Yvonne Whittal - Mutlu Karar 


—— AGO —— www.CepSitesi.Net 


MUTLU KARAR 


Yvonne Whittal | 


— » 
ww.CepSıtesiı. Net 
BİRİNCİ BÖLÜM 


Melaine Ryan'cumbada oturmuş, yağan yağmurun altında bahçede uzanan çiçek tarhlarını seyrediyordu. Yanındaki masada duran çayı unutmuştu bile. İki günden beri bardaktan bo şanırcasma yağmur yağmaktaydı. Babasının cenazesinde de kesilmemişti. 

Hemşire Nilson'la birlikte babaannesi Bridget'i yağan yağmurdan korumak için ellerinden geleni yapmışlardı. Mezarın başında dururken,, şemsiyelerini onun üstünde tutmuşlardı. Ama bütün bunlara rağmen, bu küçücük, zayıf nahif hanım eve gelir gelmez yatağa düşmüştü. 
Doktor For bcs'ı çağırmak zorunda kalmışlardı. 

Melaine yorgun yorgun içini çekti, mısır püskülü rengi saçlarını eliyle arkasına attı. İki gecedir doğru dürüst uyuyamamıştı. Aslına bakılırsa, babasının iflas ettiğini öğrendiği şu son iki haftadan beri uykuları çok düzensiz olmuştu. Babasının iki gün önce ölmesi çok ani olmuştu. Bunun başlıca nedeni, işlerinin, hiç umulmadık bir biçimde kötüye gitmesi ydi. 

Birbiri ardından gelen kötü olaylar, babaannesinin sinirlerini çok bozmuştu. Bardağı taşıran son damla ise. gözünün bebeği gibi sevdiği oğlunun ölümü olmuştu. Odasına çıkarılıp, yatıştırıcı ilaçlar vermek zorunda kalmışlardı. Şimdi de, hala doktorun verdiği yatıştırıcı ilacın etkisiyle, yatağında yatmaktaydı. Gelecek hiç de iç açısı görünmüyordu. Avukatıyla yaptığı 


uzun görüşmede, babasının tüm borçları ödendikten sonra, Greystone Manor'm ellerinde kalacağını öğrenince çok şaşırmıştı Melaine. Bir kumaş fabrikasında iyi bir işi vardı. 
Babaannesiyle birlikte Greystone Manor'ı ayakta tutabilirlerdi. Greystone Manor, Johanncsburg'un biraz dışında, birkaç dönüm arazinin içine kurulmuş eski bir yapıydı. Bir yamacın üzerine inşa edilmiş olan evin çevresi ağaçlarla kaplıydı; bu da, Me laine'in her zaman sevdiği bir gizlilik havası yaratıyordu. Melaine bu evin ve toprakların her karışını tıpkı babaannesi gibi çok seviyordu. Bu evi elinden çıkarmamak için her şeye katlanabilirdi. 

Kapının çalınmasıyla, daldığı düş aleminden sıyrıldı. Gelen, her zamanki gibi önlüğü bembeyaz ve kolalı Flora'ydı. Jason Kerr adlı bir beyin kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Bu ad ona hiç de yabancı gelmemişti, ama nereden duyduğunu hatırlamıyordu. 
Ayağa kalkıp, gözlerinin rengine uyan koyu mavi eteğinin plilerini düzeltti. Misafir kesin tavırlı adımlarla oturma odasına girip kapıyı arkasından kapadı. Bu beyi, sabahleyin cenazede gördüğünü hatırladı Melaine. 

Adam onu uzun uzun süzmüştü. Melaine kendini bir garip hissetmişti, sanki adam onun içini okuyor gibi gelmişti ona. Şimdi, antika eşyalarla do/u oturma odasında karşılıklı duruyorlardı. 

Melaine o tuhaf hissi yeniden duydu. 

Uzun boyu, güçlü ve geniş omuzlarıyla Jason Kerr ona doğru adım adım yaklaştı. Yanında durduğu zaman, Melaine kendini birden çok küçük ve korunmasız hissetti: Saçları simsiyah, yüzü esmerdi ve granitten oyulmuş gibi keskin hat lan vardı. Ama onu en çok rahatsız eden, insanın içini okur gibi bakan gri gözleriydi. Bu gözler onu baştan aşağı süzdü. Melaine birden kendini küçücük bir kız çocuğu gibi hissetti. Halbuki yirmi üç yaşında yetişkin bir kadındı artık. 

Bir yanlışlık oldu galiba, dedi Jason Kerr sonunda. Sabırsız bir hali vardı. Ben Mrs. Brid get Ryan'la görüşmek istiyordum. 

Babaanneme yatışması için çok ilaç verildi, bu nedenle bir süre yatağında yatıp, kimseyle görüştürülmemesi gerekiyor, Mr. Kerr. Büyük bir ciddiyetle ekledi Melaine. Size yardımcı olabilir miyim acaba? 

Adamın soğuk bakışları memnuniyetsizlik belirten bir ifadeyle üzerinde gezindikten sonra soğukça sordu. Babanızın işleri konusunda'ne kadar bilginiz var sizin? 

Bana soracağınız sorulara cevap verecek kadar olduğunu sanıyorum. Melaine içinde yükselen öfkeyi bastırmaya çalışıyordu. Mr. Kerr'e eliyle işaret etti. Oturmaz mıydınız? 

Jason Kerr oturdu, ama Melaine'in içki ikramını reddetti. Eliyle içmeyeceğini belirtirken, bir an için gömleğinin sıyrılan kolundan altuı kol saati göründü. Melaine, Jcarşısında duran bu adamın, ne istediğini bilen ve istediğini elde edene kadar da yılmadan peşinde koşan biri olduğunu anlamıştı. Bu onu birden çok heyecanlandırmıştı. Babanızın son zamanlarda borsada büyük-paralar çevirdiğini biliyor muydunuz? Genizden gelen erkekçe sesi. Melaine'i dalgın düşüncelerden uyandırdı. 

Evet Ellerinin titremesini önlemek için kucağında kavuşturdu. 

Son yıllarda büyük paralarla kumar oynadığını biliyorum, ama bu sizi neden ilgilendiriyor acaba? 

Babanızı oldukça iyi tanırdım. Miss Ryan. Iş yemeklerinde falan karşılaşırdık. Babanızın borsada büyük kayıplara uğraması üzerine, bu işten sıyrılıp, işlerini yoluna koymak istediğini biliyordum. Bu nedenle, bana gelip borç para isteyince, bunu kabul ettim.Melaine, ortada belirli bir neden olmamasına rağmen, bedeninin buz gibi olduğunu hissetti. Babamın... sizden borç para aldığını mı söylemek istiyorsunuz? diye kekeledi. 

Eğer borcu şirketim verseydi, o zaman benim buralara kadar gelmeme hiç gerek olmaz, avukatlarım bu işi hemen hallederlerdi 

O kadar açık ve kesin bir dille konuşmuştu ki. Melaine, böyle yağmurlu bir mart gününde bu adamın evinde gerçekten neden bulunduğunu düşündü. Buraya zoraki geldiği belliydi. 


İstemeye istemeye sordu. Babam sizden ne kadar borç aldı.?Adam hiç duraksamadan. Otuz beş bin rand<ı) deyince, Melaine beyninden vurulmuş gibi oldu. 

Aman Tanrım!.. diye inledi. Kafasından ace lc bir hesap yaptı. Annesinden kalan birkaç parça mücevheri sattıktan sonra geriye hayatı boyunca ödeyeceği bir borç kalıyordu. 

Uzayan sessizlikte, şöminenin tam karşısında duran saatin tik taklan yükseliyordu. Jason Kerr kısılmış gözlerini Mclaine'e dikmiş, hiç kıpırdamadan oturuyordu. Ceketinin cebinden beyaz bir zarf çıkarıp uzattı. 

Şuna bir bakıverin. 

Daha eline almadan ünce, bu zarfın iyi bir haber olmadığını bilmesi gerekiyordu. Ama öyle olmadı. Büyük bir sükünetle zarfı alıp içindeki kağıdı okumaya başladı. Birden dünyası tersyüz olmuştu. Babası, Jason Kerr'den aldığı borç karşılığında Greystone Manor'ı teminat olarak göstermişti. Kağıttan anladığı kadarıyla, iş gayet yasal bir biçimde yürütülmüştü. Buna göre, eğer Hubert Ryan borçlarını ödemeden ölürse, ev satılacak, satıştan elde edilen parayla Jason Kerr'in borçlan ödendikten sonra geriye kalan parayla Melaine'le Bridget Ryan'ın oturabilecekleri rahat, ama daha küçük bir ev satın alınabilecekti. 

Yüzü kağıt gibi bembeyaz olmuştu. Zarfı sahibine geri verirken elleri o kadar titriyordu ki, neredeyse zarf yere düşüyordu. 

Mr. Kerr... diye başladı. Boğazına takılan yumrudan kurtulmak için üst üste birkaç kere yutkundu. Amacınız bu evi satmak mı? Size olan borcumuzu almak için bu evi satacak mısınız? 

Başka bir seçeneğiniz var mı? Ama bu bizim evimiz. Ve babanızın, bazı borçlanın ödemek için kullandığı para da. benim paramdı. Bu gerçekçi ve acı sözler karşısında Melaine ister istemez irkildi, isterseniz başka bir gün gelip babaannenizle bu konuyu konuşayım. Ayağa kalkıp kapıya doğru yürümeye başladı. 

Hayır! Yanma koşmuştu genç kız. Gözleri korkudan kocaman kocaman açılmıştı. Bu kadar sevdiği evinin satılacağını duyunca yüreğine iner sonra. Lütfen, Mr. Kerr... bana biraz zaman tanıyın... belki başka bir yerden para bulabilirim. 

Adamın gözleri kısılmıştı. Melaine bir an için teklifini reddedeceğini sandı. Ama Jason Kerr başını olumlu anlamda salladı.Size bir hafta tanıyorum. Haftanın sonunda sizi tekrar ziyaret ederim. 

Acaba... başka bir yerde oturup konuşsak, nasıl olur? Melaine kekeliyordu. Babaannesini bu işten uzak tutmak istiyordu, bu nedenle, hiç tanımadığı Jason Kcrr'le evin dışında bir yerde buluşmayı bile göze alıyordu. Babaannem... istemem... 

Ofisimde. diye sözünü kesti adam. Anlayışlı bir tavırla, cebinden çıkardığı .kartını eline tutuşturdu. Haftaya cumaya, saat iki buçukta. 

Jason Kerr dışarı çıktıktan sonra uzun bir süre güçlü kişiliği odada kaldı. Melaine elinde duran karta bakınca, neden adının ona hiç de yabancı gelmediğini anladı. Üzüntüden hatırlaya mamıştı, Son üç yıldır bu adam hakkında gazetelerde sık sık yazılar çıkmaktaydı. Cyma Mühendislik şirketinin sahibi olan bu adam otuz beşin üzerindeydi. Kadınların pervane gibi çevresinde döndüğü, onun da hiçbirisini geri çevirmediği herkesçe bilinen bir gerçekti. İş çevrelerinde ise hiçbir fırsatı kaçırmayacak kadar keskin bir zekası olmasıyla tanınırdı. Güçlü ve acımasız bir işadamı olup, insanın üzerinde büyük bir saygı ve korku havası uyandırırdı. 

Korku! Melaine bu duyguyu hissetmişti. Greystone Manor'm satılacağı haberinin, babaannesinin hızla sönmekte olan yaşamına etkisi! 

Melaine babaannesinin yarı karanlık odasına girdiği zaman. Hemşire Wilson yavaşça yerinden kalktı. 

Şimdi nasıl? diye fısıldadı Melaine. 

Gördüğünüz gibi, derin bir uykuda. dedi Hemşire Wilson sakin bir sesle. Uyumak ve dinlenmek onun için en iyisi. 


Melaine çıt çıkarmadan yatağa yaklaştı. Babaannesinin yorganın üstünde duran incecik elini avuçlarının içine aldı. 

Onun gibi kendinden geçmiş uyuyor olmayı ne kadar isterdi. Üzüntülerinden uzak, hele şu anda başlarının üzerinde Demoklesin kılıcı gibi sallanan Jason Kerr'in tehdidinden uzak. 

Sizin do dinlenmeniz gerek, dedi Hemşire Wilson. sanki duygularını okuyormuş gibi. 

Beni merak etme.Babaannesinin elini tekrar yorganın üzerine bıraktıktan sonra bir süre daha yatağın başında kaldı Melaine. Daha yapılacak çok şey var. Aklına, babasının düzene sokulması gereken çekmeceleri gelmişti. 

Ama buna epeyi zamanınız var, diye Hemşire Wilson ısrar edince, Melaine başını salladı. 

Babamın evraklarını en kısa zamanda bir düzene koymalıyım. Eğer kusuruma bakmazsanız, sizin bu genç omuzlarınıza göre çok büyük bir iş bu. Hemşire Wilson endişeli bir tavır takınmıştı. Başarırım, dedi Melaine yorgun bir gülümsemeyle. Girdiği' gibi sessizce odadan çıktı. Merdivenleri inip, babasının çalışma odasına doğru ilerlerken, Başarırım, diye'tekrarladı kendi kendine. Bunu başarmam gerekiyor. 

Masanın ilk çekmecesini boşaltırken, kaybedecek zamanı olmadığını hatırladı.-Bir haftası vardı, otuz beş bin rand bulması için yalnız bir haftası vardı. Belki babasının evrakları arasında ona yardımcı olabilecek bir şey bulurdu. 

Melaine akşam yemeğine kadar dur durak bilmeden masanın çekmecelerini boşaltıp, içinden çıkan evrakları gözden geçirdi ve bunlan düzenli bir biçimde yerleştirdi. Hala eline, işine yarar'bir evrak geçmemişti. Ama bakılmamış daha iki çekmece vardı. Son umudu bunlardaydı: 

Yemek odasında tek başına sofraya oturdu. Ama Flora tabakları almaya geldiğinde, yemek ler olduğu gibi duruyordu. Mutfağa giden Flora'ımn kendi kendine söylendiğini duydu. 

Bir fincan kahve alıp, babasının çalışma odasına döndü, önünde yığılı duran evraka bakarak ne yapacağını düşünmeye başladı. Eğer bunların arasında, Jason Kerr'in evi satmasına engel olacak bir şey bulamazsa, ne olacaktı? Jason Kerr. hiç üzülmeden babasının borç karşılığı teminat olarak gösterdiği bu evi satacak mıydı? 

Evet, satarl diye mırıldandı. Ellerini yorgun gözlerinin üzerinde dolaştırırken, onun keskin hatlı yüzü bir an için tekrar gözlerinin önüne geldi. Jason Kerr gibi adamların, geldikleri yere ulaşabilmeleri için çok katı olmaları gerekiyordu, ihtiyar kadınların duygusal bağlarına acıyacak olsalardı, böyle nasıl yükselebilirlerdi? 

Başını ellerinin arasına alıp kara kara düşünürken, odaya Adrian Louw girdi. 

Seni yanlış bir zamanda mı rahatsız ettim? 
Adrian masanın üzerinde duran evraka, sonra da onun yüzüne baktı. 

Yo, hayır, Adrian. Melâine gülümsemeye çalışıyordu. Dostluğa ihtiyacım var. 

Adrian yavaşça içeri girip kapıyı kapadı. Bunu bilseydim, daha önce gelirdim. Ama bir süre yalnız başına kalmak isteyeceğini düşündüm. Mclainc'in masanın üzerinde boşalttığı yore o turdu. 

Çok anlayışlı, ve iyi kalpli bir insansın, Adrian. Düşünceli davranışın için sana çok teşekkür ederim. 

Çok yorgun görünüyorsun. Adrian onu iyice süzdükten sonra, üzülmüş gibi ekledi. Nasıl olduğunu merak ettim. 

Melaine gülümsedi. Benimle bu kadar ilgilenmene hiç gerek yok. Adrian parmaklarıyla onun çenesini tutup, başını kendine doğru çevirdi. Seni nasıl sevdiğimi ne zaman anlayacaksın' 

Lütfen, Adrian, yapma... 

Biliyorum, biliyorum, diye Adrian onun sözünü kesti. Bunu söylemenin zamanı değil, hem sen beni bir ağabey gibi seviyorsun. diyerek Melainc'in düşüncelerini açığa vurdu. 
Karşılaştığım bütün kızlar neden 'beni bir ağabey gibi severler sanki?Melaine onu süzdü. 
Adrian ilk kez ona aşkımı açıklamıyordu. Ama ne yaparsa yapsın, ona karşı olan duygulan, bir 


kardeşe duyulandan ileri gitmiyordu. Onunla birlikte olmaktan hoşlanıyordu, ama böylo ikili ilişkilerde, hoşlanmanın dışında, birtakım duygusal bağlar olmalıydı. Onun böyle ciddi niyetleri olduğunu fark edince, bu dostluğa bir son vermesi gerekirdi, ama nedense bir türlü bunu yapacak cesareti kendinde bulamamıştı. Bu nedenle de şu altı aylık tanışma süreleri içinde Adrian her vesileyle ona aşkını açmıştı. 

Bir gün karşına bir kız çıkacak ve seni bir koca olarak görecek. İşte senin aradığın kız bu. 
dedi nazikçe. 

Adrian omuzlarını silkti. Seninle aynı fikirde değilim. Ama şimdi bunları tartışmanın zamanı değil..Sonra konuyu değiştirdi. Ne yapıyordun? 

Melaine içini çekti. Babamın özel evrakını bir düzene sokmaya uğraşıyordum. Birden aklına gelen fikirle ciddileşti. Adrian, sen parasal konulardan anlarsın. Bana biraz yardımcı olursan sevinirim. 

Sana yardımcı olabilirsem, ne mutlu bana, dedi Adrian hemen. Bir sigara yakıp dumanını burnundan üfledi. Sorun nedir? 

Birisi bir başkasına borçlanırsa ne olur? Greystone Manor'ı elden çıkarmamak'için belki kendisi de borca girecekti. 

Bunu teorik açıdan mı soruyorsun, yoksa...? 

Tamamen teorik, dedi Melaine aceleyle. 

Bu, alacağın borcun miktarına bağlı. Eğer küçük bir borç içinse, bunu verecek birtakım küçük müesseseler var. ama eğer büyükse... Onun sözünü kesti Melaine. Laf olsun diye... otuz beş bin rand desek. O zaman ne olur? 

O zaman teminat olarak bir şey göstermen gerekir. 

Bir şey derken, bu evi mi kastediyorsun? diye ümitsizce sordu Melaine. 

Bu ev olabilir, ya da bu parayı karşılayabilecek herhangi bir şey. 

Ya elinde değerli bir mal yoksa? Adrian'a bakmaktan çekiniyordu Melaine. 

O zaman borç almayı unutmak gerekir. 

Anlıyorum... 

Melaine korkunç gerçeği hazmetmeye çalıştı. Jason Kerr'in Greystone Manor'ı satmasını önleyemeyecekti. Arazinin değeri, 
Jason Kerr'e olan borçlarının üstündeydi. Satış bittikten sonra, sığınabilecekleri küçük bir ev alıp yerleşeceklerdi demek. Ama ne olursa olsun, hiçbir şeyin, çocukluğundan beri içinde yaşadığı ve çok sevdiği Greystone Manor'ın yerini tutmayacağını çok iyi biliyordu. 

Melaine, parasal yönden bir sıkıntın falan mı var? Eğer öyleyse... Adrian durakladı. 
Dudaklarını kemirmeye başladı. Melaine donuk bakışlarını ondan yana çevirdi. Adrian sigarasını kül tablasına bastırdıktan sonra oturduğu yerden kalkıp odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Babanın borca girdiğini biliyorum, Melaine. 

Eğer parayaihtiyacın varsa... 
Melaine onun konuşmasını yanda kesti. Otuz beş bin randın var mı? 

Başını salladı Adrian. Hayır... Ama gerekiyorsa, senin için bulabilirim. 

Greystone Manor'ı teminat göstermek şartıyla, değil mi? Melaine dudaklarına kadar yükselen çılgınca gülme isteğini bastırmaya çalışıyordu. 

Doğal olarak, dedi Adrian kesin bir tavırla. Soru soran ela gözlerini Melaine'inkilere dikti. 
Daha bana bir cevap vermedin. Bu paraya çok acele ihtiyacın var mı? 

Hayır. diye yalan söyledi Melaine. Kendisine bile açıklayamadığı bir nedenden dolayı Adnan'a her şeyi anlatmak istemiyordu. 

Adrian şüpheyle onu süzdü. Emin misin? 

Tabii eminim, diye ısrar etti Melaine. Sonra bakışlanni, masanın üzerinde yığılı duran evrak yığınına çevirdi. Şunlan düzenlememde bana yardım etsene. 

Bir saato yakın bir süre, hiç konuşmadan, masanın üzerindeki kağıtlan ayınp bir düzene koydular. İşin düzene girdiğini gören Melaine mutfağa geçip kahve hazırlamaya başladı. 


Adrian evden gitmeden önce ona döndü. Sana yardım edebileceğim bir konu olursa, beni haberdar edersin, değil mi? 

Çok naziksin, Adrian. Ama... 

Adrian onu omuzlanndan tutup yüzüne dikkatle baktı. Bunun aması maması yok, Melaine. 
Bu bir emirdir. 

Melaine isteksizce başını olur anlamında salladı. Adrian onu hafifçe dudaklanndan öptükten sonra çıktı gitti. Melaine arkasından kapıyı kapayıp kilitledi. Umutsuzluk kara bir bulut gibi benliğini sarmaya başlamıştı, içinden bir ses durmadan, Greystone Manor'ı kurtarmasına olanak olmadığını söyleyip duruyordu. Babasının odasında kalan en son evrağı da gözden geçirmeden umutsuzluğa kapılmamaya kararlıydı. 
Beki... 

İKİNCİ BÖLÜM 

Taksi süratle onu son karann verileceği binaya götürürken, arka koltukta oturmakta olan Melaine yutkundu. Jason Kerr onu beklemekteydi. Bir gün önce, son bir umutla, babasının avukatını aramış, ama sonuç değişmemişti. Borcun ödenebilmesi için Greystone Manor satılmak zorundaydı. 

Otomatik kapüar açıldı ve Melaine içeri girdi. Resepsiyondan Jason Kerr'in iş yerinin kaçıncı katta olduğunu öğrendikten sonra asansöre bindi. Asansör başdöndürücü bir hızla onuncu kata çıkmaya başladı. Onuncu katta asansörden İnen Melaine yumuşak tüylü halılardan ilerleyerek, camlı bölmenin gerisinde oturan kadına adını verdi. Kadın yerinden kalkıp onu Jason Kerr'in odasına götürdü. Jason Kerr arkası ona dönük bir vaziyette dürmaktaydı. Camdan içeri vuran güneş ışığının altında heybetli ve çekici bir görünümü vardı. Ondan yana dönüp, eliyle, masanın Önünde duran koltuğa oturmasını işaret etti. Kendisi de masanın arkasındaki döner koltuğa oturdu. 

Zaman kaybetmeden hemen konuya girsek nasıl olur? diye Melaine'e kendisini toparlama fırsatı vermeden konuşmaya başladı. Parayı'başka bir yerden bulabildiniz mi? 

Melaine masanın arkasında oturan bu sert görünümlü adamın eline istediği çeki vermek için nelerini feda etmezdi. Korkarım, istediğiniz miktarda parayı bulamadım. Mr. Kerr. 

O zaman, babanızın bana verdiği sözü yerine getirmek zorundayım. dedi Jason Kerr soğuk bir tavırla. Melaine için ona durumu açıklamaktan başka çare kalmıyordu artık. Yutkundu. 

Mr. Kerr... Gururunu bir yana bırakması gerekiyordu. Greystone Manor'ı çok severim ve oradan mümkünse hiç ayrılmak istemem. Ama sizden bu ricada bulunmamın asıl nedeni ben değil, babaannemdir. Lütfen, onun hatırı için bu evi satmayın. En azından şimdilik satmayın. 

Sizi anladığımı hiç sanmıyorum. Miss Ryan. 

Melaine bakışlarını Jason Kerr'den kaçırdı. 

Babaannem çok yaşlıdır. Mr. Kerr. Sağlığı da bu aralarda çok bozuldu. Büyükbabamla evlendiğinden-beri Greystone Manor'da oturur. O evin her bir taşını, tuğlasını canı gibi sever. 
Babamın ölümü... ve diğer olaylar onun üzerinde bir şok etkisi yaptı. Sinirli sinirli yutkundu. 
Eğer... eğer... Greystone Manor'ı satarsanız... bu... bu, babaannemin ölüm fermanını imzalamanız demektir. 

Jason Kerr inanmaz gibi ona baktı, sonra bakışlarını, önünde duran altın dolmakalemine çevirdi. Kalemi elinde evirip çevirmeye başladı. Ve birden sordu. Evin satışını daha uzak bir tarihe atmamı mı istiyorsunuz benden? 

Evet, öyle. Melaine bakışlarını aceleyle önüne çevirdi. Tabii bu arada işleyecek olan faizi benden istemeye hakkınız var. 

Aşağıdan arabaların sesi duyuluyordu. Uzun bir süre Jason Kerr ağzını açmadan oturdu. 
Sonra kararlı bir hareketle, elindeki kalemi masanın üzerine bırakıp ayağa kalktı. Masanın çevresinden dolanıp Melaine'in koltuğunun önüne geldi. 

Bu konuyu enine boyuna düşünmüşe benzersiniz. 


Böyle düşünmekten başka çarem yoktu. Bu adamın yanında kendini çaresiz bir çocuk gibi hissediyordu. Babaannemin Greystone Manor hakkında neler düşündüğünü benim kadar kimse bilemez. Son zamanlarda sağlığı iyice bozuldu. Evi de elden çıkarsa, bu onu çok sarsar. 

Demck asıl neden bu. Gözlerinde garip bir parıltı vardı. Belirsiz bir süre için beklememi istiyorsunuz... Açıkçası, babaannenizin ölümüne kadar Greystone Manor'ı satmamamı istiyorsunuz benden, öyle mi? 

Melaine ümitlenmişti. Bunu düşünür müydünüz? 

Belki. Ellerini pantolonunun cebine sokup odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. 
Sanırım babaannenizin, babanızla benim aramda olan anlaşmadan hiç haberi yok, öyle mi? 

Doğru. Ve hiçbir zaman da bilmemeli. Melaine gözlerini kucağında duran ellerine dikmişti. 
Ne kadar sinirli olduğunu fark etti birden, Mr. Kerr. ricamı yerine getirebilir misiniz? Yaşlı bir kadın için... Çok hızlı çökmekte olan yaşlı bir kadın için istiyorum bunu sizden. 

Uzun bir sessizlik oldu. Sonra Jason Kerr konuştu. Eğer kabul edersem... karşılığında bana ne gibi bir teminat gösterebilirsiniz? 

Teminat mı? Hayretle baktı Melaine. Anlayamadım? 

Anlayamadınız mı? 

Dudakları garip bir biçimde bükülmüştü. Ama Melainc'i uyandıran, gözleri oldu. Onu iyice süzüyordu. Kendini soyuluyormuş gibi hissetti genç kız. Onun hakkında duyduklarını hatırlayınca, birden nefesi kesildi. Yoksa?... 

Mr. Kcır, benden... benden... 

Metresim olmanızı istediğimi mi sandınız? dedi genç adam hiç çekinmeden. Sesindeki alaycı ton karşısında Melaine kızardı. Olur muydunuz? 

Hayır! Tükürür gibi söylemişti bunu. Hiçbir zaman! 

Ben de öyle düşünmüştüm, dedi Jason Kerr sakin bir tavirla, Mclaine'in oturduğu koltuğun karşısındaki koltuğun koluna oturup ona sigara uzattı. Melaine başını 'hayır' anlamında sallayınca paketi çekti. Bir sigara .yaktı. Hayır, Miss Ryan... Benim istediğim, evlilikti. 
Benimle evlen, babaannen de Greystone Manor'da ömrü elverdiği kadar yaşasın. 

Oda fırıl fini dönmeye başlamıştı. Güç almak ister gibi koltuğun kollarına yapıştı Melaine. 

Ciddi olamazsınız, diye inledi. Onun sert hatlı yüzüne bakarken, ne gibi bir oyun oynamak istediğini düşünüyordu. 

Ama ben çok ciddiyim, dedi Jason Kerr kesin bir tonda. Melaine hala onun söylediklerini an layamıyordu. 

Ama bu akıl almaz bir teklif! 

Öyle mi? Çok sakindi genç adam. Bana, beni soktuğunuz zorlukların karşılığı olarak hiç de akıl almaz gelmiyor. 

Melaine onun'bu konuda çok ciddi olduğunu anladı birden... Korkmaya başladı. 

Anladığım-kadarıyla... Eğer evlenirsek, bu gerçek bir evlilik olacak, öyle mi? Sesi kendine 


bile yabancı geliyordu. 

Doğal olarak. 

Ya teklifinizi reddedersem? 

Gri gözler buz gibi olmuştu. Bakışlarıyla Mc laine'i adeta koltuğa gömdü. 

O zaman Greystone Manor satışa çıkarılır! 

Sözleri hedefini bulmuştu. Melaine için için titredi. Zor bir alışveriş öne sürüyorsunuz. 
İşimin gereği, dedi Jason Kerr. Ne istediğimi çok iyi bilirim ve elde etmeyi de başarırım. 
Hem bana göre, hiç de zorlu bir anlaşma değil bu. 

Bunun mantıklı hiçbir yanı yok bence. Sizi doğru dürüst tanımıyorum bile. Ve siz benden., oh, Tanrım! Bu granit gibi sert adamla evliliğin ne demek olduğunu düşününce, dayanamayıp, titreyen ellerini yüzüne kapadı. Babaannesinin, evinde rahat ve huzur içinde yaşaması için bu adamın isteklerine katlanacaktı demek! Yaşam boyu olarak kabul etme bunu, diye sertçe konuştu Jason Kerr. Evin satış zamanı geldiğinde bir de bakarsın senden bıkmış olurum. O 


zaman istediğin yere gitmekte serbest olursun sen de. Manalı manalı gülümsedi. Günümüzde, boşanmadan kolay bir şey yok. 

Düşünmek için zamana ihtiyacım var. 

Jason Kerr saatine baktı. Sana düşünmen için tamı tamına on dakika veriyorum.On dakika mı? öfkesinden yanakları al al olmuştu. 

Eğer teklifimi reddedersen, babaannen ne kadar üzülür, biliyor musun? Jason Kerr gizli bir 21 
düğmeye basınca, duvarın bir bölmesi kendiliğinden açıldı ve bir bar amerikan çıktı ortaya, iki bardağa içki koydu, üzerine de bol soda ekledi. Bardağı genç kızın eline tutuşturdu. İç bunu. Sinirlerini yatıştırıp doğru dürüst düşünmene yardımcı olur. Titreyen ellerle bardağı dudaklarına götürdü Melaine. Konyak koymuştu, içki ateş gibi boğazını yakıp geçti. 
Öksürmeye başladı. Bardağını önündeki masaya koyduktan sonra başını kaldırıp Jasön Kerr'e baktı. Adamın gözlerindeki alaylı ifade karşısında iyice öfkelendi. 

Keşke sana 'Canım cehenneme!? diyebilsey dim, diye parladı. Cebinden mendilini çıkarıp gözlerini kuruladı. 

Böyle bir şey isteyebilirsin. Ama vicdanın elvermez. Bana bir an önce cevabını verirsen, zaman kazanmış olursun. Melaine. 

Doğrudan adının kullanılması her nedense Me laine'i heyecanlandırmıştı. Başka seçeneğim yok, değil mi? 

Hiç yok. 

O zaman, cevabımı beklemene de hiç gerek yok. 

Adam ona öyle baktı ki. Melaine kendini küçülmüş hissetti. Bir dikişte içkisini bitirdi. 

işvereninle konuşup, gelecek cumadan sonra işten ayrılacağını bildireceğim. Melaine şaşkın şaşkın ona baktı. 

Nerede çalıştığımı nasıl biliyorsunuz? 

Jason onunla alay etti. Güzel kızım, şu son bir hafta ben de boş durmadım. Sen babanın işlerini incelerken, ben de senin hakkında tahkikat yaptırdım. 

Melaine mağrur bir tavırla sordu. Neden? Babamı 1 borçlarından kurtulmak için ülkeden gizlice kaçacağımı filan mı sandınız yoksa? 

Hayır, dedi Jason Kerr kesin bir tavırla, Çok gururlu ve güçlü kişiliği olan bir kişisin. Böyle bir kaçamak yol deneyeceğin aklımın u cundan bile geçmemişti. 

Bu gözlemi Melaine'i şaşırtmıştı. Madem bunu biliyordunuz, neden benim hakkımda tahkikat yaptırdınız? 

İlgimi çok çekmiştin, bu nedenle senin hakkında öğrenebileceğim her şeyi öğrenmeye karar verdim. Hafifçe gülümsedi. Melaine birden bu adamın dudaklarının ne kadar tahrik edici olduğunu fark etti. Yirmi iiç yaşında olduğunu vc annenin, sen doğduktan hemen sonra öldüğü nü biliyorum. 
Baban bir daha hiç evlenmedi. Seni babaannen tek başına büyüttü. Adrian Louw adında biriyle görüştüğünü de biliyorum, ama nedense, onunla evlenmek gibi bir kararın yok. 
Melainc'inhayret nidası karşısında bir an durdu. Gördüğün gibi, senin hakkında çok şey biliyorum. Melaine. Bilmediklerimi ise, evlendikten sonra öğrenmek niyetindeyim. 

Ne dediğini anlayınca, yanakları kıpkırmızı kesildi genç kızın. Bakışlarını halıdan yana çevirdi. Yaşamınızda birçok kadının ilginizi çektiğinden eminim. 

Bunu inkar etmiyorum. 

Kadınlar konusundaki şöhretinizi de biliyorum, diye ağzından kaçırınca, Jason Kerfın gözleri garip bir biçimde parladı. 

Her bekar erkek gibi, hayatın tadına varmaya çalıştığımı kimseden saklamadım. dedi sa 23 
kince. Nasıl evlilik İstemediğimi saklamadıy sam. 

Neden bu fikrinizden caydınız? Bu kadar meraklı davrandığı için kendi kendine kızıyor du Melaine. 


Bazen istisnai durumlar olur, şimdi olduğu gibi. Evlilik akdini yapmadan bana istediğimi vermeyeceğini çok iyi anladım. 

Bu kadar açık olmak zorunda mısınız? Hışımla ayağa fırladı genç kız. Ama birden kendisini Jason Kerr'le istemeyeceği kadar yakın buldu. Aralarındaki yakınlıktan çok etkilenmişti, aceleyle birkaç adım gerileyince. Jason Kerr bu nu fark ederek anlamlı anlamlı gülümsedi. 

Kartlarımı açık oynamaktan hoşlanırım ben. Böylece, herkes yerinin ne olduğunu çok iyi bilir. Ama şimdi bunları bırakıp asıl konumuza dönsek. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. 

Haftaya cumartesi günü evlenmemiz için gerekli işlemleri yaptıracağım. 

Küçük bir çığlık attı Melaine. Gelecek cumartesi mi? Ama bu çok erken! Esaret zincirleri, boynuna umduğundan da erken takılıyordu. Bir hafta sonra... ve ben daha hiçbir... 

Ama sözü kabaca kesildi. Bundan sonra kararları ben veririm. Melaine Ryan. Gergin yüzüne 'bir bakış, Melaine'e, bu adamın istediğini büyük bir kolaylıkla yaptıracak yetenekte olduğunu anlatmaya yetti. 

Yine de. başka bir çıkış yolu denedi. Bunu babaanneme nasü açıklayacağım? 

Onu. bunun, pek de o kadar acele alınmış bir karar olmadığına inandırmak gerek, gerisini bana bırak. 

Melaine kendini koleksiyoncunun elindeki bir kelebek gibi hissetti. Babaannesini korumak için kendisini Jason Kerr'in acımasız ellerine teslim etmek zorundaydı. Karşısında duran adamın, bu durumdan hiç rahatsız olmadığı her halinden belliydi. 

Gözlerindeki bıçak gibi keskin ifadeyi görmemek için gözlerini yumup, yalvarır gibi fısıldadı. Lütfen, bütün bu olup bitenlerin korkulu bir rüya olduğunu söyleyin bana. 

Böyle, düşüncelerini açıkça söylemeyi hiç düşünmemişti. Ama sözcükler ağzından çıkmıştı bir kere. Birden kendini Jason Kerr'in güçlü kollan arasında buldu. Dudakları dudaklarını eziyordu adeta. Paniğe kapıldı, ama bir tepkide bulunmasına gerek kalmadan, adam onu tekrar serbest bıraktı. 

Bu oldukça gerçekti, öyle değil mi? 

Genç kızın başı dönüyor, her yanı ateş gibi yanıyordu. Destek arar gibi koltuğunun arkasına 

tutundu. Buna hiç gerek yoktu;; dedi boğuk bir sesle. 

Benim öpücüklerime alışman gerekiyor, ne kadar erken alışırsan, senin için o kadar iyi olur. 

Jason'ın sesi acımasızdı. Sonra Melaine'in çantasını masanın üzerinden alıp kolunun altına 

sıkıştırdıktan sonra acelemle onu kapıya doğru götürdü. Bu gerçeği doğrulamak için şimdi 

sana birde nişan yüzüğü alacağım. 

Onun sert bakışları altında sesini çıkarmadan yürüdü genç kız. Sekreterin oturduğu masaya 

gelince Jason Kerr, 

Mrs. Howard, Sizi nişanlım Melaine Ryan'la tanıştırmak istiyorum. dedi. 

Mrs. Hovvard hayretle baktı, ama çabuk toparlanıp, Melaine'i kutlamak için birkaç söz 

söyledi. Sonra patronuna döndü. Dışarı mı çıkıyorsunuz? 

Jason Kerr.başını salladı, öğleden sonraki bütün randevularımı iptal edin. Eğer Miss Cum 

mings telefon ederse, ona, kendisini bu gece göreceğimi söyleyin. 

Olur, Mr. Kerr. 

Melaine, Miss Cummings'in kim olduğunu çok merak etmişti. Ama Jason onu aceleyle 

asansöre sokunca her şeyi unuttu. 

Kuyumcudan çıktıkları zaman Melaine hala rüyada gibiydi. Hayal meyal Jaguara bindiğini, 

Jason'ın emniyet kemerini taktığını hatırlıyordu. Parmağına takılmış olan nişan yüzüğü 

güneşin altında pırıl pırii parlayarak adeta onun durumuyla alay eder gibiydi. Araba 

Greystone Manor'ın önünde durunca. Melaine daldığı düşler aleminden silkinmeyi başardı. 
Jason ona baktı. Babaanneni bir an önce görüp bu işi bir yoluna koysak iyi olur sanırım. 
Korku dolu gözlerini Jason a kaldırdı genç kız. Panik içindeydi. 

Ünce ben konuşurum diye düşünmüştüm... 


iyi olmazdı. Jason onun koluna girip, birlikte eve doğru yürümeye başladılar. Hadi! 

Melaine kapının pirinç tokmağını tuttu. Mr. Kerr... Jason... 

Onun sözlerini kesti Jason. Sırılsıklam aşık bir nişanlı gibi davranacağım, hiçbir endişen olmasın. Onun neden çekindiğini anlamış gibiydi. Ama sen de aynı biçimde davranmayı unutma sakın, emi? 

Melaine yanakları öfkeden kıpkırmızı bir halde kapıyı açıp Jason'ı içeri buyur etti. Oturma odasına gidene kadar sakinleşmişti. Babaannesiy lc Hemşire Wilson onlara baktılar. 

Hemşire Wilson. babaannemi birkaç dakikalığına yalnız görebilir miyim? diye sordu Melaine büyük bir sükünetle. Jason'ın koruyucu bir kanat gibi beline dolanan elini hissedebiliyordu. Kalbi küt küt atmaya başladı. Acaba Jason da kalbinin sesini duyabiliyor muydu? 

Hemşire bir ona. bir Jason'a baktı, sonra birden işi anlayarak gülümsedi. Tabii, şekerim. 
Bana ihtiyacınız olursa zili çalın, yeter. 

Onun kapıdan çıktığını görür görmez söze başladı Melaine. Babaanne... Jason'ın kollarından sıyrılıp yaşlı kadına yaklaştı. 

Seni Jason Kcrr'le tanıştırmak istiyorum. 

Jason Kerr mi? Babaannesi, yaşlılığın iyice donuklaştırdığı gözlerini karşısında duran adama çevirdi. Ama gözleri hala zeka doluydu. Bu adı daha önce de duymuştum. Cyma Şirketiyle bir ilişkiniz var mı? 

Çok doğru. Mrs. Ryan. dedi Jason ondan yana ilerleyerek. Birden çok değişmişti. O katı adamın yerini yumuşak bir centilmen almıştı. Melaine çok heyecanlandığını fark etti. 

Jason oturması için babaannenin yanma bir koltuk çekince. Melaine minnetle ona baktı. Ama Jason koltuğun koluna oturunca çok şaşırdı. Kalçalan omuzuna değiyordu. Bir elini samimi bir tavırla omuzuna attı. Mclaine'in ağzının içi kupkuru olmuştu. Ne söyleyeceğini şaşırdı. 

Sizi buraya, torunumla birlikte getiren nedir. 

Mr. Kerr? 

Babaanne, Jason'la ben... diye başladıysa da, Melaine babaannesinin bakışları karşısında du raksadı. 

Jason yardımına koştu. Mrs. Ryan, Melaine size, nişanlandığımızı söylemek istiyor. Bu konuda sizin onayınızı almak istiyorduk. 

Nişanlandınız mı? Babaanne hayretle bakışlarım bir ona, bir diğerine çevirdi. Melaine. ba na bundan hiç bahsetmedin. 

Çok... ani oldu, babaanne. 

Ani mi? 

Jason bir kez daha onun imdadına yetişti. Melaine. karşılaşır karşılaşmaz, birbirimiz için yaratıldığımızı anladık, demek istiyor. 

Oyle değil mi. Melaine? 

Parmaklan boynunu okşuyordu. Melaine tek kelime bile edemedi. Madem öyle, ne zaman evlenmeyitasarlıyorsunuz? diye sordu babaanne. 

Jason kesin bir tavırla cevap verdi. Gelecek cumartesiye. Melaine? dedi babaannesi umulmadık bir sükünetle. Bundan memnun musun? 

Melaine 'hayırI demek istiyordu, ama Jason'ın eli omuzlarını tehdit dolu bir anlamda sıktı. 

Evet, babaanne. diye fısıldadı. Yambaşmda duran adama gülümsemeyi her nasılsa başardı. 
Gözlerindeki memnunluk dolu ifadeyi görünce, bir an için içi öfkeyle doldu. 

Aralarında uzun bir sessizlik oldu. Melaine için için büyük bir savaş vermekteydi. Birincisi, babaannesine bu evliliğin istek üzerine olduğunu kanıtlamak; İkincisi, onu yeni bir şoktan korumak. 

O zaman bana, sizi kutlamaktan başka bir şey kalmıyor. Babaannesi gülümseyerek elini onlardan yana uzattı. 


Birkaç dakika sonra hemşireyi içeri çağınp. ona da müjdeyi verdiler. Çaylar, pastalar geldi. 
Jason'ın çayını koyarken Melaine'in eli titriyordu. Hiç kimsenin bunun farkına varmadığını ümit ediyordu. Hem varsalar bile, bunu heyecanına yorarlardı. Çay sırasında konuşmalara Melaine pek az katıldı. Ama Jason gitmek için babaannesinden izin istediğinde. Melaine bu sert adamın yaşlı kadının kalbini kazandığını fark etti. 

Jason'ı kapıya kadar geçirdi. Ama kapıyı açmadan önce Jason onun kolunu tuttu. 

Burada vedalaşmamızı bekliyor olmalılar, diye yumuşak bir sesle konuştu. Melaine kızardığını hissetti. 

Onların bizden ne beklediklerini bir yana bıraksak nasıl olur? Genç kız kolunu ondan kurtardı. 

Jason'ın sesi alay doluydu. Şimdilik, bekledikleri gibi davranmamızda yarar var... tabii eğer babaannenin aksini düşünmesini istemiyorsan. Melaine'in içi ürpermişti. Evlendikten sonra rol yapmamıza hiç gerek kalmaz. 

Ne demek istediğini tam olarak anlayamamıştı, ama sesindeki ürkütücü ton iliklerine kadar işledi Seni pazartesi günü ararım. Sonra önemsiz bir şeyden kurtuluyormuş gibi; onu bir kenara çekip kapıyı açtı, dışan çıktı Kapıyı arkasından yavaşça kapadı Melaine. Kapalı kapıya uzun bir süre baktı. Onun merdivenleri inip arabaya binişini gözünün önüe getirebiliyordu. 
Arabanın çalıştığını ve evin önünden hızla uzaklaştığını duydu. 

Derin bir iç çekti. Jason'ın tuttuğu yer hala acıyordu. Birden bakışları parmağında takılı olan nişan yüzüğüne kaydı. Eğer bu sabah, kahvaltı masasında, biri'ona Jason Kcrr'le evleneceğini söyleseydi, kahkahalarla gülerdi. Olayın bütün korkunçluğu kafasına dank ediverdi. 
Babaannesinin içeride oturma odasından kendisine seslendiğini duyunca, kendini toparlamak zorunda kaldı. Onun yanına döndüğünde yüzünde içten bir gülümseme vardı. Vedalaşmamız uzun sürdüğü için özür dilerim, babaanne. insan aşık oldu mu. ayrılık zor olur. dedi ba baannesi büyük bir olgunlukla. Melaine kıpkırmızı kesildi. 

Demek Jason'ın oyunu başarılı olmuştu. iki yaşlı kadın anlamlı anlamlı birbirlerinin yüzüne bakıp gülümsediler, sanki gençlikleri akıllarına' gelmişti. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Adrian Louvv'un Chevrolet'i cumartesi günü, Melaine'in Jason'la nişanlandığının hemen ertesi günü evin önünde durdu. Melaine terasta şezlonga uzanmış, derin düşüncelere dalmış yatarken, Adrian aceleyle merdivenleri çıktı. 

Bunları gördün mü? Elinde tuttuğu gazeteyi kızın kucağına attı. Bunlar dediği Jason Kerr'in resmiydi. Alt yazı şöyleydi: 'Son basın toplantısında bekarlık sultanlıktır diyen ve böyle kalmakta kararlı olduğunu belirten, Cyma Şirketinin sahibi Jason Kerr'in Miss Melaine Ryan'a rastlamasıyla, bütün planları altüst olmuştur. Dün nişanlandıklarmı ilan eden Mr. 
Kerr'le bir görüşme yapma olanağımız olmamıştır, ancak çok kısa bir süre sonra evleneceği bilinmektedir. 

Yazı uzayıp gidiyordu, ama Melaine gazeteyi bıraktı. Canı sıkılmıştı. Nişanlandıkları basma duyurulduktan sonra artık hiçbir kaçma olanağı kalmıyordu. Eğer bu fikir Jason'dan çıktıysa, onu tebrik etmeliydi, zira ICfelaine'i kıskıvrak yakalamıştı. 

Doğru mu bu. Melaine? diye ısrarla sordu Adrian. 

Evet, doğru. 

Adrian'ın gözlerinden, bu işe ne kadar üzüldüğünü anlamak mümkündü. Neden bana söylemedin? 

Söyleyecektim, ama... Ona bizzat kendisinin haber vermesi gerekirdi, ama unutmuştu işte. 
Kendini savunmak ister gibi gazeteye sarıldı. Adrian. özür dilerim... Bu haberin gazetede yayınlanacağını bilmiyordum. 

Ne kadar bir süreden beri onu tanıyorsun? 

Kaçamak bir cevap verdi Melaine. Birkaç haftadır. 


Adrian ısrar etti. Tamı tamına, ne kadar bir süreden beri? Elinde sıkı sıkı tuttuğu gazeteyi alıp masanın üzerine koydu. 

Onunla... babamın cenazesinden sonra tanıştım. 

Ya düğün ne zaman? Soruşturmasını acımasızca sürdürüyordu Adrian. 

Haftaya bugün. 

Tanrı aşkına. Melaine! diye parladı Adrian. Heyecandan oturduğu iskemleden kalkmıştı. 
Elleri ceplerinde, bir aşağı, bir yukarı dolaşıyordu. Ne yapmakta olduğunun farkında mısın? 
Evet. dedi Melaine kendini bile şaşırtan bir sükünetle. 

Onun gibi adı kötüye çıkmış bir adamın, seni evine atmak yerine evlenme teklif etmesine çok şaştım doğrusu. 

Melaine kıpkırmızı kesildi. Sesindeki acılık içini bir tuhaf etmişti. Lütfen, Adrian, yeter artık! 
Kadınlar konusunda adı çıktığını biliyorsun, değil mi? 

Evet, biliyorum. 

Buna rağmen onunla evleneceksin ama? Adrian inanmaz gözlerini Melainc'nin'parmağındaki nişan yüzüğüne çovirmişti. 

özür dilerim, Adrian. Melaine oturduğu yerden kalkıp onun yanına geldi. Hafifçe koluna dokundu. Seni böyle kırdığım için gerçekten çok üzgünüm, ama aramızdaki ilişkinin iyi bir dostluk havasından çıkmasına hiçbir zaman izin vermedim. 

Biliyorum. Kendini kontrol altına almıştı artık Adrian. Ama hiç tanımadığın bir adamla böyle alelacele evlenmekle doğru mu yapıyorsun acaba? 

Onunla evlenmeyi kabul edecek kadar... onu tanıdığımı biliyorum, dedi Melaine aceleyle. 

O zaman, söylenecek bir şey kalmıyor. Adrian onun ellerini avucunun içine alıp uzun uzun yüzüne baktı. Melaine. eğer bir gün başın darda kalırsa... Çok iyisin, Adrian, diye fısıldadı genç kız. Onun bu düşünceli davranışı karşısında çok duygulanmıştı. 

Üsteledi Adrian. Çok ciddiyim. Sonra uzanıp Melaine'i yanağından dostça öptü. Senin için yapabileceğim herhangi bir şey olursa, beni'nerede bulabileceğini çok iyi biliyorsun. 

Melâine'in cevap vermesine zaman vermeden, merdivenleri inmiş, arabasına doğru yürüyordu. Genç kız birkaç dakika sonra terasa döndüğünde, Jason Kerr'in gazetedeki fotoğrafının masanın üstünden'ona baktığını gördü. Gazeteyi eline alıp Jason'ın yüzünü inceledi. Yüzündeki o soğuk ve sert ifâde içini ürpertiyordu. 

Telefonun çaldığım duyunca, hemen hole koşarak büyük bir heyecanla ahizeyi eline aldı. 
Arayan bir gazeteciydi. Onunla bu evlilik konusunda bir röportaj yapmak istiyordu. 

Bu imkansız, dedi Melaine kesin bir dille İstemediği biri hakkında konuşmak bile istemiyordu aslında. Bu konuda Mr. Kerr'i aramanızı tavsiye ederim size. 

Mr. Kerr ortalarda yok. dedi gazeteci. 

O zaman, o gelene kadar bekleyin. 

Ahizeyi yerine koyarken elleri titriyordu. O turma odasına babaannesinin yanına gitti. Ama bir yarım saat içinde telefon yeniden çalmaya başladı ve bundan sonra da ardı arkası kesilmedi. .Melaine çareyi, telefonun fişini çıkarmakta buldu. 

Pazartesi sabahı, patronunun karşısında oturmakta olan Melaine, her zaman için çok ters bir insan olan Mr. Tanner'ın gazetedeki haberi okuması ve Jason'dan aldığı telefon sonucu çok na zik ve anlayışlı bir insana dönüşmüş olduğunu gördü. Onun rahatça koltuğa oturduğunu gördükten sonra, şirketin kurallarına aykırı olmasına rağmen, istifasını bir hafta önceden verme sini kabul edeceklerini açıkladı Mr. Tanner. Konuşmasını sürdürüyordu, ama Melaine'in aklı başka yerdeydi. Jason gücünü tekrar kullanmış ve Melaine'in düğünü erteleme konusundaki son umudunu da yıkmıştı. Jason avına adım adım yaklaşmakta olan avcıvdı, kendisi ise korkudan sinmiş avı. 

Dakikalar sonra, masasında oturmakta olan Melaine hala titremekte olduğunu fark etti. Al lahtan tek başına bir odası vardı da, kimse onun ne kadar mutsuz olduğunu göremiyordu. 
Bütün sabah telefon durmadan çaldı. Her çalışta içi hop ediyordu, ama telefon eden hep bir 


başkası çıkıyordu. En sonunda beklediği telefon geldi. Melaine o kadar heyecanlanmıştı ki, birkaç saniye hiçbir şey söylemeden durdu. 

Hala orada mısın, Melaine? dedi Jason birden. Sesindeki otorite Melaine'i kendine getirmeye yetti. 

Evet... evet, dinliyorum. 

İyi. Melaine onun, yüzünde memnun bir ifadeyle arkasına nasıl yaslandığını gözlerinin önüne getirebiliyordu. İstifanı verdiğin zaman bir sorunla karşılaşmadığını umarım. 

Sorun çıkmaması için gereken önlemleri almışsın zaten. Melaine biraz öfkeliydi. Bir yandan da telefonun kordonunu elinde büküp duruyordu... sanki Jason'ın boynunu büküyormuş casına. 

Sanki bana kızmış gibi bir halin var. 

Evet, kızdım. Ahizeyi çok sıkı tuttuğu için parmakları ağrımaya başlamıştı. Senin yardımın olmadan da işlerimi hallederdim.. 

Senin işin benim de işim demektir, Melaine. Bizim evliliğimiz bu temel üzerine kurulacak umarım bunu aklından çıkarmazsın. 

Daha evlenmedik ki! öfkeden köpürüyordı genç kız. 

Melaine! Azarlar gibi söylemişti bu sözü sonra sesi eski rahat tonuna döndü. Birkaç dakika sonra bir toplantıya katılmam gerekiyor, zaman kaybetmesek iyi olur. Cumartesi sabahı saat onda, sizin evin yakınlarındaki küçük kilisede evlenmemiz için gerekli işlemleri yaptırdım. Sekreterim senin için bugün saat birle ikiarası Madam Loriette'den gelinlik provası için randevu aldı. 

Gelinlik mi? dedi Melaine aptallaşmış bir sesle. 

Evleneceğim kızın gelinlik giymeden gelmesini kabul edeceğimimi sandın? Sesi alaylıydı. 

Ama bizim evliliğimiz... yani... No diyeceğini bilmez bir halde kekeliyordu. Yüzü de kıpkırmızı kesilmişti. 

Evliliğimizin geleneksel bir yönü olmayabilir, ama diğer evliliklerden farklı olmasını istemiyorum. Bunu daha önce de belirtmiştim, öyle değil mi? 

Melaine sustu. Kalbi küt küt atıyordu. Kamçı Jason'ın elindeydi. ister istemez ona boyun ey mek zorundaydı. 

Senden nefret etmeye başlıyorum. dedi öfkeyle titreyen bir sesle iyi. Jason her zamanki rahat ve kesin tavrıyla konuşuyordu. -Bu gece saat yediye doğru seni evden alırım. Birlikte başbaşa bir yemek yerken, sana planlarımın geri kalan bölümünü de anlatırım. 

Cevap vermesine firsat kalmadan telefon kapandı. Ellerinin titremesinden ahizeyi bir türlü yerine koyamadı Melaine. Bu konuşmadan sonra, çalışmak onun için bir işkence oldu. Ama bütün kızgınlığına rağmen, Oğle yemeği tatilinde Madam Lorlette'ln modaevine de gitti. 

Siyah saçlı, ince uzun ve çok şık giyinmiş olan Madam Loricttc onu uzun uzun süzdü. 
Dudakla nndaki ciddi ifade yumuşayıp kocaman bir gii lümsemeye dönüşünce. Melaine'in içindeki buzlar da birden eriyiverdi. 

Mr. Kerr moda dünyasına girmeliymiş. dedi kadiın beğeni dolu bakışlarını Melaine'in üzerinde gezdirirken. Onun seçtiği gelinliğin size ne kadar yakışacağını şimdi daha çok anlıyorum. Hemen geliyorum. 

Uçar adımlarla gösteri odasından çıktı. Melaine gittikçe daha çok sinirlenmekte olduğunu fark etti. Ona tıpkı bir çocuk gibi davranılmak taydı. Hani partiye gitmek için kendine bir elbise seçmek üzere her zamanki mağazaya giden küçük kız, birden elbisesinin daha önceden annesi tarafından kendisi için seçilmiş olduğunu öğrenir ya, işte öyle. 

Sanırım bunu beğeneceksiniz. Kolunda tuttuğu ipek elbiseyi gösteriyordu Madam Loriette. 
Benimle gelirseniz, size bunu giyebileceğiniz bir yer gösteririm. 

Melaine ters bir söz söylememek için kendini zor tutuyordu. Hiddetle kadının peşi sıra gitti. 
Ama elbiseyi üzerine geçirince duyduğu haz ona her şeyi unutturdu, ithal malı ipekten yapılmış olan gelinlik çok sadeydi. Geniş yakası boynunun ve omuzlarının güzelliğini iyice 


ortaya çıkarıyordu. Hafifçe üstüne oturan roba kısmı göğüslerini sıkıca kavrıyordu. Aynada kendisine bakınca, görüntüsünü çok yadırgadı. Adeta gözleri düşünceli, yabancı bir genç kız duruyordu karşısında. Gelin olan her kız gibi, o da kondi gelinliğini kendi seçmek İsterdi oysa... 

Madam Loriette merakla onu süzüyordu. Gülümsemeye çalışarak, Çok güzel! demeyi başardı. 
Madam Loriette memnunluk dolu bir gülümsemeyle ona bakıyordu. Sanki senin için dikilmiş gibi. Şimdi. Jason Kerr'in neden senin gibi bir genç kıza kalbini kaptırdığını çok daha iyi anlıyorum. 

Melaine o zaman ona hiçbir oevap vermemişti, ama akşam olup da evde. Jason'la yemeğe çıkmak için hazırlanırken, kadının sözleri aklına geldi. Ve içinden kahkahalarla gülmek istedi. 
Jason Kerr'in kalbi yoktu ki kaptırsın. Erkeklik dolu ruhu, yalnız kendi isteklerinin yerine getirilmesini istiyordu. Olaylar, yani babaannesine olan sevgisi ve onun Greystone Manor konusundaki duygulan, Melaine'i ona yaklaştırınca, Jason da bundan yararlanmasını bilmişti. 

Bir arabanın evlerinin önünde durduğunu duyunca, kırmızı şifon etekleri hışırdayarak merdivenlerden aceleyle indi. Onu siyah elbise giymiş olarak karşısında görünce, birden heyecanlandı. Jason hemen çıkmalarını önerince sevindi. Arabanın karanlığında kendini daha güvencede hissediyordu. 

Jason kentin dışında küçük bir restorana götürdü onu. Restoranın sahibi Jason'ı eski bir dost gibi karşıladı ve onlan diğerlerinden uzak, baş başa yemek yiyebilecekleri şirin bir masaya götürdü. 

Oturur oturmaz önlerine şarap geldi. Melaine. Jason'ın daha önceden geleceklerini haber verdiğini hemen anladı. Bir yandan şarabını yudumlarken diğer yandan da menüyü gözden geçirmeye başladı. Ama Jason'ı karşısında oturur görünce birden iştahı kaçtı, o güzelim yemekleri yiyemedi. Jason onu birkaç kere merakla. süzdü, ama yemeğini büyük bir iştahla yedi bitirdi. Tabaklan masadan kaldınlırken sordu. Daha şarap ister misin? 

Hayır, teşekkür ederim. Ceketinin iç cebinden çıkardığı altın tabakadan bir sigara aldı Jason. 
Sigara içersem rahatsız olur musun? 

Olmam, dedi Melaine sertçe. Sanki seni buraya baştan çıkarmak için getirmişim gibi davranmak yerine, biraz daha rahat hareket etsen, çok sevinirim. Sigarasını yaktı. 

Melaine içinden, 'Yer yarılsa da içino girsem. diye düşündü. Ama bu düşüncesini ona belli etmemeye kararlıydı. Gözlerinin içine bakıp sakin bir sesle konuştu. 

Sen öyle, kadınları baştan çıkarmak için lokantalara götürecek adamlara benzemiyorsun hiç. 

Çok haklısın. Jason'ın.gözleri mum ışığında bir garip parlıyordu. Benim yaşımdaki bir erkek rahatına düşkün olur; Bu nedenle arkana yaslanıp rahatlayabil irsin. Senin gibi, hiç tanımadığım bir erkekle evlenmek üzere olduğumu düşünürsek, benden rahatlamamı nasıl bekleyebilirsin; bir türlü anlayamıyorum. 

Ama unutma sen de benim için bir yabancısın. dedi Jason alay edercesine. Şimdiye kadar evlilik fikrini hiç benimseyememiştim, ama şu anda bu benim çok hoşuma gidiyor. Bu bir erkek için'daha farklıdır. Oyle mi? 

Melaine kendini çok tedirgin hissediyordu. Benden çok şey istiyorsun, bütün bunlan... 
karşılayabileceğimi pek sanmıyorum. 

Öyleyse, yarın sabah ilk iş avukatımı ararım ve Greystone Manor'ın satılması için gerekli işlemlere başlamasını söylerim. 

Hayır! Genç kızın gözlerindeki korku İfadesi birkaç saniye sonra meraka dönüşmüştü. 
Bunun yapümaması için her şeye razı olduğumu biliyorsun, ama senin mantığını bir türlü anlayamıyorum! Seninle evlenmem için neden bıi kadar ısrar ediyorsun? 

Gerçekten öğrenmek ister miydin? Havaya üflediği sigarasının dumanını izlerken Jason'ın gözleri kısılmıştı. 

Evet... isterim. 


Söylediklerim senin masum ruhunun hiç de hoşuna gitmeyecek ama, diye uyardı onu Jason. 
Ama Melaine bundan sonra hiçbir şeye şaşma ya cağınainanı yordu. 

Bu olayda hoşuma giden hiçbir yan yok zaten. Yine de nedenini öğrenmek isterdim. 

Jason sigarasının külünü silkti. Masanın üstünden ona doğru eğildi. Mumun titrek ışığı yüzüne şeytanca bir hava veriyordu. Gayet sakin bir tavırla konuşmaya başladı. 

Seni, babanın mezan başında gördüğüm andan beri istiyorum. 

Hele seni o gün öğleden son ra görünce, bu isteğim iyice belirginleşti, öyle ya da böyle, seni elde etmek niyetindeydim. 

Bu açıklama çok rahat bir tavırla yapılmış olmalına rağmen, Melaine çok sarsılmıştı. 
Kendini toparlaması epeyi uzun sürdü. 

Senin bu egoistçe isteğinin bana zarar verebileceği hiç aklına gelmedi, öyle değil mi? 

Tam bir kadın gibi konuştun! Onu alaya alır gibiydi Jason. Bu evlilik akdi sona erdiği zaman hem evine tekrar sahip olacaksın, hem de bu arada babaanneni korumuş olacaksın, bunu hiç düşünmedin mi? 

Bunun farkındayım. Ama bu arada, kendime olan saygımı kaybedeceğim:. 

Ama çok daha fazlasını kazanmış olacaksın. Sesinden yükselen erkekçe hava Melaine'i adeta büyülemişti. 

Jason yaptığı planlan ona anlatmaya başladı. Düğünden sonra Drakensberg'deki evde balaylarını geçireceklerdi. Bu Melalne'e oldukça ürkütücü geldi, ama onu asıl ürküten. 
Jason'ın bakış lannın kalbinin çarpmasını nasıl artırdığıydı. 

Bu adamdan ve üzerinde kurmaya başladığı etkiden bir an önce kaçabilmek için, en uygun fırsatı yakalayıp, Artık eve gitmek istiyorum. dedi. 

Nasıl istersen. Jason ayağa kalktı. Kalkması için sandalyesini çektikten sonra, şalını yavaşça omuzlarına koydu. 

Greystone Manor'a kadar olan yol boyunca ikisi de ağızlanın açmadılar. Evin önünde durdukları zaman Jason ona elini bile dokundurmadı, öpmeye de kalkmadı. Melaine buna sevinmişti. Derin bir nefes alıp evden içeri girdi. 

Babaannesinin daveti üzerino, Jason her gece onlarda yemek yedi. Yaşlı kadına karşı çok centilmence davranıyordu. Melaine babaannesinin ondan çok hoşlandığının farkındaydı. 
Jason rolünü çok iyi oynuyordu. Hemşire Wilson da onun bu davranışlannın etkisi altında kalmıştı. Melaine'in nasıl günden güne saranp solduğunu fark bile etmiyorlardı. 

Düğün planlan sık sık gündeme geliyordu, ama Melaine bu konuda pek fikir yürütmek istemiyordu. Babaannesi ısrar ettiği zamanlarda ise, bütün sorumluluğu Jason'ın becerikli ellerine bıraktığını söyleyerek, konudan kaçıyordu. Gerçekten her şeyi Jason düzenledi. 
Düğün günleri yaklaştıkça, Melaine daha da tedirgin oluyordu. 

Mclaino ofisinden son kez çıktığı zaman dışarıda serin bir bahar havası vardı. Aceleyle paltosunun düğmelerini İlikledi. 

Melaine! 

Onun genizden gelen sesini duyunca irkildi. Arkasını dönünce, Jason'ı büyük beyaz Merce des'in Kapısını tutarken gördü. Bir anlık bir duraksamadan sonra arka koltuğa yerleşti. Şoför kısa sürede arabayı hafta sonu trafiğiyle tıkanmış yola soktu. 

Genelde arabayı kendim kullanmaktan hoşlanırım, ama bugün bakıma yolladım, yarına kadar da geri gelmeyecek. Jason. Melaine'in merakla şoförü süzdüğünü görünce açıklama gereğini duymuştu. 

Anladığım kadarıyla, seninle bu gece görüşemeyeceğiz. Melaine, şoför duymasın diye sesini alçaltmıştı. 

Çok doğru anlamışsın, ama yarın takmanı istediğim bir şey var. 

Küçük bir takı kutusu kucağına kondu. Melaine her nedense bu kutuya dokunmaktan çekiniyordu. 


Aç onu, diye sakin bir sesle emreder gibi konuştu Jason. Melaine ister istemez onun isteğine boyun eğmekte olduğunu fark etti. Titreyen parmaklarıyla kutunun kilidini açmaya uğraştı bir süre. Kapak açılınca içindeki takının güzelliği karşısında bir an nefes bile alamadan durdu. 
Kutunun lacivert kadife zemini üzerinde pırıl pırıl parlayan inci bir kolye vardı. 

Bu anneme aitti. diye Jason açıkladı gergin bir tavırla. Melaine boğazının kuruduğunu hissetti. 

Kocaman Mcercedcs'e bindiklerinden beri ilk kez Melaine ondan yana dönüp soran bakışlarını yüzüne çevirdi. Karşılaşuğı manzara, içine kapanmış sert bir yüzdü. 'Ne düşünüyor acaba?' diye düşündü büyük bir merakla. Bu eğilmez gibi görünen başın gerilerinde nasıl duygular yatıyordu acaba? Bir süre onu inceden inceye tetkik etti. Bakışları, şakaklarına doğru hafifçe kırlaşmış saçlarına takıldı. 

Enseye doğru saçları kıvrılıyordu. 

Jason anirian başını ondan yana çevirinoe Melaine kızarıp bakışlarım kaçırdı. Elindeki kutunun kapağını kararlı bir tavırla kapadı. 

Bu kolyeyi takmam olanaksız, dedi titreyen bir sesle. Kutuyu aralarındaki boşluğa bıraktıktan sonra başım çevirip camdan dışarısını seyretmeye başladı. 

Greystone Manor'a yaklaşırlarken Jason dönüp, buz gibi tyr sesle sordu. Neden? 

Melaine sakince açıkladı. Bunu takmaya hakkım olmadığına inanıyorum. Ne kadar titrediği belli olmasın diye İlerini önünde koneüemiş ti. Hem sonra... sonra bu çok değerli bir şey. 
Bunu taktığı zaman başına kötü bir olay gelebilirdi. Sırf kendisi yüzünden kolyeye zarar gelebilirdi. Ama Jason isteğinin geri çovrilmesino razı değildi. Elleriyle çenesinden tutup yüzünü ken dine doğru çevirdi. 

Bu kolyeyi yarın senin boynunda görmek istiyorum; bu bir emirdir, Melaine. Parmaklan çenesine batmaya başlamıştı. Eğer takmazsan... 

Gerisini getirmedi. Son sözleri kara bir bulut gibi havada asılı kalmıştı. Melaine'in içi iirper di... Farkına bile varmadan kolyeyi takmayı kabul etmişti. 

Bunun üzerine Jason onu hemen serbest bıraktı. Ancak parmaklarım yüzünden çekmedi. 
Parmağı yavaşça yanağında dolaştıktan sonra aşağılara, şah damarına doğru kaydı. Birden boğazına dokunan parmaklar sıkıldı. Melaine korku dolu gözlerini ondan yana kaldırdı. 

Benim söylediklerimi yapmakla, çok akıllılık ediyorsun. Melaine onun acımasız dudaklarını kısa bir süre için dudaklarında hissetti. Sonra Jason arkasına yaslanıp, onun varlığını unutmuş gibi camdan dışarısını seyretmeye başladı. 

Ona nasıl böyle davranabiliyordu? Yumruklarını o kadar çok sıkmıştı ki. tırnaklarının avucu na battığını hissetti. Ama küt küt atan kalbi, o öpücüğün kendisini ne kadar heyecanlandırdığını anlatıyordu. 

Gelinler, düğün gününde kahvaltılarım yatakta ederler. dedi Hemşire Wilson tepsiyi başucu na koyarken: Hayatının en mutlu günü olacak bu. 

Hayatımın en korkunç günü olacak! diye içinden düzeltti Melaine. Hemşire odadan çıkana kadar neşeli görünmeyi başardı, ama odadan çıkar çıkmaz tepsiyi bir kenara itti. Sanki bir lokma bile boğazını ükayacakmış gibi hissediyordu. Gözlerinin dolmakta olduğunu fark edince, aceleyle banyoya geçip, küvete su doldurmaya başladı. 

Bir saat sonra, Madam Loriette'in gelinliğiyle aynanın karşısında duruyordu. Bu bir kabus olmalı!' diye düşünüyordu sürekli. 'Jason'la evle nemem. Onu sevmiyorum. Onu beğenmiyorum bile... Aslına bakılırsa ondan nefret ediyorum! 

Ama bu pek de doğru değildi. Onu çeken bir yanı vardı. Sert hatlı olmasına rağmen yakışıklı bir erkek olduğunun farkındaydı. Dudaklarının temasını hatırladı, içi bir tuhaf olmuştu. 
Onunla sevişmek nasıl olurdu acaba? diye düşündü. 

.Kapının çalınmasıyla kendisine geldi. Açılan kapıdan içeri Flora girdi. Hayranlıkla Melaine'e baktı. 


Sizi telefondan istiyorlar, Miss Melaine.Son ra telefonu prize taktı ve Melaine'in teşekkür etmesine fırsat vermeden odadan çıktı. 

Telefon edenin, her nedense. Jason olmasını çok istedi. Ama karşı taraftan gelen ses, bir kadına aitti. Kadın kendisini Delia Cummings olarak tanıttı. Melaine bir an durup, bu adı daha önce nerede duyduğunu düşündü. 

Bugün düğününüz olduğunu biliyorum. dedi kadın. Ama Jason için ne kadar önem taşıdığımı bilmenizi istiyorum. 

Miss Cummings. ben... 

Ateşli bir ses sözünü yanda kesti. O benimdir! Geçmişte, hayatından birçok kadın geçti, ama sonunda o hep bana döndü. 

Melaine, 'Onu size memnuniyetle geri verebilirim,' demeyi çok isterdi, ama bunu yapması olanaksızdı. Kendini toparlamaya çalıştı. Sonra sakin bir sesle konuştu. Evlilik, flörtten çok daha bağlayıcı bir anlatmadır. 

Delia Cummings hiç de hoş olmayan bir tavırla güldü. Jason'in evlilik anlaşmalarına hiç saygısı yoktur. O da kendi kurallarını kendisi koyar. Sizden bıktığı zaman yine'bana, ait olduğu yere dönecektir! 

Sizin yerinizde olsam, bu kadar emin konuşmazdım, demekten kendini alamadı Melaine. 
Ben çok eminim, tatlım. dedi Delia Cummings kendinden çok emin bir tonla. Nasıl bir leopar beneklerini silemezse, o da beni unutamaz, bunu hiç unutma. Sonra sakın beni uyarmadı deme! Şimdilik seninle vedalaşıyorum. Sana İyi bir düğün dilerim, Bir yaşam boyu, bu günün anılarıyla yaşayacağını unutma, e'mi! 

Telefon kapandı. Melaine. Delia Cummings'in kendisini incitmeyi başard ığın ın fark ındayd 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Greystone Manor'dan pek uzakta olmayan küçük kilisenin içinde. Jason'in yanında duran Melaine kendini olayların dışında hissediyordu. U zun boyu, geniş omuzlanyla. üzerine giydiği mükemmel siyah takımla, eline nikah yüzüğünü takmakta olan Jason, onun için tam bir yabancıydı. 

Yüzüğün takılmasıyla, onun eşi oluyordu! O nun eşi! 

Tanrım, bu gerçek olamaz!” diye düşündü. Ama gerçeğin ta kendisiydi, tıpkı başından aşağı atılan konfetiler gibi. Babaannesi ve hemşireyle birlikte yarım düzineyi geçmeyen bir grup, çevrelerinde toplanmış, onları tebrik ediyorlardı. Bu arada, her nasüsa olayı duymuş olan bir gazeteci çıktı ortaya. Olay.o kadar ani olmuştu ki, ne olduğunu anlayamadan, gazeteci onların resmini çekmişti. 

Daha sonra arabalara binip tekrar Greystone Manor'a döndüler. Teraşta hep birlikte şarap içerek düğünü kutladılar. Melaine bütün bunlar olup biterken, gayet sakin bir biçimde durmuş, olayların akışını izliyordu. Tıpkı sinema seyreden bir kişi gibi. Ama sıra babaannesine-veda etmeye gelince birden uyandı. Jason hemen olaya el koyma gereğini duydu. Aceleyle Melaine'i. kaldırımda park ettiği metalik gri Jaguar'ma doğru götürdü. Bu sayede birolay çıkmadan düğün töreni sona ermiş oldu. 

Artık rahatlayabilirsin. dedi Jason ona dönerek. Araba onları eve götürecek yola girmişti bile. Melaine'in içinden, kahkahalarla gülmek geliyordu. 

Ne zamandan beri böyle diken üstünde oturmakta olduğunu bile unutmuştu. Rahat olmak ne demekti acaba? Jason'in bu dediğini yapabilmesi için daha çok zaman vardı. Drakensberg'in nefis manzaralarla dolu tepelerine doğru yol alırken. Melaine kendisini hapishaneye götürü lüyormuş gibi hissediyordu. 

Aralarındaki sessizliğin gittikçe uzadığını fark oderek sordu. Daha kaç saatlik yolumuz var? 

Eğer yolda sık sık durmazsak, dört beş saatlik bir yolumuz var. Hava kararmadan oraya varmak isterim. Kaşlarını çatmış, tüm dikkatini önündeki yola vermişti. Güneş battıktan sonra, dağ yolu tehlikeli olabilir. 

Melaine bu konuda daha fazla soru sormaya gerek duymadı, sustu. 


Jason'la birlikte, dağlarda goçireceği bir haftayı düşünmeye başladı. 

Tek başına olacaklardı. Onda nedenini bilmediği bir tedirginlik hissi uyandıran bir adamla geçireceği bir hafta... 

Jason'in yüzünü incelemeye başladı. Kendi kendine, korkmasına hiç gerek olmadığını söylüyordu. Ama buz gibi bir elin kalbini sıkmakta olduğunu fark edince, kendini kandıramadı ğun anladı. 

Bakışları yüzünden ellerine kaydı. Bakımlı elleri vardı. Güçlü görünüyorlardı. Tuttuğunu kıracak kadar güçlü olan bu eller istedikleri zaman büyük bir yumuşaklıkla oKşamasını da biliyormuş gibi görünüyorlardı. 

Neler düşünmekte olduğunu fark edince şa şırdı. hemen başını yana çevirerek, camdan dı şansını seyretmeye başladı. Jason tarafından okşanacağımı düşünmek neden onu bu kadar heye canlandırıyordu? Onu hiç tanımıyordu, istemediği bir evliliğe zorlamıştı onu bu adam. 
Öyleyse neden bu kadar heyecanlanıyordu? 

Tepelerin arasına kurulmuş olan Hcidelberg köyünde öğle yemeğini yediler. Melaine burada biraz daha kalmak istediğini söyleyecekken, birden aklına, Jason'in karanlık basmadan eve var mak istediği geldi. Sustu. Jason'in tekrar arabaya binmeden önce kravatını ve ceketini çıkarmasını izledi. 

Neden arka koltuğa uzanmıyorsun? Biraz uyurdun, dedi Jason köyden uzaklaşırlarken. 
Gideceğimiz yere varana kadar geçeceğimiz yollar hiç de ilginç'değildir. ' Uykum yok. 
Nasıl istersen. Omuzlarını silkip sustu. Ara lannda sessizlik başladı. 

Melaine uyumamakta diretiyordu. Ama yolun monotonluğu ve arabanın sürekli çıkardığı homurtu ona ninni gibi gelmeye başlamıştı. 

Farkında olmadan gözkapakjan kapandı. Bütün çabalarına rağmen kurşun gibi ağırlaşan gözka paklarını açamadı. Rüyasız bir uykuya daldı. 

Tekrar uyandığı zaman, güneş dağların arkasında kaybolmak üzereydi. Neredeyiz? diye sordu. 

Bir süre önce Harrismith'den geçtik. dedi Jason arabayı hızlandırırken. Bir saate kadar, gideceğimiz yere varırız. 

Olamaz! Saatlerdir uyuyorum demek!:Hemen oturduğu koltukta doğruldu. Gözlerine düşen saçları arkaya doğru elleriyle taradı. Uyurken etekleri yukarı doğru kaymışta, aceleyle eteklerini düzeltti. 

Yaptığı hareket Jason in gözünden kaçmam işti. Ona kaçamak alaylı bir bakış attıktan sonra gözlerini tekrar yola çevirdi. Melaine kıpkırmızı olmuştu. 

Sabahları! Keşke o.korktuğu gece geçmiş olsa da. sabah olsaydı! içi buz gibi oldu. 
Dakikalar ilerledikçe, yol bozulmaya başlıyordu. Melaine nefesini tutmuş, yolu izliyordu. 
Ama Jason'm arabayı kullanışından, bu yolu çok iyi tanıdığı belli oluyordu. Virajları, büyük 

bir rahatlıkla almaktaydı. 

Jason, dikkat et! diye bağırdı birden. Jason tam vaktinde frene basınca, yolu kapamış olan kayalara çarpmadan durdular. 

Allah kahretsin! El frenini çekip arabayı stop etti Jason. Sonra Mclalne'e döndü, iyi misin? 

Bir şeyim yok. Jason'ın merakla bakan gözlerinin içine baktı. Eğer emniyet kemerini takmamış olsaydı, çoktan ön camdan dışan uçmuş tu. 

Jason onun yanağını okşadı. Sonra kendi emniyet kemerini açıp arabadan dışarı çıktı. Açılan kapıdan içeri buz gibi bir hava girince Melaine iirperdi. O da Jason gibi kemerini çıkarıp arabadan çıktı. 

Böyle olaylar sık sık olur mu? Arabanın ö nünde yığılmış olan taş yığınını gösterdi. 

Bugüne kadar hiç başıma gelmemişti. 

Ne yapacağız şimdi? 
iki seçeneğimiz var. Düşünceli düşünceli çenesini sıvazladı Jason. Yolun bir bölümünü arabayı geçirecek kadar temizleyebilirim, ya da... 


Bu çok tehlikeli olur. diye sözünü kesti Melaine. Bu kadar tehlikeli bir işi nasıl göze alabildiğini merak ediyordu. Yolun kenarındaki toprak zemin, arabanın ağırlığını taşırmış gibi gelmiyor bana. 

Onun keridisini düşündüğünü sanan Jason sertçe baktı. Senin de benimle birlikte arabaya binmeni önermedim ki. 

Melaine ateşli bir tavırla konuştu. Seninle birlikte arabaya binip binmemem önemli değil. 
Bunun çok tehlikeli olduğunu söylemek istemiştim sadece. 

Jason onu. gözlerinde garip bir pırıltıyla uzun uzun süzdü. Ama eğer böyle bir tehlikeyi göze alır ve ölürsem, benden kurtulacağın hiç aklına gelmedi, öyle değil mi? Sesinde alay vardı. 

Senin ölümünle serbest kalmak istemezdim, sağol. dedi Melaine soğukça. Soğuktan mı, yoksa Jason'ı bekleyen tehlikenin korkunçluğundan mı nedir, tir tir titriyordu. Diğer seçenek nedir? diye sordu titrek bir sesle. 

Jason onu arabanın yanına götürdü. Bu taş yığınını kaldırmam, en az iki saatimi alır; bii Iş yarını bekleyebilir. Drakensberg'de güneş battıktan sonra hava daha da soğur. Bu nedenle, yapılacak en akıllıca iş, bavullardan en gerekli olanlarını alıp eve kadar yüriimemizdir. 

Ev uzakta mı? 

Şu tepedeki kestirmeden gidersek çok uzak sayılmaz. Jason ceketini arabadan çıkarıp giydikten sonra bagajı açta. En gerekli olan çantalarından taşıyabileceğin kadarını yanma al. 
dedi. 

Melaine bagaja son anda koymayı akıl ettiği paltosunu hemen'sırtına geçirdi. On dakika sonra, omuzunda çantası, elinde küçük tuvalet çantası olduğu halde, Jason'in el fenerinin yaydığı cılız ışık altında yürüyordu. Çalılar çoraplarını yırtınıştı, yüksek topuklu pabuçlanysa tamir edilemeyecek duruma gelmişti. 

Jason... birkaç dakikalığına duralbilir miyiz? Neredeyse âyağını burkuyordu Melaine. 

Yoruldun mu? Elinde tuttuğu el feneriyle oturabilecek bir yer aradı. 

Nefes nefese kaldım. Melaine oturduğu yer: de incinen ayak bileğini yokladı. 

Jason elindeki bavulu yere bıraktıktan sonra yanma oturup bir sigara yaktı. Pili bitmesin diye, feneri söndürmüştü. Karanlıkta öylece yan yana, bir eli Melaine'in omuzunda oturuyorlardı. özür dilerim. 

İtiraz etti Melaine. Senin kabahatin değildi. Böyle olacağını bilseydim, üstüme yürüyüşe uygun bir kıyafet giyerdim. 

Dağ tepe dolaşmaktan hoşlanır mısın? 

Hani benim hakkımdaçok şey biliyordun? Cevap vermediğini görünce Melaine yeniden konuşmaya başladı. Açık havada dolaşmaktan çok hoşlanırım, ama işim gereği buna pek zamanım olmuyordu. 

Burada kaldığımız süre içinde bol bol yürüyüş yapma fırsatın olacak. Sesindeki alaycı ton 52 
karşısında Melaine ürperdi. 

Aralarındaki yakınlık Melaine'i etkilemeye başlıyordu. Buna daha fazla dayanamayarak sessizliği bozmak için sordu. Daha çok yolumuz var mı? 

Beş dakikalık yolumuz kaldı. 

Hadi öyleyse gidelim. Omuzunu tutan koldan sıyrılarak ayağa kalktı Melaine. 

Jason sigarasını topuğuyla ezdikten sonra el fenerini yaktı. Hiç konuşmadan yürümeye başladılar. Düzlüğe inince, karşılarında evin silueti belirdi. Karanlıkta ayrıntılarıyla görmek mümkün değildi. Sabaha dıştan görünüşüne bakardı. Jason cebinden çıkardığı anahtarla kapıyı açıp içeri girdi. Arkasından içeri giren Melaine. uzun zamandır kapalı kalmış evlere mahsus küf kokusuyla karşılaşacağı yerde, ev sanki günlerdir kullanılıyormuş gibi temiz kokuyordu. 

Jason sinirli sinirli söylendi. Hay Allah! Jeneratör devreye sokulmamış. Karanlıktan korkar mısın? 

Melaine'in kalbi bir garip çarpıyordu. Hayır... neden sordun? 


Jason elinde tuttuğu el fenerini işaret etti. Ne yaptığımı görebilmem için, bunu da yanıma almam gorekiyor. Al. Buz gibi olmuş ellerinin içine bir kutu kibrit bıraktı. Ben yokken sen de şömineyi yak iver. 

Evden çıkıp gitti. Melaine sessizliğin içinde, bahçede ötmekte olan bir çekirgeyi duyuyordu. 
Zifir gibi karanlıktan biraz ürkmüştü. Eline tutuşturulan kibriti yakıp, şöminedeki yakılmaya hazır odunların arasındaki kağıtlara doğru tuttu. Bir anda tutuşan kağıtlardan odaya kırmızı bir ışık yayıldı. 

Şöminenin önüne diz çöküp oturan Melaine. yanan odunların yaydığı ışık altında, oturma odasını incelemeye başladı. Odada erkekçe bir hava vardı. Parmağına takılı yüzük olmasa, yanlış bir yerde olduğunu sanacaktı. 

Birden, uzaklardan bir motorun homurtusu duyuldu. İşıklar birbiri arkasından yanmaya başladı. Biraz sonra da içeri Jason girdi. Melaine hemen ayağa kalkarak ona doğru döndü. 

Arabaya kadar gidip, bavullardan taşıyabilc cegim kadarını alıp geleceğim. Sen tek başına kalabilirsin herhalde? dedi Jason. 

Tekrar dışarı çıkamazsın. Dışarıda ayaz var. 

Bavullarımız hal A arabada. diye hatırlattı Jason. 

Ben elimizdekilerle idare edebilirim. Hiç düşünmeden konuştuğunu çok geç fark etti. 

Ben de idare ederim, ama çıplak yatmak istemezsin herhalde? Acımasızca onunla alay ediyordu Jason. Melaine'in kızaran yanaklarına, titreyen dudaklânna bir süre baktı. Ben yokken sen de mutfağa girip bize bir şeyler hazırla bari. 

Sokak kapısının kapandığını duydu Melaine. Yine yalnız başına kalıyordu. Paltosunu çıkarıp bir koltuğun üzerine attı. Çorapları paramparça olmuştu, onları çıkarıp aceleyle paltosunun cebine tıkii. 

Evin iki yatak odası vardı. Her ikisinin de özel banyo ve tuvaleti bulunuyordu. Çift kişilik yatağı görünce, içindeki korku duygulan yeniden depreşti. Altın kafesin kapılan üzerine kilitlen mişti. 

Bu sevimsiz düşünceleri kafasından uzaklaştırmaya çalışarak evi dolaşmasını sürdürdü. 
Mutfak ummadığı kadar modem bir biçimde düzenlenmişti. Her şey kullanıma hazır bir haldeydi. Dolaplarda ise onlan'rahat rahat bir hafta idare edecek kadar yiyecek ve konserve vardı. Birisi onlar için hazırlık yapmıştı. 

Jason biftek ve omletle yetinmek zorundaydı. Dolapta duran mantarian da çıkardı, işine öyle dalmıştı ki, zamanın nasıl geçtiğinin farkına bile varmadı. Kapının açılıp kapandığını duyunca kaşlarını çattı. Jason'ın holde yürüyen ayak seslerini duyabiliyordu. Bavullan bıraktıktan sonra Jason mutfağa geldi, içeri girer girmez havayı kokladı. 

Açık havada kalmak iştahımı artırmış bayağı. 

Şöminenin önünde yiyeceğimizi düşündüm, dedi Melaine tereddüt içinde. Onu yeterince tanımadığı için bu işten memnun kalıp kalmayacağını bilmiyordu. Yemeklerini tabaklara koyduktan sonra iki ayn tepsiye yerleştirip, yanına da çatal bıçakla bardaklarını ekledi. 

Benim hoşuma gitti. Yardıma ihtiyacın var mı? 

Melaine hayretle ona baktıktan sonra yan ciddi bir sesle. Tepsileri içeri götürebilirsin. dedi. 

Bunu yapacağını bir an bile düşünmemişti; ama Jason tepsileri eline aldığı gibi oturma odasının yolunu tutunca, o da peşi sıra yürüdü. Jason tepsileri masanın üzerine koyduktan sonra tekrar mutfağa döndü. Geri geldiğinde, elinde iki kadehle bir şampanya şişesi vardı. 

Melâine kendini, elinde bir kadeh şampanyayla Jason'ın karşısında bulunca şaşırdı. 

ikimize, dedikten sonra Jason bardağını önce onun dudaklarına götürdü, sonra kendisi de bir yudum aldı. Melaine de kendi içkisini yudumladı. 

Bakışları. Jason dan kayıp, arka duvarda asılı duran, her an atlamaya hazır bir aslan kafasına gitti. O kadar canlı bir görünümü vardı ki. Jason burada yokken onu görmediğine çok sevindi. 
Jason onun bakışlarını izledi. 


Bundan birkaç yıl önce, Transvaal'da bir çiftçinin başı bu aslanla derde girmişti, diye açıklamaya başladı yemeklerini yerlerken. Aslanın izini sürmek üzere yola çıkan avcı ekibindey dim. 

Onu sen mi öldürdün? 

Evet, ben öldürdüm. Sesindeki garip tondan, Melaine onun bu konuda daha fazla konuşmak istemediğini anlamıştı. 

ister istemez, gözleri, duvarda asılı duran aslan kafasına kayıyordu. O kadar özenle hazırladığı nefis biftek birden tadını kaybetmişti. Lokmalar ağzında büyümeye başladı. 

iki kadeh şampanya ve çok az bir yemekten sonra kafası iyice dumanlanmıştı. Jason büyük bir iştahla yemeğini bitirdikten sonra, şöminenin karşısındaki koltuğa oturup, ayaklarını alevlere doğru uzattı. 

Eline sağlık, diye mırıldandı yan kapalı gözlerini açmadan. Melaine onu bir süre süzdü. 
Kafasından nelerin geçtiğini çok merak ediyordu. Ama kendi korkulan araya'girince, aceleyle tabaklan toplayıp mutfağa gitmeye hazırlandı, İçecek bir şeyler hazırlayacağım., dediJasona. 

Bana bir kahve yap. Gözlerini açmamıştı. Kahvesi bol olsun, şeker de-koyma'lütfen. 

Kahvenin suyu kaynayana kadar Melaine bulaşıkları yıkayıp bitirdi. Mutfak ilk girdiği gibi pml pırıl olmuştu. 

Şöminenin karşısında kahvelerini yudumlar larken, aralarında uzayıp giden sessizlik çok sinir bozucuydu. Jason, tıpkı duvarda asılı duran aslanın baktığı'gibi, ona kısılı gözlerinin arasından bakıyordu. 

Her iyi avcı gibi, sabırlı olup, avının eline düşmesini bekleme avantajı yine ondaydı. 

Melaine'in sinirleri iyice gerilmişti. Bu sinir bozucu sessizliğe bir son vermek amacıyla sordu, Buraya sık sık gelir misin? 

İşten bunaldığım zamanlarda buraya kaçanın. O kadar sakin ve dinlendirici bir yer ki... Hem, en yakın telefondan beş kilometre uzakta. 

Delia'yı buraya getirip getirmediği geldi Melaine'in aklına. Ama bu sevimsiz düşünceyi kafasından uzaklaştınp sordu. Yiyecekleri kim aldı? 

Bergville'de ev işlerime bakan bir adamım var. dedi Jason sabırsız bir tavırla. Her an avının üzerine atlamaya Jıazır bir panter gibi Jason'in adalelerinin gerilmiş olduğunun farkındaydı Melaine. Onun tehdit dolu havasından sıyrılmak için, hemen ayağa kalkıp Jason dan boşalan fincanını istedi. 

Jason sakin bir tavırla boş.fincanı ona uzattı. Melaine ona doğru bir adım attı. Ne kadar boş bulunduğunu çok geç fark etti. Jason'in tuzağına düşmüştü, ok gibi uzanan bir el bileğini tuttu ve Melaine'i kendine doğru çekti. 

Öpüşü bir alev kâdar yakıcıydı. Ona karşılık vermek istiyordu, ama Jason'in içindeki ateşin yoğunluğu karşısında, buz gibi katıldığını hissetti. Panik içinde onu okşamaya çalıştı, ama olmuyordu işte. 

Tanrı aşkına, Melaine, rahatla biraz!, diye inledi Jasori. Melaine'i baştan çıkarmayı amaçlayan-okşayışlarının, aksine onu daha da kastığının farkındaydı. 

Elimdedeğil! Nefes nefeseydi Melaine. Kendisini çok fena halde küçük düşmüş hissediyordu. Evinde, kendi odasında olmayı ne kadar da isterdi. 

Jason'ın yüzündeki buz gibi ifade karşısında içinin titrediğini fark etti. Jason hiçbir şey söylemeden ayağa kalkıp karşısına dikildi. Aralarındaki sessizlik gittikçe korkunç bir hal alıyordu. Melaine destek arar gibi, sırtını yastıklara dayadı. Kendisini çok suçlu hissediyordu. 
Ağzını açıp da bir şeyler söylemesini istiyordu. Tek istediği, onun konuştuğunu duymaktı. O zaman aralarındaki bu elektrikli hava belki biraz yumuşardı. 

Daha başlamadan kaybetmeye hazır olan bir kadın seçmişim kendime, dedi Jason sonunda. 
Hayatta tahammül edemediğim tek şey. soğuk bir kadındır. Sende ne gördüğümü, ya da bulmayı umduğumu bilemiyorum. Sen bir sahtekarsın. Melaine; sahtekar ve şarlatan, istediğini elde ettin, ama karşılığını vermeye hazır değilsin. 


Sözleri bıçak gibi kalbini deldi. Titreyen bacaklarının üstünde doğruldu, karşısında durdu Jason'a yanıldığını bir şekilde anlatmak istiyordu, ama söze nereden başlayacağını bir türlü bilemiyordu. Kekeleyerek, 

Jason... diye söze başladı. 

Ama Jason bir elini havaya kaldırarak, onun özünü hemen kesti. vLütfen! Ne söylemek İstediğini bilmiyorum, ama emin ol ki, söyleyeceklerinin benim için hiçbir önemi yok. Yalnız, şunu bilmeni isterim, sözümden dönmeyeceğim. Babaannen Cireystone Manor'da. ömrü vefa ettiği sürece yaşayacak. Evliliğimize gelince, benim için bu evliliğin artık hiçbir önemi kalmadı. Daha önceden planlandığı gibi bir hafta burada kalacağız, ama Johannesburg'a geri dönünce ben kendi hayatımı dilediğim gibi yaşamaya devam edeceğim. Kanunlar karşısında eşim olarak gözükeceksin, ama benden bu konuda hiçbir anlayış bekleme. Ben isteklerimi evimin dışında karşılayacağım ve bu konuda ne senin ne de başkalarının 1e düşündüğü umurumda bile değil. Soğk dalgalar yayan gözleriyle Mclaine'i baştan aşağı süzdü. Ne demek istediğimi anladın mı acaba? 

Melaine'in dudakları kıpırdıyor, ama tek bir kelime bile çıkmıyordu, bünün üzerine başını sallamakla yetindi. Odanın loşluğunda, Jason onun gözlerindeki incinmiş ifadeyi göremedi. 

Holün başındaki ilk oda senin. Jason soğuk bir tavırla arkasını dönüp şöminede sönmeye yüz tutmuş ateşe baktı. Yat artık, kapını kilitleme zahmetine de katlanma, diye ekledi alaylı bir tavırla. Burada çok emini ellerdesin. 

Melâine titreyen bacaklarının onu yatak odasına kadar nasıltaşıdığını hatırlamıyordu bile. 

Ertesi sabah, camdan içeri giren güneşin tatlı ışıklarıyla gözlerini açtı. Rahat rahat gerinip esnedi. Bu kadar bir uykuyu uzun bir zamandan beri yapmamıştı. Birden nerede... ve neden burada olduğu aklına geldi! 

Doğrulup kolundaki saate bir göz atınca, sekizi geçtiğini hayretle gördü. Acaba Jason hala uyuyor muydu? Ev çok sessizdi. Birden, kapının altından atılmış olan bir kağıda gözü takıldı. 
Aceleyle yataktan kalkıp kağıdı aldı. 

"Arabanın bulunduğu yere kadar gidiyorum. Kayaların durumunu gözden geçireceğim. On birden önce dönmem. Jason. 

Melaine notu tekrar okudu. Dudaklarında bir gülümseme belirdi. 

Dün akşamki sözlerinden sonra, ondan böyle düşünceli bir davranış görmek onu umutlandırmıştı. 

Banyo yaptıktan sonra üstüne pantolon kazak giydi. Yatağını da yaptıktan sonra mutfağa geçti. Jason'in kahvaltı ettiğini gösterir hiçbir iz yoktu burada. Kararını verdikten sonra kollarını sıvayıp yiyecek bir şeyler hazırlamaya girişti. Yarım saat sonra her şey hazırdı. 
Yiyecekleri ve bir termos kahveyi mutfakta duran yiyecek sepetine yerleştirdikten sonra evin kapısından çıktı. Dün gece geldikleri yolda ilerlemeye başladı. 

Ayağındaki spor ayakkabılar ve gün ışığı sayesinde, dün gece ona saatlerce yürümüş gibi geldiği yolu, bu kez on dakikada aldı. Jason'ı görünce duraksadı. Her zaman ciddi iş kıyafetleri giyen soğuk Jason'in yerinde, şimdi karşısında dar bir blucinle kazak giymiş, yaptığı işten kan ter içinde kalmış bir adam duruyordu. Acaba onun gelişini nasü karşılayacaktı? Onu.öfkeyle geri mi yollardı, yoksa soğuk mu davranmakla yetinirdi? 

'Eh, bunu öğrenmenin tek bir yolu var, dedi kendi kendine. Dağların kır çiçeği kokan temiz havasını ciğerlerine derin derin çektikten sonra kararlı bir tavırla Jason'in yanma doğru ilerledi. 

Günaydın, Jason, dedi sakin bir sesle. Jason elinde tuttuğu taşı yere bırakıp ona baktı. Güneş yüzüne vurduğundan gözlerini kısmıştı. Yüzü hiçbir duygusunu açığa vurmuyordu. 

Melaine onun hiç ses çıkarmadığını fark edince, yeniden denedi. Bu sabah hiç kahvaltı etmemişsin. Buraya gelip seninle birlikte kahvaltı etmenin iyi olacağını düşündüm. 


Bir süre Jason hiç kılını kıpırdatmadan ona baktı, sonra başıyla yandaki çimenleri işaret etti. 
Yemek sepetini aralarına alıp akasya ağacının altındaki çimenlerin üzerine oturdular. Jason sandviçlerden bir tane alıp büyük bir İştahla yemeye başladı. Melaine de kahveleri doldurdu. 

Cıvıl cıvıl öten kuşların seslerini dinleyerek ve çevrelerini saran dağlan seyrederek yemeklerini yediler. Melaine havada daireler çizen bir kuşu seyrederken Jason'in ona baktığını hissetti. Yavaşça başını çevirince göz göze geldiler. Melaine yüreğinin hop ettiğini hisetti. 

Ama bunun ne anlama geldiğini çözümleyemeden bu duygu kayboldu. 

Bunu neye borçluyuz, Melaine? 

Jason'in bu ani konuşması karşısında Melaine iyice şaşırdı. Başını önüne eğdi. Sanırım... sa mrım senden, dün gece bir korkak gibi davrandığım için özür dilemek istiyorum. 

Jason bir şey söylemeden oturuyordu. Başmı kaldırınca, Jason'in düşünceli bir tavırla kendisini süzmekte olduğunu gördü. Sanki bu özür dilemesini hazmetmeye ve bunun gerçek değerini tartmaya çalışıyordu. 

Kabul ediyorum, dedi Jason sonunda. Ama bu bizi nereye götürür ki? 

Melaine, ona, kendisi hakkında ne kadar yanıldığım ispatlamaya kararlıydı. Sakin bir sesle konuşmaya başladı. Bana düşen görevleri yerine getirmek niyetindeyim, ancak... Burada durakladı, zorlukla yutkundu. Biraz zamana ihtiyacım var. öyle birden... 

' Onun yerine cümleyi tamamladı Jason. 'Yabancı bir erkekle yatağa giremem,' diyorsun, öyle mi? Bu adam kocan bile olsa, değil mi? Melaine başını salladı Utancından yüzü kıpkırmızı olmuştu. Jason bir kahkaha attı. Pekala, sana bu işe alışman için biraz zaman tanıyacağım. 
Şimdilik her şeyi zamana bırakıyorum. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Artık, birlikte saatlerce süren yürüyüşlere çıkıyorlardı. Melaine'in buraya ilk geldiği gün sandığı gibi, herkesten uzak değillerdi. Bir kilometrelik bir uzaklık içerisinde, tıpkı onların evlerine benzeyen başka evler vardı çevrelerinde. Havanın soğuduğu geceleri iso, çıtır çıtır yanan şöminenin önünde oturuyorlardı. Melaine o zaman. Jason'la evlenmesine neden olan etkenleri tekrar tekrar gözden geçiriyordu. Bazen Jason onu uzun uzun öpüyordu, ama sonra, Melainc'in ancak duygulan sayesinde hissettiği, açıkça gösterilmeyen bir öfkeyle, onu kendinden uzaklaştırıyor ve tekrar o eski soğuk hava sına bii rü nü yo rd u. 

Melaine, onun, kadınlara hep istediğini yaptıran bir erkek olarak, kendisinden uzak kalmakla, büyük bir efendilik yaptığını biliyor ve bunu çok takdir ediyordu. Bunu gerçekleştirebilmek .çin harcadığı gücü pek az erkek yapabilirdi. Ama yine, arasıra. ondan kendisine zaman tanımasını istemekle hata edip etmediğini düşünüyordu. Jason gibi kanlı canlı bir erkek, kadınlardan çok uzun süreler için uzak kalamazdı, bunu inlaması için deneyimli bir kâdın olması gerekmezdi. Ve belki de Delia Cummings'in söyledik eri çıkabilirdi. Jason onu beklemekten bıkabilir; Delia ile arasındaki eski ilişkiyi sürdürmeye karar verebilirdi. 

Bu pek de iç açıcı bir sonuç olmazdı. Önemse memeye çalışmasına rağmen, aslında bu onu çok rahatsız ediyordu. Jason'in nasıl yaşadığı umurunda bile değildi, ama yine de...! 

Melaine bu düşüncelerden sıyrılarak içeri girdi. Ama akşam, yemeklerini yedikten sonra, bavullarını toplarken bu düşünceler yeniden onu rahatsız etmeye başladı. Yatakta bir sağa bir sola dönerek rahatsız bir uyku uyudu. 

En, arük halayımız bitti, dedi ertesi sabah Jason, arabayla kente doğru ilerlerken. 

Melaine dilinin ucuna kadar gelen ters keli meleri yutmayı tercih etti. Yolun en virajlı bölümünü alıyorlardı. Jason'in tüm ilgisinin yolda olması gerektiğine inanıyordu. 

Ev! Evi neredeydi? Birden, Jason'in nerede oturduğunu bile bilmediği geldi aklına. 

Dayanamayıp sordu. Nerede oturacağız? 


Dairemde. diye cevapladı Jason kısa bir biçimde. Melaine onun yüzüne bakınca, bu konuyu daha fazla konuşmak istemediğini anladı. Dilinin ucuna kadar gelen sorularını daha sonra sormanın daha akıllıca olacağına karar vererek gözlerini yola dikti. 

Eve vardıklarında Melaine burasının iki yatak odalı, çalışma odası, yemek odası ve salonla çok modem bir mutfaktan oluşan bir çatı katı oldu gunu gördü. Çok modem ve şık bir biçimde döşenmiş olmasına rağmen, alışkın olduğu bir ev sıcaklığından yoksundu burası. 
Ürperdiğini hissetti. Bildiğinin çok dışında bir dünyaya giriyordu. Jason eliyle pencerenin önünde dizilmiş o lan bavullarını gösterdi. 

Biz yokken, diğer eşyalarını da buraya getirttim. 

Sağol. 

Jason soğuk bakışlarla onu süzdükten sonra koridorda ilerleyerek, diğer yatak odasına girdi. 
Odaya girince, doğru pencereye gidip perdelerini açtığını gören Melaine birden çok rahatladığını hissetti. Pencereye yaklaşıp dışarıya baktı. Yüksek bir binanın tepesinden kente ilk kez kuşbakışı bakıyordu. Greystone Manor'daki yatak odasından görünen manzaradan çok değişik bir manzaraydı bu. Bir tuhaf olduğunu hissetti. Hemen pencereyi açarak; içeri dolan kent havasını içine çekti. Aşağıdan yükselen trafik gürültüsü kulaklarına kadar geliyordu. 

Gardırobu şöyle bir gözden geçirdikten sonra bavullarını açıp, eşyalarını yerleştirmeye başladı, iki bavulun yerleştirilmesi bitmiş, üçüncüsünün kilidiyle uğraşırken, Jason'in, kapının pervazına yaslanmış bir halde kendisini seyrettiğini fark etti, üzerindeki spor kıyafeti değiştirip ciddi bir takım giymişti. İçine bir şüphe kurdu yerleşti. 

Dışarı mı çıkıyorsun? 

Jason kapıdan ayrılıp yatağa yaklaştı. 

Ofisime gidiyorum. Akşama erken döneceğimi-söyleyemem. 

Bunları söylerken, bir yandan da, yatağın üzerine atılmış olan pembe bir geceliği alıp ışıkta uzun uzun baktıktan sonra bakışlarını Melaine' den yana çevirdi. Adeta hayalinde geceliği ona giydiriyordu. Sanki kafasında yarattığı hayalden çok memnun olmuş gibi, kendi kendine gü lümsediğini fark etti Melaine. içi garip bir biçimde iirperdi. 

Yemeğini... fırında sıcak tutayım mı? diye sordu endişeyle. Jason elinde tuttuğu geceliği parmaklarının arasından kaydırırken yanaklarının kıpkırmızı kesildiğini hissetti. 

Zahmet etmene hiç gerek yok. Dışarıda bir şeyler yerim. Hem... Kapıda durup yarı alaylı bir gülümsemeyle yüzüne baktı. Öbür yatak odasındaki yatağı benim için hazırlayabilirsen çok memnun olurum. Çarşaflar holün öbür ucundaki dolabın içinde. 

Arkasını dönüp odadan çıktı. Biraz sonra Melaine dış kapının kapandığını duydu. Ancak o zaman kalbinin atışları normale döndü ve biraz önce onun bu kadar heyecanlanmasına neden olan o pembe geceliği Jason'in bıraktığı yerden alıp, odanın en uzak köşesine fırlattı. Utancın ve öfkenin verdiği yeni bir enerjiyle geri kalan bavullarını boşaltmaya başladı. 

Yerleşmesi bittikten sonra. Jason'in bahsettiği diğer yatak odasına geçti. Bu oda da, en az kendi odası kadar büyüktü, ayrıca özel banyosu vardı. Odaların eşyaları da birbirine çok benziyordu, ancak bu odada tek kişilik iki tane yatak vardı ve aralarında bir komodin bulunmaktaydı. Jason'ın havası bu odaya o kadar çok sinmişti ki, Melaine yatağı yapacağı yerde odadan kaçtı. 

Jason olmadan, rahat rahat evi gözden geçirmeye başladı. Baştan başa mühendislikle ilgili kitapların sıralandığı çalışma odası, babasının Greystone Manor'daki çalışma odasından çok farklıydı. Jason'ın masasının üstü pırıl pırıldı. Ya çok intizamlı bir erkekti, ya da bu odayı pek nadir kullanıyordu. Odada, Jason'ın kişiliğini yansıtacak hiçbir şey yoktu. Duvarlar kitaplık haricinde bomboştu. Ancak bir duvarda iki tane çaprazlama tüfek asılıydı, o kadar. Melaine. 
Drakcnsberg'de asılı duran aslan kafasını buraya getirmemiş olduğuna çok sevindi. 

Melaine yazı masasının üzerinde duran telefonu açıp Greystone Manor'ın numarasını çevirdi. Telefonu açan Hemşire Wilson'a babaannesinin nasıl olduğunu sordu. Bir süre telefonda konuştuktan sonra, en kısa zamanda oraya geleceğini söyleyerek telefonu kapadı. 


Salona geçti. Balkon kapısını açıp, minik ağaçlar ve süs bitkileriyle donatılmış terasa çıktı. 
Gerçek bir bahçenin yerini hiçbir zaman tutamamasına rağmen, bu yeşillikler apartmanların soğuk havasım siliyordu. Terasa konmuş olan sandalyelerden birine oturup, masanın üzerinde duran gazeteyi eline aldı. 

Gazetenin ikinci sayfasında gördüğü resim karşısında birden irkildi. Jasonla birlikte kiliseden çıkarken çekilmiş bir resimleriydi bu. Resimde gülümseyen kendisine uzun uzun baktı. Gülümsemesi içtendi. Yanında duran Jason ise o her zamanki soğuk havasından sıyrılmış gibiydi. Onun yüzünde de belli belirsiz bir gülümseme vardı. 

Mclainc'in gözleri boynunda duran inci kolyeye takıldı. Jason'ın, kolyeyi boynunda gördüğü zamanki muzaffer havası karşısında ne kadar da sinirlenmişti. Jason annesinden kendisine bir hatıra olarak kalmış olan bu kolyeyi takması için ısrar etmişti. Aslında Melaine kolyenin kendisine çok yakıştığını biliyordu, ama Jason'in emreden havası karşısında takmak istememişti. Her neyse, kolyeyi düğün için takmış, ama düğünden hemen sonra boynundan çıkarıp tekrar kasaya koyması için geri vermişti. 

Birden. Jason'in annesinin nasıl bir kadın olduğunu merak etti. Gazete kucağına kaydı, gözleri uzaklara daldı. Jason hakkında o kadar az şey biliyordu ki... Bunu ancak şimdi fark etmişti. Jason babaannesine, ailesini bir uçak kazasında kaybettiğini anlatmıştı. Bunun ve gazetelerin yazdığının dışında, Jason'ı hiç mi hiç tanımıyordu. 

Havanın serinlediğini fark edince, gazeteyi de alarak içeri girdi. 

Jason'in geç gelmesinin nedeni iş mi, yoksa Delia adlı hanımmıydı? ister istemez bu soruyu kendine sordu gece yatağa girerken. 

Jason'in başka bir kadınla evleneceğini duyunca, Delia Cummings'in tepkisinin no olduğunu merak etti. Acaba öfkelenmiş miydi, yoksa hislerini saklamasını bilmiş miydi? Bu haberi aldığı zaman Jason yanında mıydı? Birlikte sevişiyorlar miydı acaba? 

Bu rahatsız edici düşünceleri kafasından uzaklaştırmaya çalıştı. 

Öbür yanma dönerek uyumaya çalıştı. 

Ertesi sabah, kahvaltı sofrasında, karşı karşıya otururlarkon, 

Melaine, Jason'in. bir gece önce geç saatlere kadar çalışmış bir adam için çok dinç göründüğünü fark etti. Rahat ve acelesiz bir tavırla kahvaltısını ediyordu. Melaine, varlığının farkında bile olmadığını anladı. Sonra birden Jason gözlerini tabağından kaldırıp Melai ne'l hiç beklemediği bir anda yakalayınca; bakışlarını kaçırmak ihtiyacını hissetti. Umarım iyi uyu muş sundur? Sesindeki alaycı ton Mclaine'i çok sarsmasına rağmen, bunu belli etmemeye çalıştı. Evet, sa Şol. 

Bugün neler yapacaksın? Babaannemi görmeye gideceğim, sonra da biraz alışveriş yaparım. 
Mutfak dolapları bomboş, buzdolabındaki yiyecekler de bozulmuş. 

Nadiren akşam:yemoklerinde evde olurum, ama sen yine bildiğin gibi alışverişini yap, faturayı da bana yolla Cebinden çıkardığı çek defterinden bir çek alıp üstünü yazdı. Bu da senin özel ihtiyaçların için. 

Melaine masanın üzerine koyduğu çeke bir göz atınca, yazılı olan rakam karşısında gözleri fal taşı'gibi açıldı. Uç aylık maaşından da çoktu bu miktar. Üstüne üstlük, babasının borçlarından dolayı Jason'a borçluydu da. Jason, ben bu çeki istemiyorum... Jason soğuk bir tavırla sözünü kesti. Senin ne isteyip ne istemediğin hiç önemli değil, Önemli olan benim neyi uygun gördüğümdür. Melaine' in kendisine geri uzattığı çeki görmezlikten gelerek, kahvesini bir dikişte bitirdi. Akşama görüşürüz. Melaine'in bir şey söylemesine zaman kalmadan evden çıkıp, kapıyı da arkasından gereğinden hızlı kapadı. 

Kahvaltı masasında tek başına kala kalan Me .aine bu çeki ne yapacağını düşünmeye başladı. 
Jason'in parasını kullanmak istemiyordu, çok utanç verici bir durumdu bu. Yapabileceği tek şey çeki yırtıp atmak, bundan da Jason'a bahşctmemektı. Çeki tereddütle parmaklarının ara sında tuttu, sonra kararlı bir tavırla minicik parçalar halinde yırttı, yırttı. Parçalan mutfaktaki 


çöp kutusunun içine attı. Jason bunu hiçbir zaman öğrenemezdi. Ayrıca, kendi özel harcamalarını yapacak kadar da birikmiş parası vardı bankada. 

Greystone Manor'a gittiğinde, babaannesini dizlerinde bir örtüyle oturma odasının kanepesinde otururken buldu, içeri girdiğini görünce, yaşlı kadının gözleri birden parladı. 
Melaine, yavrum, seni gördüğüme çok sevindim. dedi gülümseyerek. Seni çok özledim. 
Ben de seni çok özledim, babaanne. Melaine uzanıp babaannesinin yanağını öptü. Birden o nun son gördüğünden bu yana çökmüş olduğunu fark etti. Endişeyle sordu. Bu hafta nasıldın? 
Çok iyiydim, bir tanem. diye sabırsız bir el hareketiyle soruyu geçiştirdi yaşlı kadın. 
Yanındaki sandalyeyi gösterdi. Şuraya oturup bana Jason'la kendini anlat bakalım. Mutlu musun ?Evet, babaanne, diye bir yalan kıvırdı Melaine, bakışlannı babaannesinin zeki gözlerinden kaçırarak. 

Dağ havası sana çok yaramışa benziyor. Yoksa yanaklannın böyle pembeleşmesini sağlayan Jason mı? 

ikisi birden olmalı. Melaine babaannesine bu yalanlan uydurmak zorunda kaldığı için kendisine kızıyordu. Jason'la olan hayatından bahsetmek istemediğini belli etmeden, konuyu başka yöne çevirdi. 

Bir süre dereden tepeden konuştular. Melaine babaannesinin yaşadığı günden çok geçmişten söz ettiğini hayretle fark otti. Oğlundan, eski hayatından konuşuyordu hep. Melaine onun sesindeki hüzünden, kaybettiği sevdiklerine bir an önce kavuşmak istediğini hissetti. 

Daha sonra Hemşire Wilson'a tenha bir köşede sordu. Babaannemin sağlığı nasıl? Olabileceği kadar iyi. 

İsrar etti Melaine. Kaçamak yollara sapmayın. Lütfen... bana gerçeği bütün çıplaklığıyla söyleyin. 

Bunu anlatmak çok zor. Hemşire kendisini çok rahatsız hissediyordu. Babanızın ölümünden beri, tedavilere gerektiği gibi oevap vermiyor. 

Melaine kulaklarına inanamıyordu. Şimdi bana; yaşama isteğini kaybettiğini mi. 
söylüyorsunuz? 

Korktuğu gerçekleşiyordu demek, babaannesi artık yaşamak istemiyordu. Melaine kendini çok çaresiz hissetti. Doğanın bü gidişini durdurması ya da yavaşlatması imkansızdı. 
Babaannesi olmadan bir hayat düşünemiyordu. 

Görmeyen gözlerle evden çıkıp, otobüs durağına doğru yürümeye başladı. Kendi dertlerine öylesine dalmıştı ki, kaldınma yanaşıp kendisine kapıyı açan kumral erkeği görmedi bile. 
Melaine! 

Kendisine seslenildiğini duyunca birden ayıldı. Adrianl Burada ne işin var? Seni bekliyordum. 

Bu sabah burada olacağımı nereden biliyordun? Çok şaşırmıştı Melaine. Açılan kapıyı görmezlikten gelmeyi tercih etti. 

Dün buraya telefon ederek seni sordum. Hemşire Wilson bugün buraya geleceğini söyledi bana. Hadi-arabaya bin de. seni gideceğin yere kadar götüreyim. 

Kendisi hakkında neler hissettiğini bildiği için, Melaine biraz tereddüt etti. 

Çok naziksin. Adrian, ama ben... Adrian.onun sözünü kesti. Seninle konuşmam gerek. 
Melaine. Lütfen. 

Yalvarması karşısında Melaine dayanamadı. Kente gittiğimi söylersem, seni yolundan alıkoymuş olur muyum? 

Ben de o yöne gidiyordum, hadi bin arabaya. 

Melaine hiçbir şey söylemeden bindi. Adrian seri bir hareketle ara bayı, çalıştırıp yola koyuldu. Melaine onun çocuksu yüzünü fncelemeye başladı. Çok ciddi bir hali vardı, birden merak etti. 

Benimle konuşmak istediğini söylemiştin. Mutlu musun, Melaine? Genç kız hemen bakışlarım çevirdi. Gayet tabii. Emin misin? 


Jason bana kötü davranmadı, eğer bunu merak ediyorsan, dedi Melaine biraz sertçe. 

Sakin ol, Melaine. Adrian arabayı bir çocuk bahçesinin önündeki parka çekti. 

Melaine neler olup bittiğini merak etmeye başlamıştı. Neden durdun? 

Seninle konuşmak istiyorum. Adrian arabanın kontağını kapadı. Arabayı sürerken de konuşabilirdik ama. Melaine... Ciddi ciddi onu süzüyordu. Babanın Jason Kerr'e büyük bir borcu olduğunu biliyorum. 

Babamın borcu olduğunu kim söyledi sana? 

Sana bu bilgiyi nereden aldığımı söyleyemem, ama bazı insanların birkaç kadeh içkiden sonra dilleri hemen çözülüyor. Adrian bütün bunları hiçbir utanma duymadan açıklamıştı. 
Melaine Öfkelendiğini hissetti, böyle bir şey yapmaya hiç hakkı yoktu aslında. 

Çok alçakça bir davranış bu! dedi sonunda. Seni ilgilendirmeyen bir konuda bir başkasından bilgi almaya hiç hakkın yoktu. Babamın borcuna gelince; bu, kocamla benim aramdaki özel bir konudur. 

'Kocam', tik kez Jason'dan kocam' diye bahsediyordu. Adrian onun duyduğu bağlılık karşısında hafifçe kızarmıştı. 

Ne yaptımsa, seni düşündüğüm için yaptım. 

Ama bu, davranışlarını haklı çıkarmaz, dedi Melaine kesin bir tavırla. Kapıyı açıp arabadan dışarı çıktı. 

Heyecanla sordu Adrian. Nereye gidiyorsun? 

Köşedeki duraktan otobüse bineceğim. 

Melaine eve gelinoe, biraz rahatlamak için terasa çıktı, Kent pırıl pırıl yanan ışıklarıyla ayaklarının altında serili duruyordu. Kendini bir arı kovanının ortasında kalmış gibi hissediyordu genç kız. 

Halbuki Greystone Manor ne kadar sakin ve dinlendirici bir yerdi. Arkasında duyduğu b'ir ayak sesiyle irkildi. Jason duvara dayanmış, onu seyrediyordu, önü açık gömleğinin açığa çıkardığı kaslı göğsü sa londan vuran ışığın altındattüm erkekliğini vurguluyordu. Melajne tüm duygularının alarma geçtiğini fark etti. Çelik grisi gözleriyle devamlı ona bakıyordu Jason. Melaine sonunda dayanamadı. 

Bu beton yığını arasında yaşamaktan mutlu musun? 

Kolayıma geliyor. 

Beni sıkıntı basıyor. Melaine ondan yayılan erkekçe havanın etkisi 

altında kalmamak için bakışlarını başka yöne çevirdi. 

Greystone Manor'ı özlemeye mi başladın? 

Melainc'in boğazına bir yumru takıldı. 

Bu sabah babaannemi görmeye gittim. 

Nasıl? 

İyiye gitmiyörmuş. Zorlukla yutkunup yumruklanın sıktı. Yapabileceğim bir şeyler olsaydı keşke. 

Tanrının iradesine karşı gelemezsin. Melaine.Gözlerine dolan yaşların akmasını önlemek için dudağını-ısırdı Melaine. ama sesindeki titremeyi önleyemedi. Biliyorum... ve bu benim, kendimi çok çaresiz hissetmeme neden oluyor. 

Jason onu tutup kendine doğru çevirdi. Hareketleri çok yumuşak ve sevecendi. Eğer elinde olsa, sevdiğin insanlar için dağlan yerinden oynatırdın, öyle değil mi? 

Melaine cevap veremeyecek kadar dolu doluydu. Yavaş yavaş yanında duran adamın erkekçe diriliğini, onun temiz kokusunu içinde hissetti. Çıkan ani bir esinti saçlannı dağıtıp yüzüne doğru savurunca Jason elini uzatıp saçlannı geriye taradı. Parmakları bir süre yanağını okşadı. 
İçimden bir ses, birini sevdiğin zaman, onu bütün kalbin ve ruhunla 

seveceğini söylüyor. j dedi o derin sesiyle. Senin için yan yanya 

diye bir kavram yok. Ya hep ya da hiç. 


içinden bir ses Melaine'i dikkatli olması için uyanyordu, ama bedeni ona itaat etmiyordu bir türlü. Onu okşayan parmaklann etkisiyle öyle duruyonelu. Beyni 'Kaç!' diyordu, ama uyan çok geç kalmıştı. Onu saran kollardan kaçması için artık çok geçti. Jason'in dudaklan gittikçe yaklaşıyordu. Hiç farkına bile varmadan, ona büyük bir ateşle cevap vermeye başladı. 
Kazağın altına kayıp bedenini okşayan Jason' m elleri sımsıcaktı. Sutyenini tutan kopçalann açıldığını fark ediyordu, ama umurunda bile değildi. Kollanın büyük bir aşkla boynuna doladı. Onun ellerini göğsünün üzerinde hissedince zevkle titredi. 

Sen insanı baştan çıkaran minicik bir cadısın. Bir kahkaha attı Jason. Bana teslim olman, hürriyetimi kaybetmeme değecek. 

Ne kadar çabuk teslim olduğunun farkına varınca. Melaine'in mantığı galip geldi; ani bir hareketle, kendini saran kolların çemberinden kurtuldu. 

Senin hürriyetin mi? dedi şaşkın şaşkın. Öfkeden çıldırmak üzereydi. Ya benim hürriyetimi kaybetmeme ne denir? 

Ben hürriyetime çok değer verirdim, ama bu konu yüzünden münakaşa çıkarmayalım: Güldü Jason, sonra onu kendine doğru çekmek için bir hamle yapınca, Melaine yanında duran sandalyenin arkasına kaçtı. 

Benim için çok değerli olan bir insan için hürriyetimden vazgeçtim, ama senin böyle bir gerekçen bile yok, diye bağırdı boğulur gibi. Sinirinden tir tir titriyordu. Ağlamak üzereydi. 
Eğer hayatta benden bir şey dilemem istensey di, seninle hiç karşılaşmamış olmayı dilerdim. 
Sen küstah, bencil ve kendi fikirlerinden başkasına önem vermeyen bir insansın. Senden nefret ediyorum! 

Seri bir hareketle, Jason aralarında engel teşkil eden sandalyeyi çekti. Sertçe onu omuzlarından tutup sarsmaya başladı. Melaine boynunun kırılmasından korkmaya başlamıştı. 
Onu kendisine bakmaya zorladı genç adam. 

Benden nefret ettiğini sanıyorsun, dedi hoyratça. Ama ben senin, bana karşı söylediğin kadar ilgisiz olmadığını çok iyi biliyorum. 

Melaine korku içinde bağırdı. Bırak beni! Canımı acıtıyorsun! 

Söyleyeceklerimi söylemeden seni bırakmayacağım. Jason artık onu eskisi kadar hoyratça tutmuyordu. Eğer isteseydim, seni şu anda:çok rahatça elde edebilirdim; senin de bana karşı koymayacağına bahse girerim. Ama o an geçti artık, tıpkı isteğimin geçtiği gibi, iyi düşün, Melaine, şimdi söylediklerimi de tekrar düşünmeni istiyotum. 

Jason ona sıkıca sarılıp öpmeye başladı. Cezayı amaçlayan bu hareket aynı zamanda Melaine için bazı gerçekleri de ortaya koyuyordu. Hiç karşı koymadan kendini onun güçlü kollan arasına bıraktı. 

Bu teslimiyetinden Jason çok rahatça yararlanabilirdi, ama öyle olmadı. Birden Jason onu serbest bıraktı.-Onun kollannın sıcaklığından uzak kalan Melaine üşüdüğünü hissetti. 

içeri girsen iyi olacak. 

Jason'in sesi soğuk ve katıydı. Melaine dudaklannda hala onun dudaklarının sıcaklığı, şaşkın şaşkın baktı. Birden her şey onun için önemini yitirmişti. Arkasını dönüp odasına doğru koştu. 
Müthiş utanıyordu. Odasının kapısını kapayıp kapıya dayandı. 

'Bana neler oluyor böyle?1 diye sordu kendi kendine. Kendini çok şaşkın hissediyordu. 
Jason'la sevişmek istemişti. Onu o kadar çok istemişti ki, sonradan hakkında Jason'in neler düşüneceğini bile aklına getirmemişti. 

Düşüncelerinin aldığı şekil karşısında, bunlardan kurtulmaya çalıştı. Ama fikir bir türlü kafasından çıkmıyordu. Birden, gerçek, bütün çıplaklığıyla karşısına dikildi. 

Yatağa doğru yürürken, kendi kendine, Hayır, olamaz, ona aşık olamam, dedi bir fısıltı halinde. Yorgun bir halde yatağa oturdu. 'Jason gibi katı ve acımasız bir adama aşık olamam ben. Kadınları yalnız şehevi duygularını tatmin etmek için kullanan bir adama aşık olmamalıyım. Böyle bir adama aşık olamam ben!' 


Elini zonklayan şakaklanna bastırdı, bu korkunç gerçeği görmemek için sıkı sıkı gözlerini yumdu. Kalbini, buna hiç ihtiyacı olmayan bir adama kaptırmıştı. Ama o yalnızca bedenini istiyordu, aşkını değil! 

Jason'in odasında dolaştığını duyuyordu. Dolap kapılarını açıp kapıyordu. Birkaç dakika sonra sokak kapısının kapandığını duydu. Herhalde, teselliyi Delia Cummings'in kollannda aramaya gidiyordu. 

ALTINCI BOLUM 

Ertesi sabah, saat onu biraz geçe kapı çalındı. Kapıyı açan Melaine, karşısında siyah, kıvırcık saçlı gençten birinin durmuş kendisine gülümseyerek baktığını gördü. 

Mrs. Kem? Evet? 

Adım, Barnaby Finch. Gülümseyerek elini uzatıp Melaine'in elini sıktı. Ben, Mr. Kerr'in işlerine bakarım. 

Anlıyorum. 

Adam yine gülümsedi. Anladığınızı pek sanmıyorum, hanımefendi. Melaine geri çekilip ona yol verdi. Eminim, şu anda, burada ne aradığımı merak ediyorsunuzdur. 

Bu kadar anlayışlı olması karşısında Melaine şaşırmıştı. Onu oturma odasına götürdü. 
Haklısınız, Mr. Finch, gerçekten de eşimin işlerini yapan bir kişinin burada ne işi olduğunu merak ediyordum. 

Hanımefendi, adım Barnaby'dir. Kimse bana başka türlü hitap etme.. Eşiniz bu sabah bana uğrayıp, buraya gelmemi ve kendimi size tanıştırmamı istedi: Melaine'in gösterdiği koltuğa yerleşti. Yüzü ciddileşmişti. Babaannenizin rahatsız olduğu söylendi bana. Size uygun bir araba almana kadar, emrinizdeyim, 

Söyledikleri karşısında Melaine şaşırmıştı. 

Kocam çok düşünceli davranmış, ama otobüse binip-istediğim yere rahatça gidebilirim ben. 

Söyledikleriniz doğru olabilir, hanımefendi, ama benim aldığım emirlere göre, sizi gitmek istediğiniz yere götürmem gerekiyor. Masanın üzerine kartını koydu. Gün boyu, beni bu telefondan bulabilirsiniz. 

Mr. Finch... Barnaby. diye aceleyle düzeltti sonra. Birinin başına dert olmaktan nefret ederim. 

Barnaby t açıktan açığa gülümsedi, işin açıkçasını söylemek gerekirse, hanımefendi, bana ilk söylendiğinde bu iş benim de hiç hoşuma gitme mişti. ama şimdi, sizinle tanıştıktan sonra, özel şoförlüğünüzü yapmak benim için büyük bir zevk olacak. 

Melaine yumuşamışü..Çok naziksin. Barnaby. Böyle açıksözlü olmanı çok takdir ettim doğrusu. 

Barnaby oturduğu yerde rahatsız kımıldandı Bu sabah için, gitmek istediğiniz bir yer var mı? 

Bilmem ki... 

Babaannenizi görmek isterdiniz belki? 

Haklısın. Bu sabah Greystone Manor'a gitmek istiyordum, ama... 

Barnaby sözünü kesti. O zaman, sizi oraya götüreyim. Siz hazırlanana kadar ben de patrona telefon edip, nerede olacağımı bildireyim bari 
Melaine doğru yatak odasına geçerek paltosuy la çantasını aldı. Bu arada Barnaby de patronu na telefon etmek üzere çalışma odasına geçti Melaine saçlannı tararken, bir yandan da Barnaby'nin evi çok iyi bildiğini düşünüyordu. Acaba Jason'in diğer çalışanları, bu evlilik konusunda ne düşünüyorlardı? Bunu çok merak ediyordu. 

Rahat mısınız, hanımefendi? diye sordu Bar naby. Mercedes'in direksiyonuna geçtikten sonra. Melaine bu 'hanımefendi' sözünden çok rahatsız oluyordu. 

Çok rahatım, sağol... Ancak, eğer sık sık böyle birlikte olacaksak, şu 'hanımefendi' sözcüğünden vazgeçip, bana Melaine dersen çok memnun olurum. 

Patron bu tür samimi davranışlardan hiç hoşlanmaz ama hanımefendi. 


Buna hiç şaşmamıştı. Jason'in sert kabuğunun altında yatan gerçek kişiliğini öğrenebilecek kadar kimse ona yaklaşamazdı. 

O zaman ben de sana 'Mr. Finch' derim ama.Bamaby yüzünü buruşturdu. Buna tahammül edebileceğimi hiç sanmıyorum. 

O zaman, yalnızken bana Melaine desen na, sil olur? 

Hayatta karşılaştığım en tatlı şantajcısınız... Melaine,diye ekledi gülerek. Sonra tüm dikkatini yola verdi. Umarım patronun yanmdayken size hanımefendi demeyi unutmam.yoksa kendi; mi kapmın önünde bulf bilirim. Barnaby'yle birlikte olunca. Greystone Ma nor'a kadar olan o uzun yol birden çok kısalmış gibi geldi Melaine?e. Aralarındaki buzlar çözülür çözülmez eski dostlar gibi saatlerce konuştular. Barmaby laubaliliğe kaçmadan samimi olmasını bilen, tatlı dilli ve şakacı bir tipti. 

Mclainc'in arabadan inmesine yardım ederken sordu Barnaby. Sizi ne zaman alayım? 
Sanırım öğle yemeğini babaannemle birlikte yiyeceğim. Saat üçe ne dersin? 

Oldu. Barnaby eliyle onu selamladıktan sonra arabaya bindi. Uçte görüşürüz, Melaine: Melaine kaldırımda durup Mercedes'in gözden uzaklaşmasını seyretti. Sonra dönüp, büyük bir özlemle Greystone Manor'a baktı. İçeri girdiğinde babaannesinin sabırsızlıkla onu beklediğini gördü. 

O genç adam kimdi, Melaine?diye sordu daha bir 'merhaba' bile demeye fırsat bırakmadan. 
Jason'in yardımcısı Barnaby Finch. Melaine pufu alıp babaannesinin.koltuğunun yanına koydu. Bana ait bir arabam olana kadar benim şoförlüğümü yapmasını istemiş ondan. 

Jason ne kadar da düşüncel iymişU 

Onun bu kadar cömert olmasına izin vermemeliyim ama. 

Niçin böyle düşünüyorsun? 

Melaine gözlerini babaannesinden kaçırdı. Benim için bu kadar para harcamasını istemiyorum da ondan. 

Ama o senin kocan! dedi yaşlı kadın. Sana güzel hediyeler almasından daha doğal ne olabilir ki? Araba oldukça pahalı bir hediyedir. 

Bunu alacak parası var onun. 

Aman, babaanne! diye söylendi genç kadın, ama onun yüzündeki masum ifadeyi görünce birdon ciddileşti. 

Senin için üzülüyorum, yavrum, Dün-bana hep kaçamak cevaplar vercün. O soluk mavi gözler endişeyle torununu süzdü. 

Melaine bakışlarım tekrar kaçırdı. 

Melaine. lütfen gözlerimin içine bakar mısın? Yoksa bir hata yaptığını mı anladın? Jason'ı sevmiyor musun? 

Boğazı kurumuştu Melaine'in. Sertçe, Seviyorum, dedi. 

Bana yalan-söyleme. Melaine, gerçeği öğrenmek istiyorum. 

Yalan söylemiyorum. Ben... Birden İçindeki son tahammül kırıntısının da yok olduğunu hissetti. Sıcak gözyaşları yanaklarından aşağı süzülmeye başladı. Babaanneciğim, onu sandığımdan da çok seviyorum. 

Artık hiçbir şey yokmuş gibi davranmasının anlamı yoktu. Jason'ı sevdiğini inkar etmesi için artık çok geçti. Bu gerçek o kadar ani ortaya çıkmıştı ki, kaçacak zamanı olmamıştı, bir daha eskisi gibi rahat olamayacaktı. 

Biliyorum, yavrum, dedi babaannesi. Torununun saçlarını tıpkı çocukluğunda onu teselli etmek için okşadığı gibi okşuyordu. Ben de tıpkı senin gibi, büyükbabanı sevmiştim. En ufak bir kaş çatması bile üzerdi. Okşamasına ara verdi. Jason'la kavga mı ettiniz? 

Hem evet... hem hayır. Melaine doğruldu, çantasından mendilini çıkarıp burunu sildi. 

Benim zavallı Melalne'im. Babaannesi sevgiyle ona gülümsedi. Her şey yoluna girecektir, merak etme. Arada bir kavga etmek bazen yararlı olur. 

Melaine kendini toparlamaya çalıştı. Buraya gelip de seni üzmek istememiştim. 


Biliyorum. Melaine'in omuzunu okşadı. Başını kaldırıp, kapıda belirmiş olan Hemşire Wil 82 
son'a bakii. Demek çayı getirdiniz? Çok ihtiyacımız vardı. 

Bu konuyu bir daha açmadılar. Melaine, babaannesinin hatırı için sorunlarını unutmaya karar verdi. Ama zaman geçtikçe, yaşlı kadının ne kadar çabuk yorulduğunu fark etti. Hatta birkaç kere, oturduğu yerde uykuya dalmıştı. Birkaç dakika sonra uyanıp, konuşmalarına kaldığı yerden devam ediyordu, sanki uyuyan o değilmiş gibi. Onun bu hali Melaine'i çok üzmüştü, ama hemşire .bunu çok normal karşılıyor gibiydi. 

Barnaby saat tam üçte kapıyı çaldı. Melaine onu içeri alırken. Babaannem dinleniyor, diye açıkladı. Bu nedenle, çayımızı oturma odasında içeceğiz. 

Barnaby büyük bir İlgiyle çevresine bakındı. Eski... ama çok güzel bir ev, dedi. 

Greystone Manor gerçekten de çok eski bir evdir, iyice elden geçmeye ihtiyacı var, ancak... 
Sonu olmayan bir konuyu açtığını fark ederek dürdü Melaine. Konuyu, önlerine konmuş olan çay sofrasına çevirdi. Süt ve şeker alır miydin? 

Süt alırım, iki tane de şeker, lütfen, dedi Barnaby gülümseyerek. Tatlıya hiç dayanamam. 

Ben de öyle. Melaine onun çayını verdi. 

Barnaby şöminenin üzerinde duran yağlıtaoya tabloyu işaret etti. Gerçek gibi bir hali var. 
Orijinal mi? 

Melaine açıkladı. Bildiğim kadarıyla, büyükbabam boş zamanlarında yağlıboya çalışmaları yaparmış. Gençliğinde birkaç safariye de katılmış, ama silah kullanmaktan nefret edermiş. 
Bizim patron da bir zamanlar ava giderdi. 

Melaine biliyorum' gibilerden başını salladı. Dağ evinde duran aslan başını gördüm. Ne korkunç şey o öyle. 

Ama patron onu silahıyla öldürmedi, Melaine,. dedi Barnaby. Onu av bıçağıyla öldürdü. 
Yoksa sana anlatmadı mı? 

Melaine şaşırmıştı. Aslan avı hikayesini biliyorum, ama silahla vu rulmadığını bilmiyo rdum 

Ekipten birisi aceleci davrandı ve iyi nişanalmadan silahını ateşleyince, aslan ölmedi, ancak yaralandı. Bundan sonrası bir felaketti. Saçlarını eliyle tararken düşünceli düşünceli çevresine bakmıyordu. Hikayenin geri kalan bölümünü anlatıp anlatmamakta tereddüt ediyordu. Sonra, kararlı bir biçimde anlatmaya başladı. Uzun bir hikaye, ama sana kısaca özetleyeyim. 
Hayvanın saklandığı yere gidince, aslan, patronla çiftçinin oğluna saldırdı. Tam en kritik anda, patronun tüfeği tutukluk yaptı. Bunun üzerine hayvanın sırtına binip, av bıçağıyla aslanı öldürdü. 

Melaine şimdi. Jason'in neden bu konuyu hemen kapadığını daha iyi anlıyordu. Yüreği gururla kabardı. Demek bir adamın hayatını kur tardı? 

Barnaby sakince ekledi. Bunu ispatlayacak izleri de üzerinde taşıyor. 

izler mi? 

Aslanın, mücadele sırasında patronun sol omuzunda pençesiyle açtığı yara izini görmüş olmalısın. 

Oh!... Oh, ovet. diye mırıldandı Melaine. Demek bu nedenle aslanın başını duvara astı. 
Hayır. Barnaby muzipçe gülümsüyordu. O 84 nu. çiftçi armağan olarak patrona verdi' bu nedenle de patron çiftçiyi reddedemedi. Birden yüzü ciddileşmişti. Çok az insan bu olayı bilir. 
Melaine. 

Melaine konuyu kapamaya çalıştı. Eşim bu konunun açılmasından da hiç hoşlanmıyor. 

Doğru. 

Onu anlıyorum. diye fikrini açıkça söyledi Melaine. Ama yaptığı iş, değme babayiğidin yapacağı iş değil doğrusu. Çok az insan, bir başkası için kendi hayatını tehlikeye atar doğrusu. 
Barnaby çenesini kaşımaya başladı. Sanırım bundan konuşulduğu zaman utanıyor. 

Neden utanıyor? diye düşündü Melaine. Yoksa insanların onun 

yumuşak bir ruhu olduğunu anlamasını mı istemiyordu? Birden, 


evlendiği bu adam hakkında çok az bilgisi olduğunu fark etti genç kadın. Önceleri ona pek aldırmıyordu. Ama şimdi, tam ona aşık olduğunu anladığı bu sıralarda, içini büyük bir merak dalgası kaplamıştı. 

Ne kadar süreden beri eşimin yanında çalışıyorsun? 

Altı yıl oluyor. 

O zaman, kocamı iyi tanıman gerekir. 

Barnaby düşünceli düşünceli başım salladı. Sanırım... evet. 

O zaman, evlenmemiz senin için bir sürpriz olmuştur..Fark ettirmeden, konuyu en çok ilgisini çeken yöne çevirmeye çalışıyordu Melaine. 

Çok şaşırdım doğrusu! Barnaby bir kahkaha attı. 
özellikle, Delia Cummlngs le olan ilişkisini bildiğine göre, değil mi? 

Barnaby'nin yüzü birden çok ciddileşti. Bunu biliyorsun demek? Evet. 

Eh, sandığımız kadar ciddi bir ilişki değilmiş demek. Barnaby konudan uzaklaşmaya çalışır gibiydi. Sonra bileğindeki saate baktı. 

Nasıl bir kadın o. Barnaby? diye üsteledi Me laine. Jason'ı elinde tutmâyı beceren bu kadını gerçekten de çok merak ediyordu. Çok güzel bir kadın. 

Bu kadar mı? Melaine düş kırıklığına uğramıştı. 

Barnaby bakışlarım kaçırdı. Ofise dönmem gerekiyor. Melaine. Şenle sohbet etmekten çok hoşlanıyorum, ama gecikirsem patron bana kızar sonra. 

Melaine sıkılmıştı. Barnaby yavaşça ayağa kalktı. Ondan daha başka laf almanın olanaksız olduğunu anlamıştı genç kadın. Meraklan açıklığa kavuşamayacaktı. 

Çok sadık bir insansın, Barnaby, dedi paltosunu sırtına alırken. Umarım bu sadakatin beni de kapsar. 

Barnaby birden kıpkırmızı kesildi, arkasından yüzü kireç gibi oldu. Aramızda geçen bu konuşma yine ikimizin arasında kalacak, Melaine. Ancak,, sana bir itirafta bulunmam gerekiyor. 

Melaine gerildiğini hissetti. Çok ciddi bir itirafta bulunacakmışsın gibi bir halin var. 

Oldukça ciddi bir olay. Barnaby gözlerini sürekli ondan kaçınyordu. Babanın patrondan aldığı borç işini biliyorum. 

Bu kadarcık mı? Melaine kendine hakim olmaya çalışıyordu. 

Hayır. Başını umutsuzca salladı. Bu kez gözlerinin içine yalvaran bakışlarıyla baktı. Bir gece, senin çok yakın bir arkadaşınla tanıştım. Korkarım ki, ona, bütün bu bildiklerimi açıkladım. 

Melaine buz gibi olmuştu. Sanırım Adrian Louvv'dan bahsediyorsun bana? 

Doğru bildin. Yüzü çok ciddiydi. Ona bu bilgiyi vermeye hiç niyetim yoktu, ancak... 

Birkaç kadeh içtikten sonra, dilinin bağı çözüldü, değil mi? diye onun yerine tamamladı Melaine. Birkaçgün önce Adrian'la aralarındaki konuşma geldi aklına. 

Barnaby şaşkım şaşkın ona bakıyordu, içki konusunu nereden biliyorsun? 

önemli değii. Melaine gülümsemeye çalıştı. Bana bunu anlattığın için teşekkür ederim. Artık bu konunun üzerinde durma, hiç önemi kalmadı. 

Barnaby bir türlü kendini affedemiyor gibiydi sanki. Bunu fark eden Melaine, onu bu havadan çıkarmaya çalıştı. Jason'la oturduğu apartmanın önüne geldiklerinde Barnaby o eski neşeli havasına donmuştu. 

içeri girdiğinde, çalışma odasındaki telefon çalıyordu. Melaine paltosunu oturma odasındaki bir koltuğun üzerine atıp aceleyle telefona koştu. 

Adrian'dı arayan. Melaine. bütün gün seni aradım durdum. 

Sabahtan beri Greystone Manor'daydım. Öfkesini gizlemeye çalışan Melaine'in sesi çok soğuk çıkıyordu. Ne istiyordun. 
Adrian? 

Dün yaptıklarım ve söylediklerim için senden özür dilemek istiyordum. Acaba önümüzdeki 

hafta, bir gün benimle birlikte bir çay içer miydin?. 


Melaine'in ahizeyi tutan eli iyice kasılmıştı. Aslına bakarsan, ben de seninle bazı konuları görüşmek istiyordum, bu nedenle davetini kabul ediyorum. 

O zaman, önümüzdeki hafta sah günü, Cari ton otelinde saat üçte buluşmaya ne dersin?' Onu bu kadar çabuk razı ettiğine çok şaşırdığı belli oluyordu. 

Orada olurum. 

Çok ijril Görüşmek üzere! 

Melaine ahizeyi yerine bıraktıktan sonra, bir süre olduğu yerde durup, verdiği kararın yerinde olup olmadığını düşündü. Belki de, bu daveti kabul etmek, başına daha başka dertler açabüir di. Ama şu veya bu şekilde Adrian'la yüz yüze gelip konuşmak istiyordu. 

Bunu izloyen günler içerisinde. Bamaby onu her gün Greystone Manor'a götürüp getirdi. Bu arada, kocası hakkında hiç ummadığı bir şey öğrendi. Jason her gece, geç saatlere kadar ofisinde oturup, yeni kurulacak olan çelik fabrikasının projesi üzerinde çalışmaktaydı. Onun geç kalmasında Delia Cummings'in bir rolü olmadığını öğrenmek içini ferahlatmıştı,; ama yine de bu, Jason'la aralarına giren gerginliği yumuşatmaya yetmiyordu. Birlikte oldukları zamanlarda Jason ona karşı ciddi ve saygılı davranıyor, aralarında samimiyet oluşturacak herhangi bir davranışta bulunmaktan kaçınıyordu. Melaine iyiden iyiye korkmaya başlamıştı. 
Belki de birbirlarine hiçbir zaman yaklaşamayacaklardı. 

Delia Cummings'le karşılaşmaları, bir hafta sonra, işadamları ve eşleri için verilen bir akşam yemeğinde oldu. Melaine onu görür görmez. Ja son'ın neden onâ bağlandığını hemen ani adı. 

Uzun boylu, esmer ve zayıftı. Hayatında gördüğü en güzel kadınlardan biri olduğunu söyleyebilirdi Melaine. Odanın tüm gürültüsüne rağmen. Delia'nın, Jason, şekerim. diyen sesi hsr yeri çınlattı. Üzerine giydiği pırıl pırıl dar siyah gece elbisesiyle onlardan yana yürürken, bütün kadınların kıskanç bakışlarını üzerinde topluyordu. Ama Melaine'i asıl ilgilendiren, yüzü oldu. Güzel olmasının yanı sıra, usta bir makyajla daha da güzelleştirilmişti. Yanlarına gelir gelmez, ilk işi Jason'in koluna girmek oldu. 

Seni yeniden görmek ne büyük mutluluk. Bir kedi'gibi mırıldanıyordu sanki. Ama karşısında duran Melaine'i görünce, gözlerinin o eski parlaklığı kaybolmuştu. Beni eşinle tanıştırmayacak mısın, hayatım? 

Her iki kadın da o kadar başarılı rol yapıyorlardı kj, hiç kimse, onların daha önceden tanışmış olabileceklerini düşünemedi bile. Jason onları birbirleriyle tanıştırdı. Bu arada, Delia'nın kolundan kurtulmak için hiçbir hareket de yapmadı. Melaine, herkesin büyük bir merakla onları seyretmekte olduğunun farkındaydı. 

Sekerim, seni ne kadar merak ediyordum, bilemezsin. Bir gün buluşup, seninle çene çalalım, olmaz mı? Jason'la biz o kâdar eskiden beri tanışırız ki... Baygın bakışlarını Jason'dan yana çevirdi. 

Yumuşacık birsesle, öyle değil mi. canım? dedi. Melaine, ikisinin arasındaki bu samimi hava karşısında kıskançlıktan ölmek iiza re olduğunu hissetti. 

Yanlış konuştun, Delia, diye uyardı Jason onu nazikçe. Bir zamanlar, kendinden bahsederken, eskiden sözcüğünü kullanmaktan kaçınırdın. 

Sen bir-canavarsın, Jason. Senin bu konuşmalarına nasıl tahammül ettiğime ben bile şaşıyorum. Sinirli bir tavırla konuşan Delia hemen kolunu Jason'dan çekti. Bana bir iyilik yapıp, bir içki getirir misin? 

Jason. Melalnc'den yana baktı. Hemen geliyorum. 

Bu kadınla başbaşa kalmak. Mclaine'in en korkulu düşüydü. Şu anda da bu düş gerçekleşmek üzereydi. Yanlarından uzaklaşmakta olan Jason m arkasından koşmamak için kendini zor tuttu. 

Anladığım kadarıyla. Jason'a, telefon görüşmemizden bahsetmemişsin, doğru mu? 

Doğru. 

Çok akıllı bir davranış, şekerim. Delia muzaffer bir tavırla gülümsedi. Erkekler, kadınların kendilerini kolayca anlamasından hiç hoşlanmazlar. 


Hala onun sana geri döneceğinden emin gibisin. 

Bu konuda hiç şüphen olmasin, şekerim. Onu çok iyi tanırım. Delia'nın sesindeki rahatlık karşısında Melaine kalbinin daraldığını hissetti. Jason gibi bir adamı tutacak nitelikler sende yok. Küçümser bakışlarıyla ipek elbisesi içinde karşısında duran Mclainc'i süzdü. Senin çocuksu masumiyetin karşısında, senden çok çabuk bıkacak ve'benim gibi bir kadın arayacaktır. Onu her yönüyle tatmin edecek bir kadın. 

Melaine karşısında duran bu küstah kadına bir tokat atmamak için kendini zor tüttü. Bu kadın hem akıllıydı, hem d© erkekleri çok iyi tanıyordu, bu nedenle, şu an için üstünlük ondaydı. Kendisini çok güçsüz hissediyordu genç kadın. 

Jason'm, elinde içki bardaklarıyla onlardan yana gelmekte olduğunu gören Melaine neredeyse çocuklar gibi ağlayacaktı. Ama çabuk toparlandı. 

içkin, Delia. Jason ona içkisini uzattı. 

Sen bir meleksin! 

Delia kadehini alırken, bir an için elleri birleşti. Melaine, bunun tümüyle Delia tarafından planlanmış olduğuna inanıyordu. Zira, büyük bir ilgiyle salona göz gezdirmekteolan Jason hiçbir şeyin farkında değilmiş gibiydi. 

İzninle. Delia. görüşmek istediğim bazı kişiler var. 

Delia bu söz karşısında hiçbir şey söylemedi. Jason. Melaine'in koluna girip, onu köşede duran saksının yanmda durmuş, içkisini yudumlamakta olan yaşlı bir adamın yanma götürdü. 
Tanıştırma faslı bitince, Melaine tanıştırıldığı bu kişinin Jason'm iş hayatı için büyük bir önem taşıdığını fark etti. 

Şimdi neden Jason'in bekarlığa veda etmekte bu kadar acele ettiğini anlıyorum, dedi yaşlı adam Melaine' yi beğeniyle süzerken. Eğer otuz-yaş daha genç olsaydım, en ateşli rakibi ben olurdum herhalde. 

Çok naziksiniz, Mr. McAlister. Melaine, Jason'm yüzündeki alaycı ifadeyi görünce, elini yaşlı adamın elinden kurtardı. 

Mac. biraz iş konuşabilir miyiz? 

Tabii, dostum. 

Bunun üzerine Melaine, hiç fark ettirmeden onlann yanından uzaklaşmak için bir bahane uydurdu. 

Terasa çıkıp biraz çevreyi dolaşmakistiyorum, diyerek aceleyle gözden kayboldu. 

Havanın serinlediğini fark edince, şalını omuzlarına aldı. Ay ortalarda gözükmüyordu. Her yer zifiri bir karanlığa gömülmüştü. Hanımelilerin sardığı çardağa gelince, içeri girip, oradaki banka oturdu. 

Delia'yla karşılaşmak, kendisi için çok zor bir olay olmuştu, ama nasıl olsa bir gün karşılaşacaklardı. Onun için, bir an önce olması belki de daha iyi olmuştu. Hiç olmazsa şimdi rakibinin kimve nasıl biri olduğunu biliyordu, içini çekti. Bu karamsar düşüncelerden uzaklaşması gerekiyordu. Ama memnun olduğu bir şey vardı. Jason onun bu İşi bildiğini anlamamıştı. 

O kadar dalmıştı ki, ne kadar süreden beri orada oturduğunun farkında bile değildi. Çok yakınlarından gelen bir kadın sesiyle irkildi. 

Delia Cummings her geçen gün biraz daha güzelleşiyor. Bu işi nasıl beceriyor, bir türlü anlayamıyorum. 

Yanındaki hanım ekledi. Hele o görünümü! 

Bir kadının kocasının metresiyle yüz yüze gelmesi kimbilir ne korkunç olmalı! 

Eski metresi demek istiyorsun herhalde. diye düzeltti diğeri. Melaine nefesini tutmuş, onla n dinliyordu. 

Çok merak ediyorum... diye konuştu birinci kadın. Son iki yıldır ateşli bir aşk hayatı yaşıyorlardı. Delia'nın bu kadar çabuk pes edeceğine inanamıyorum doğrusu 

Acaba, Delia'nm bu evliliği bozmak gibi bir niyeti var mıdır dersin? 


Sanmakla kalmıyorum, sana yüzde yüz eminim, bile diyebilirim. Jason'ı yaşlı McAlister'dan nasıl çekip kendisiyle birlikte çıkmaya ikna etti, görmedin mi? 

Melaine ağır bir darbe yemişti. Bacakları titremeye başladı. Düşmemek için banka tutundu. 

Hayır, görmedim. Konuşma sürüyordu. 

Bu karanlık ve tenha bahçede başbaşa kalmayı tercih ettiklerine göre, dostça birkaç laf etmek için değildi herhalde. Karısı bunu görmomiştir inşallah. 

Melaine'in bulunduğu yerden uzaklaşmaya başlamışlardı. Genç kadın tek düşündüğü şey. 
Jason'la Delia'nm bu bahçenin bir köşesinde birlikte olduklarıydı. Delia eski sevgilisini elde et mek için hiç vakit kaybetmemişti doğrusu. Ama girişiminin başarılı olmasında Jason'm da payı olduğu inkar edilemezdi. Onunla birlikte olmayı tercih etmişti demek? 

Melaine üzüntüsünden ne yapacağını şaşırmış bir halde, saklandığı çardaktan dışarı fırlayıp eve doğru koşarken, birisiyle çarpıştı. 

Oh! diye sendelerken onu tutan elleri fark ederek başını kaldırdı. Çpk özür dilerim; Mr. 
McAlister. karanlıkta sizi göremedim. 

Temiz hava almak için dışarı çıkmıştım. Partilerden nefret etmemin başlıca nedeni de budur. 
içerisi nedense hep havasız olur; dedi adam. Benim gibi yaşlı birine eşlik etmek ister miydin? 
Memnuniyetle! Yalnız başına kalmadığından 3 ve şu anda Jason'la karşılaşmak istemediğinden, bu teklif çok makbule geçmişti. 

Mr. McAlister'ın yanına otururken, düşüncelerine ve duygularına hükim olmaya çalıştı. 
Jason'ın birlikte iş yapacağı bir kişiye durumu fark ettirmemesi gerekiyordu. 

Mr. McAlister purosunun dumanını havaya doğru üflerken sordu. Kocanın işi zora koştuğunu biliyor musun? 

Öyle mi? Jason'dan şu an için hiç konuşmak istemiyotdu doğrusu. 

?East Rand'da kurmayı düşündüğümüz çelik fabrikasından haberin var mı? Bahsedildiğini duydum. Steel Incorporatad olarak tüm firmalardan teklif istedik. Aralarından en iyi iki tanesini seçmiş bulunuyoruz. Bunlardan biri Cymayani kocanın şirketi, diğeriyse Rcef Engineering diye bir şirket. Karar vermek çok zor. 

Melaine, Mr. McAlister'ın bu konuyu neden kendisiyle tartıştığını bir türlü anlayamıyordu. 
Bildiği tek şey. konuşmalarının, içindeki acıyı unutmasına yardımcı olduğuydu. 

Dalgın bir tavırla sordu. Böyle önemli bir seçimde, sizin için en önemli faktör nedir? 

Bunun başında, şirketin yaptığı çalışma pla j m gelir, sonra da işçilik kalitesi. 

Böyle bir işin maliyeti sizi düşündürür herhalde?. 

Hem de nasıl. Zaten işi zorlaştıran da bu ko; nu. Jason'ın teklifini beğenmeme rağmen, istedi ği fiyat biraz yüksekçe.. Mr. McAlister. bir süre hiç konuşmadan, düşünceli düşünceli purosunu çekiştirdi. Sonra Melainc'e baktı Eğer benim 94 durumumda olsaydın, sen ne yapardın? 

Melaine cevap verdi. Kendi tecrübelerime dayanarak, size şu kadarını söyleyebilirim. Eğer bir şeyi gerçekten istiyorsam ve bunun da en iyi biçimde gerçekleşmesini diliyorsam, ayrıca sonradan pişman olmak da istemiyorsam, parayı ikinci plana alırdım. 

Mr. McAlister bir süre daha hiç konuşmadan oturdu. Elinde tuttuğu purosuyla oynuyordu. 
Sonra, Melainc?'e dönüp tatlı tatlı gülümsedi. Bana işin hiç düşünemediğim bir yönünü gösterdin, sağol. dedi. 

Bundan sonra ikisi tatlı tatlı havadan sudan konuşmaya başladılar. Bu arada, Jason'dan bahsetmekten özellikle kaçındüar. Daha sonra toplantı salonunda bunu düşündüğünde, Melaine. Mr. McAlister'a büyük bir minnet duydu. 

Gece uzadıkça uzadı. Nihayet Jason, Hadi, gidelim artık,, dediği zaman, Melaine, çok ferahladığını fark etti. Mr. McAlister onlara yaklaştı. Yarın sabah ofisimde görüşelim, seninle görülecek önemli bir işim var, Jason. 

Bunun üzerine Jason, Bu, teklifimi kabul ettiğin anlamına mı geliyor? diye sorunca Melaine çok heyecanlandı. 


Evet dedi McAlister. Bunun için de, sevimli eşine teşekkür edebilirsin. 

McAlister'ın arabası uzaklaşırken, söylenen bu sözün arkada kalan iki kişi için ne kadar rahatsızlık verici bir durum yarattığının farkında bile değildi yaşlı adam. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Yol boyunca, aralarında gergin bir hava esmişti. Ama eve girip de. Jason kapıyı kapadıktan sonra ardı sıra oturma odasına doğru yürümeye başlayınca, Melaine korkuyla titredi. 

Lütfen bana, Mr. McAlister'ın ayrılmadan önce ne demek istediğini söyler misin? Sesi öfkeliydi. Melaine patlamaya hazır bir fırtına karşısında hissetti kendisini. Yine de. buz gibi durmasındansa, bir şeyler söylemesi çok daha iyiydi. 

Tüm cesaretini toplayarak, Jason'a, McAlister' la aralarında geçen konuşmayı anlatmaya başladı. Onu hiç sesini çıkarmadan dinlemekte olan Jason'm dudakları alaycı bir gülümsemeyle kıvrılmaya başlamıştı. 

Desene, evli olmanın bazı iyi yanları da varmış. 

Bu söz karşısında incinen Melaine. Senin u zun bir sürede başaracağın bir işi benimçok kısa bir süre içinde halletmem gururunu mu incitti yoksa? dedi mağrur bir tavırla: 

Jason bir an için kağıt gibi bembeyaz oldu, sonra hemen kendisini toparladı ve sertçe cevap verdi. İş konusunda, kendi sorunlarımı kendi başıma halletmeyi tercih ederim, Melaine. Bir kadının eteklerinin arkasına saklanmaktan hiç hoşlanmam. 

Amacım onu etkilemek değildi. Jason. McAlister da bunun farkındaydı..Sakin bir sesle konuşuyordu Melaine. Ancak, bu konuda benim ne düşündüğümü sordu, ben de elimden geldiğince ona düşüncelerimi açıkladım. Eğer sonuçtan memnun değilsen, özür dilerim. 
Benim amacım, bu işi senin lehine çevirmek değildi. 

Öylo mi? Aşağılayan bakışları Mclaine'i baştan aşağı süzüyordu. Belki de. bir eş olarak görevlerini yerine getirmediğine göre, hiç olmazsa bunun karşılığını böyle vermek istedin, olamaz mı? 

Melaine öfkelenmişti. Korkarım, nasıl sen.bu akşam duygularına hakim olamadıysan, ben de aynı şekilde duygulanma hakim olamadım. 

Bu ne anlama geliyor Simdi? 

Jason'm üzerine doğru gelmesi üzerine, Melaine geriledi. Delia'yla birlikte bahçeye çıktığınız fark edilmiş. 

Demok konu buydu! Gülümsedi, ama bakışları buz gibiydi. 

Hiç olmazsa, inkar etmeyecek' kadar namuslusun. diye öfkeyle söylendi Melaine 

Neden inkar edeyim? 

Herkesin önünde ne kadar küçük düştüğümün farkında değilmiş gibi konuşuyorsun. Daha evleneli iki hafta bile olmadı ve sen... sen... 

Metresimlo birlikteyim? diye Jason tamamladı. Bu kelimeyi arıyordun, değil mi? 

Evet, dedi Melaine, ama çardakta otururken, kulak misafiri olduğu konuşmayı hatırlayınca içi cız etti. 

Benden hak etmediğin şeyler bekliyorsun. Görevlerini yerine getirmeden... Durdu, sonra yüzü iyiden iyiye asıldı. Durumu olduğu gibi Kabul etmek zorundasın. 

Seninle yatağa girmem için bana şantaj yapma. Jason. dedi Melaine biraz düşündükten sonra. 

Başka yollar denememi ister misin? 

Jason ona doğru bir hamle yapınca, Melaine hemen geri çekildi. Bana elini sürme! 

Başarılı olmamdan mı korkuyorsun? Onun acımasızca alayı üzerine Mealine kıpkırmızı oldu. Aklına, daha önce ona ne kadar çabuk teslim olduğu gelmişti. 

Bir gece içinde, bir başarı yeterli değil mi? Ama sonra bunu söylediğine bin kere pişman oldu. Aralarında elektrikli bir hava esti. 

Şansını zorlama, Melaine. Sana karşı çok sabırlı davranıyorum, ama sabrımın da bir sınırı vardır. Çok sinirli olduğu her halinden belliydi. İyi geceler! 


Melaine o sırada çok öfkeliydi ve gururu incinmiş olduğundan, Jason'in uyarısına pek kulak asmamıştı. Ama aradan birkaç gün geçince, Jason'in söylediklerinin ne anlama geldiğini çok iyi anladı. 

Salı günü akşamüstü Carlton otelinde Adnan'la karşı karşıya oturmuş, çaylarını yuduraluyor lardı. Adrian onun pembe takımını süzdükten sonra. Çok güzelsin, dedi. 

Teşekkür ederim. Melaine hemen konuya girmek istiyordu. SonLnle konuşmak istediğim bazı şeyler var. Adrian. 

Çok ciddi bir halin var. tatlım. 

Konu çok ciddi dt ondan Seninle Bam&by Finch hakkında konuşmak .n'/ordum. 

Adrian'ın yüzü sarardı. Biliyorsun demek? 

Barnaby anlattı bana. Kötü niyetli bir insan değil o. Sevdiklerine ihanet etmek onu çok rahatsız etmiş. Umarım bunu Jason'a da anlatmaya kalkmaz. 

Melaine... gerçekten çok üzgünüm. 

Olman da gerekir! 

Adrian elini tuttu. Beni affetmeyecek misin? 

Yüzünün, gizlice şeker aşırmaktayken annesi tarafından yakalanan bir çocuk kadar masum vo suçlu olduğunu görünce, Melaine dayanamadı. 

Dostluğuna her zaman İçin değer vermişimdir, Adrian. ama her şeyin bir Sının vardır, bunu unutma ? 

Bunun tekrarlanmayacağına dair sana söz verebilirim. Melaine. Elini sıkı sıkı tuttu. Yüzüme bakıp bana doğruyu söyle lütfen, kocanı seviyor musun? 

Melaine duraksadı. Tüm olanlara rağmen, kocasını sevdiğini biliyordu. Adrian 1 karşısında, gözlerini ona dikmiş bekler görünce, birden. Ja son'la aralarında ne gibi engeller olursa olsun, bunları, ikisi adına da aşacak kadar kocasını sevdiğini hissetti. Adrian'a döndü. Bana böyle özel bir soru sormaya hiç hakkın yok, ama eğer vereceğim cevap seni durduracaksa, evet... Kocamı seviyorum, dedi. 

Adrian onun gerçeği söylediğini anlayınca, sarardı. Onu çok kıskanıyorum. 

Adrian! 

Adrian umutsuzca başını salladı. Özür dilerim, ama ben de gerçeği söylüyorum. 
Melaine'in içi burkuldu. Onu incitmek istemi 99 yordu, ama başka çaresi de yokta. Belki, aralarındaki bu gerginliği yumuşatmak için onunla tekrar buluşabilir, onu iiula etmeye çalışabilirdi. Bunian düşünürken, bir yandan da gitmek üzere haz ır lan ma ya başlamıştı. 
Çay için çok teşekkür ederim, Adrian.. 

Adrian onu bileğinden yakaladı. Daha gitme. 

GitmeHyim. 

Jason saat kaçta eve gelir? 

Jason... Sustu. Bu akşam yemeğe gelemeyecek. Gece geç vakte kadar ofisinde kalıp çalışması gerekiyor. Akşam yemeğini birlikte yiyelim.Olmaz. 

Aramızda;'kırgınlık olmadığını göstermek için. Bu ısrar karşısında Mciainc bunu kabul etmeninhiçbir sakıncasını göremedi. 

Seninle birlikte bir akşam yemeği yerim, Adrian, Ama yedi buçuktan önce evde olmam gerckjyor Sen nasıl istersen, dedi Adrian 'tatu tatlı. 

Adrian onu. çok iyi bildiği küçük bir restorana göliirdü. Hor şeyerağmen, Adrian la birlikte olmak hoşuna gitmişti. Aslına bakılırsa. 

Jason Kerr'ic tanışmadan Ünce çok kereler birlikte böyle yemekler yemişlerdi. 

Bu düşünceleri kafasından uzaklaştırıp karşısında oturan Adrian'la 

ilgilenmeye çalıştı. Olmuyordu. Sürekli Jason'ın hayali aralarına giriyordu. Ortada hiçbir neden olmamasına rağmen, kendim suçlu hissetmeye başlamıştı. Adrian onu eve götürmeyi teklif edince, birden rahatladığı m hissetti. 

Tekrar ne zaman görüşebiliriz? diye sordu 


Adrian. evin kapısını açıp Melaine'in arkasından içeri girerken. 

Sık sık görüşmemiz için bir neden görmüyorum ben. 

Melaine... 

Hemen sözünü kesti gene; ksdın. Bir arkadaş olarak sana her zaman değer vermişimdir, Adrian. Artık evlendim ben; bu arkadaşlığın da bir sının olmalı. 

Haklısın, dedi Adrian üzgün bakışlarını yüzüne çevirerek. Kendine iyi bak, tatlı kız Melalne'i dudaklarından Optüi. Melaine ona karşı koymadı bile, dostça bir öpücüktü bu. 
Sizlere mani olmadığımı umarım? 

Melaine hemen Adrian'ı kendisinden uzaklaştırdı. Korkuyla, kapıya yaslanıp.onlan seyreden kocrsına baktı. 

Jason! Aklına söyleyecek başka bir şey gelmiyordu. 

Bv şoktan ilk kurtulmayı başaran Adrian oldu, iyi akşamlar. dedi sakin bir sesle: elini Japon'a uzattı. Adım Adrian Louw, Melaine'in çok eski bir arkadaşıyım. 

öyle mi? Jason'in sesi buz gibi çıkıyordu. Adını sanki ilk kez duyuyormuş gibi bir tavri vardı. 
Gitmek üzereydiniz herhalde? öyle... denebilir. Jason'in görmezlikten geldiği'elini yanma indirdi. 

O zaman sizi tutmayalım. 

Adrian şüpheyle Melaine'e baktı, ama Jason' m. sesindeki öfkeyi sezmiş olan Melaine aceleyle. Güle güle, Adrian, dedi. 

Adrian bir an için tereddüt ettiyse bile hemen arkasını dönüp-kapıdan dışarı çıktı. Jason onun asansörü çağırmasını bile beklemeden, hemen arkasından kapıyı kapayıp kilitledi. Hol birden Melaine'e çok küçük geldi. Aceleyle oturma odasına doğru yürümeye başladı, Jason da arkasından. 

Aralarındaki sessizlik korkunçtu. Melaine midesinin bul andığını hissetti. Jason kravatıyla ceketini çıkarıp koltuğun üzerine atarken Melaine korku dolu gözlerle onu izliyordu. 

Seni çıplak ellerimle boğabilirim. dedi Jason kısılmış dudaklarının arasından. 

Jason, bunu açıklayabilirim. Melaine bir yandan da ondan uzak durmaya çalışıyordu. 

Bundan eminim. Bir kahkaha attı Jason. Melaine iliklerine kadar donduğunu hissetti. 

O öpücüğün benim için hiçbir anlamı yoktu, diye aceleyle anlatmaya başladı, ama Jason ona doğru yürüdü. 

Bedeniyle kolları arasında esir.kalan Melaine'i saçlarından yakalayıp, yüzüne bakmaya zorladı. Melaine bu yüzde herhangi bir acıma ya da anlayış olmadığını gördü. Şu anda onu mantığa davet etmenin hiçbir yaran olmayacağını anlayınca iirperdi. 

Bana ait biriyle, bir başkasının samimi olmasından hiç hoşlanmam, tıpkı o çilli oğlanın yaptığı gibi. 

Ben sana ait değilim, ne de senin malınım. Ama genç kadının kendini savunma çabalan Jason'ı daha“fazla uyarmaya yaradı yalnızca. Melaine onun erkekçe, kaslı bedeninin sıcaklığını her yanında hissediyordu. 

Hoşuna gitse de gitmese de. sen benimsin. Melaine. Ellerini arkasına kenetleyip, boşta kalan serbest eliyle gömleğinin düğmelerini açmaya başladı. Melaine'in mücadele etmesinin hiçbir yaran olmuyordu. Yeterince sabırlı davrandım sana karşı, anlıyor musun? dedikten sonra dudaklarıyla 

Mclainc'in cevabını engelledi. 

Melaine'in eteği yere düşmüştü bile. Jason dudaklarını. onunkilerden ayırmadan, Melaine'i kucakladığı gibi yatak odasına doğru ilerlemeye başladı. Genç kadının bağırıp çağırması boşu naydı. Onu yatağın üzerine attıktan sonra, sertçe, üzerindeki iç çamaşırlarını yırtarak çıkarıp üzerine kapandı. 


Jason nefes nefese kalmıştı. Öfkesi isteğini kamçılıyor gibiydi. Melaine'in bedeninde gezinen elleri yumuşak olmaktan çok hoyrattı. Melaine, Hayır! Böyle olmaz! Öfkeyle olmaz! 
diye bağırıp duruyordu. Dudaklarını Jason'ınkilerden ka çınp yalvardı. Jason, dur! 

Yeterince bekledim zaten! Altından kaçmaya uğraşan Melaine'i yatağa iyice yapıştırdı, kollarını iki yanına bastırdı. 

Hayır! Lütfen yapma! diye umutsuzca yalvarmasına devam eden Melaine birden içini garip bir sıcaklığın ve isteğin sardığını fark etti. Aczi karşısında gözleri yaşlarla dolmuştu. Son bir kez yalvarmayı denedi. Jason, lütfen bunu bana yapma! 

Kapa çeneni! Jason onu yeniden öpmeye başladı. 

Melaine ağlamaya başladı. Jason'ı seviyordu, onu istiyordu, ama bu şekilde değii. öfkeyle, cezalandırmak amacıyla yapılmamalıydı! 

Jason birden başını kaldırıp, başucunda duran lambayı yaktı. Tiksintiyle yüzüne bakıp. Tanrı aşkına. dedi. Hayatta en nefret ettiğim olay, bekaretini kaybedeceği için ağlayan bir kadınla sevişmektir. Hemen Melaine'in üzerinden kalktı. Aceleyle bir köşeye attığı gömleğini tekrar giydi. Kısılmış gözlerinin arasından, titreyerek yatak örtüsüyle örtünmeye çalışan Melaine'i? 
süzdü. Yoksa, bekaretini çoktan kaybettiğini fark etmemden mi korkuyorsun? 

Eğer bir tokat atmış olsaydı, bu kadar incin mezdi. Gözyaşları yanaklarından aşağı süzülmeye başladı. O anda ölmüş olmayı çok isterdi. 

Bu doğru değil! diye bağırdı, sonra başını yastıklara gömüp hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bir süre sonra. Jason'm bütün pencereleri j titreten kapı kapaması duyuldu. 

Melaine ertesi sabah kalktığında. Jason çoktan gitmişti. 

Buna hem sevinmiş, hem de üzülmüştü. Özerine spor bit kıyafet giydi. Saçlarını iyice parlayana kadar fırçaladıktan hafif bir makyaj yaptı. Mutfağa geçti. Jason'dan geriye bir dilim kızarmış ekmek kalmıştı. Portakal suyunun yanında bunu yedikten sonra terasa çıktı. 

Şezlonglardan birine uzanıp kenti seyretmeye başladı. Bakışları, ister istemez Greystone Ma nor'dan yana kayıyordu. Birden içinde, orada olmak için dayanılmaz bir özlem duydu. 
Yerinden kalkıp Jason'm çalışma odasına geçti. Barnaby' ye telefon ederek kendisini almasını söyledi. Birkaç dakika sonra kapının çalındığını duyunca, hayretle kolundaki saate baktı. Barnaby bu kadar çabuk gelmiş olamazdı. Merakla kapıyı açtı. 
Karşısında Della'yı görünce çok şaşırdı. Birkaç saniye, hiçbir şey söylemeden ona baktı. 

Tatlı bir sesle sordu Delia. Melâine, şekerim, içeri girebilir miyim? Ve cevap beklemeden kapıdan İçeri girdi. Sürdüğü pahalı parfiim Melaine'in burnuna goldi. 

Ben de çıkmak üzereydim, dedi Melaine. Bu ziyareti neye borçlu olduğunu çok merak etmeye başlamıştı. 

Benim de kaybedecek zamanım yok. ama bana birkaç dakika ayırabileceğini umarım. 
Gülümsemesi karşısında içinin ürperdiğini hissetti Melaine. 

Eğer önemliyse... 

Benim için önemli. Delia oturma odasına doğru, sanki ev kendi malıymış gibi yürümeye başladı. Koltuklardan birine oturduktan sonra konuşmaya başladı. Birbirimizi daha iyi tanımamız gerektiğine inanıyorum, ne de olsa... Manalı manalı gülümsedi. Müşterek bir konumuz var. öyle değil mi? 

Jason'ı kastediyorsun herhalde? 

Haklısın. Delia tırnaklarını inceledi. Onun hiçbir zaman sadık bir eş olmayacağını bilmeni isterim. 

Melaine hemen toparlandı. Olmasını beklemiyorum 

Umurunda bile değil mi? 

Hayır. diye bir yalan kıvırdı Melaine. Yoksa önomsemem mi gerek irdi? 

Delia'nın kaşları hayretle kalkmıştı. Garip bir tutum olduğunu söyleyebilirim. Ama belki böylesi daha iyidir, böylece incinmemiş 


olursun. Seri bir hareketle oturduğu yerden kalktı. Neyse, biraz daha oturmak isterdim, ama işlerim var... 

Bunu da Jason'a vermeyi ihmal etme, e'mi? Çantasından çıkardığı altın bir çakmağı sehpanın üzerine bırakınca. Melaine dizlerinin bağının çözüldüğünü hissetti. Dün gece benim dairemde unutmuştu. Hoşça kal! 

Hemşire Wilson. Melaine'in solgun ve üzgün yüzüne uzun uzun baktı, ama bir şey söylemedi. Babaannesi ise kendi dünyasına o kadar dalmıştı ki. torununun bu halini hiç fark etmedi. 

O gün, Melaino'in yaşamında geçirdiği en üzüntülü gün oldu. 

Aldığı kalp yarasının yanı sıra, babaannesinin sağlığı da gittikçe kötüye gi diyordu. Bütün gününü babaannesinin yatağının başucunda oturup, soğuk ellerini avuçlarının arasında tutmakla geçirdi. Bu arada babaannesi de ona bol bol geçmişten söz etti. O eski tanıdık, sağlık ve canlüık dolu kadından artık eser kalmamıştı. Daha sonra, bahçeye çıktığında, birağacın altına oturup hüngür hüngür ağladı. Hemşire onu bulduğunda hala ağlıyordu. 

Uzun ve mutlu bir hayatı oldu, Melaine, diye teselli etti Hemşire Wilson onu: Bilgiç bir tavırla ekledi. Senin hayatın ise daha yeni başlıyor. 

Babaannem böyle mum gibi eriyip giderken, ben nasıl mutlu... Sözlerine devam edemedi, boğazına bir yumru tıkanmıştı. 

Hemşire onu yerden kaldırıp bir iskemleye oturttuktan sonra, Bak Melaine. dedi. 
Söyleyeceklerim sana acı gelebilir, ancak, ba'baannc ne üzüleyim derken sakın kendi mutluluğunu yitirmeye kalkma. 

Babaannemle ilgilenmemem için insan olmamam gerekir. 

Ama eğer evliliğin onun yüzünden kötü bir darbe yerse, bu çok daha insanlık dışı olur. 

Melaine şaşırmıştı. Ne demek istiyorsunuz? 

Hemşire Wilson biraz sert konuşuyordu .Ben aptal değilim. Melaine. Sen evleneli daha birkaç hafta oldu. Her yeni gelin gibi, günden güne-açılıp neşeleneceğin yerde, gittikçe solgun, içine kapanık bir insan olmaya başladın. İşin aslını ararsan, seni en son mutlu gördüğüm zaman, babanın ölümünden önceydi. 

Abartıyorsunuz. diye savunmaya geçti.Melaine. Bunun üzerine hemşire onu yalnız başına bırakarak eve döndü. 

Melaine en son ne zaman güldüğünü düşünmeye başladı. Şu son zamanlarda, her nedense hiçbir şey ilgisini çekmez olmuştu. Gülecek bir şey de yoktu ortada artık. Gözyaşları gülmenin yerini almıştıronun için. 

Kendine acımanın boş olduğuna karar vererek, Hemşire Wilson'u aramak üzere o da evden içeri girdi. Bir süre sonra onu almaya Barnaby geldi. Eve gidene kadar, Melaine'in duygularını anlamış gibi hiç konuşmadı. 

Beni ordan'oraya götürmek senin için bir dert olmalı, dedi Melaine arabadan inerken. 
Barnaby sakin bir cevap verdi. Hiç de öyle değil. Arada sırada ofisten uzaklaşmak bana iyi geliyor. Birden parmağını şaklatınca Melaine yerinden sıçradı. Patron sana bir mesaj yolladı. 
Bu gece eve geç gelecekmiş. Steel Incorporated' la olan anlaşmalarını bitirmesi gerekiyormuş, 

yarına anlaşmayı imzalayacaklarmış. 
Melaine düşünceli düşünceli başını salladı, aklı başka bir konudaydı. Arada bir ofisten uzak olmak iyi dedin. Bununla neyi kastettin, Barnaby? 

Barnaby açıkladı. Patron bugün çok keyifsiz. Böyle günlerde onun ayağının altında olmamaya büyük özen gösteririz. Yoluua çıkanların vay haline! 

Demek Jason'in keyfi yerinde değildi! Acaba, Delia ile geçirdiği gece kötü mü geçmişti, yoksa Adrian'ın o masum öpücüğüne mi kızıyordu için için? Bunları düşünmesi için koskoca bir gece vardı önünde. 

Melaine kendine hafif bir akşam yemeği hazırladı. Yemek yerken bir yandan da televizyon seyretti, ama yemek bittiğinde televizyon seyretmek istemediğinin farkına vararak bu kez de 


plak dinlemeye karar verdi. Ama bu da ilgisini çekmeyince, eline bir kitap alıp yatağa girdi. 
Amacı, Jason gelmeden önce uyumuş olmaktı. Ama tüm gayretine rağmen kitabı da okuyamadı. Ak lı hep başka yerlerdeydi. Sonunda ışığı söndürüp uyumaya karar verdi. 

Jason anahtarıyla kapıyı açıp içeri girdiğin) do hala uyanıktı. Ayak seslerinin odasına yaklaştığını duyunca, kalbi hop etti, ama Jason odasının önünde durmadan kendi odasına doğru ilerledi. Melaine yatağının içinde büzülüp onun hareketlerini dinlemeye başladı. Jason gardırobun kapılarını açıp kapadıktan sonra, koridorun sonundaki banyoya girdi. Birden ev büyük bir sessizliğe gömüldü. Melaine kendi kalp atışlarını duyabiliyordu. Birkaç dakika sonra kapısının hafifçe Uklatildiğini duydu. 

Melaine kapısının çalınmasını duymazlıktan gelerek Jason'in bu işten vazgeçip odasına dön meşini beklemeye başladı. Ama kapı ardına ka dar açıldı. Koridorun ışığı altında Jason'in gölgesi olanca haşmetiyle odasına vuruyordu. Melaine sıkıca gözlerini kapayıp uyuyormuş gibi davrandı. Nefes biic almaktan korkuyordu. O sırada kapın m yavaşça kapatıldığım duydu Onu atlattığını sanarak dçrin bir nefes aldı. Aynı anda başucundaki lamba yandı. Uyanık olduğun kanısındaydım. Jason'a bakakaldı. Duşunu almışta, saçları ıslaktı; Üzerinde. 
belinedol£.dı£ı bir havludan başka hiçbir şey yoktu. 

Onun erkekçe'havasv Melaine'i en ummadığı bir anda yakalamıştı. Etkilendiğini fark edince, hemen duvara yaslanıp, kendini korumak ister gibi örtüyü üstüne çekti. Benden... benden ne istiyorsun? örtünün altında kalan bedenini süzen Jason'ın bakışları yarı alay doluydu. Sanki dün gece onun çıplak bedenini gördükten sonra, bu gece, yorganın onu gizleyemeyeceğini anlatmak ister gibiydi. Melaine kıpkırmızı oldu. 

Bu kadar korkmana gerek yok, Melaine..Yatağa oturdu Jason. Seninle biraz konuşmak istiyordum. Ne hakkında?Her şey ve hiçbir şey. Umursamaz bir tavırla konuşuyordu. Elindeki sigara tabakasından bir sigara çıkarıp ağzının kenarına iliştirdi, sonra yakacak bir şey aramaya başladığını görünce. Melaine hemen komodinin gözünden çakmağı çıkarıp ona uzattı. Bunu kullan. 

Hayretle sordu Jason. Bunu nerede buldun? 100 Delia getirdi bu sabah. 

Anlıyorum.. Yüzünün ifadesinden, ne düşündüğünü anlamak imkansızdı. Benden bir açıklama istemeyecek misin? 

Hayır. 

Yalan söylüyorsun! Melainei kollarından tuttu. 

Pekala! diye parladı genç kadın. Bu kadar birbirlerine yakın olman m verdiği sarhoşlukla mücadele etmekteydi. Onun temiz, erkekçe kokusu burnuna kadar geliyordu. Etkilenmemek için büyük bir çaba harcadı. Pekala. diye tekrarladı yutkunarak. Benimle başarılı olamadığın an... teselliyi o kadının kollarında aramaya gittiğini öğrenmek beni incitti. 
Delia da bu bilgiyi bana vermekten büyük bir mutluluk duydu. 

Onunla yattiğımı mı İma ediyorsun? 

Hayır. Kendini savunmak ister gibi örtüye yapışmıştı. Ama başka ne gibi bir nedenle onun yanma gidebilirdin ki... 

Yapmadım. dedi Jason sakince 
Melaine saf saf sordu. Ne yapmadın? 

Onunla yatmadım, Melaine. 

Benden, buna inanmamı mı bekliyorsun? 

Dün akşam o adamla İkiniz arasında dostluktan öte bir şey olmadığına inanmamı isterken iyiydi de, aynı şeyi ben söyleyince, neden bana İnanmıyorsun? 

Melaine bakışlarını kaçırdı. Ama dün gece, Adnan'ın öpücüğünün dostça olduğuna inanmak istememiştin. 

O an için çok öfkeliydim. Çenesinden tutup onu gözlerinin içine bakmaya zorladı. Dün gece seni çok korkuttum mu? 

Bu bakışlan altında Melaine, Evet, diye etti. 


Ağlamanın nedeni bu muydu? ?Bu konuda sen kendi başına karar verdin, ..uttun mu? 
Melaine bekareti.üzerine Jason'm t aptığı yersiz konuşmaya değinmişti. 

Melaine... Sıcak parmaklan yanaklanndan ;sesine doğru kayıyordu. Çok öfkeli bir anınla, karşındakini kıracak bir şey söylemedin mi üç? 

Söylemişimdir. Yumuşamaya başlıyordu genç <adın. 

O zaman, neden böyle davrandığımı da anlaman gerekir, değil 
Melaine hiçbir şey söylemeden başını sallamakla yetindi. Jason elini avuçlannın içine aldı. 
Parmaklanın teker teker öptükten sonra dudakan kolundan yukan çıkmaya başladı. 
Titriyorsun. dedi. Sonra dudaklan dudakla nnı buldu. Melaine onu kendinden uzaklaştırmak için ellerini uzatmıştı. Ama elleri sıcacık kıllı göğsüne değer değmez, itmek yerine okşamaya başladı. Delia'yı düşünerek, Jason'dan soğumaya çalıştı, ama olmuyordu işte. Jason'in yavaş yavaş dudaklannı aralayan dili altında ağzı aralandı ve birden kendisini, Jason'ınkine benzer bir ateşle cevap verirken buldu. Sanki kalbi dudaklannda atıyordu. 
SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Ertesi sabah uyandığında. Melaine gerinmek istedi. Birden, üzerine abanmış'olan ağırlığı fark edince, gözleri fal taşı gibi açıldı. Jason sırtüstü yanında yatmış uyuyordu, bir kolunu da onun üstüne atmıştı. Melaine birkaç saniye ne olduğu nu anlayamadan baktı, sonra her şeyi hatırlayınca, yüzü bir gülümsemeyle aydınlandı. 

Üzerinde duran kola bakınca. Barnaby'nin ona bahsettiği yara izlerini gördü. Büyük bir sevgiyle bu yara izlerini okşarken, yataktaki kıpırtı ona Jason'in uyanık olduğunu söyledi. 
Başını kaldırınca, genç adamın onu büyük bir ilgiyle izlediğini gördü. 

Şaşkınlığını gizlemek için. Neden bana, o öldürdüğün aslan hakkındaki gerçeği olduğu gibi anlatmadın? diye sordu. 

Galiba Bamaby üstüne vazife olmayan işlere karışmaya başladı. dedi Jason. 

Aslan konusunu ona ben açtım, o da bilmediğim bölümlerini anlattı. Bir adamın hayatını kendi hayatın pahasına kurtarmak çok güzel bir davranış. 

Bunun güzel hiçbir yanı yoktu. dedi Jason aniden. Kendimi korumak için yaptım bunu. 
Yaralı olduğu İçin, aslan nereye saldırâcağını bilmez bir durumdaydı. Ya ben onu öldürecek tim. ya da o bizi parçalayacaktı. 

Yine de çok güzel bir davranış olduğu kanısındayım. Jason dirseğinin üzerinde doğrulmuş nu seyrediyordu. Melaine bakışlarını kaçırmak ihtiyacını hissetti. 

Saçların, yastığın üzerinde böyle darmadağınık durunca, küçük bir kızı andırıyorsun. 
Jason'in sesi sevecendi. Yanımda yatan bu insanın dün gece seviştiğim kadın olduğuna dair ka mt istiyorum. 

Melaine durup onun yüzüne baktı. Ne demek 5Stediğini ence anlayamamıştı, ama anlayınca birden çıplaklığının farkına vardı ve hemen ör tüyü çenesine kadar çekti. 

Melaine. birtanem, bu nefis vücudunun her yanını dün gece gördüm. Onun bu sözleri üzerine Melaine kıpkırmızı kesildi. 

Sen bir canavarsın! Ama Jason ona kızma dı. Bilakis örtüyü üzerinden çekti. Bunun üzerine Melaine'üstünü örtmek için bir hamle yaptı. Jason örtüyü yataktan yere attıktan sonra, onun bedenini kendi bedeniyle örttü. 

Onun adaleli vücudu altında ezilmekte olan Melaine tatlı bir sıcaklığın tüm bedenine yayıldığını hissetti. Kolların; Jason'm boynuna doladıktan sonra öpmesi için dudaklarını ona uzattı. 

Ben bir canavarım, öyle mi? diye sordu Jason. Molaine'in yüzündeki ifadeyi büyük bir ilgiyle izliyordu. 

Bazen öylesin, dedi Melaine. Okşamaları karşısında inlemeye başlamıştı. Bir elinle verirken, öbürüyle de almaya kalkıyorsun. 

Hayat bu değil midir? Jason yan alayla bunu söyleyip, Melaine'i öpücüklere boğmaya başlamıştı. Molaine kendini ona tamamıyla teslim etmişti. Birden aklına bir şey geldi 


Jason... diye başladı. Onun tahrik edici okşayışlarının etkisi altında kalmamaya gayret ediyordu. Geçen akşam Delia'nın evine, onunla sevişmek için gittin, değil mi? 

Evet. 

Jason kulak memesini hafif hafif ısırıyordu. Melaine onu kendinden uzaklaştırarak sordu, öyleyse neden yatmadın onunla? 

Böyle bir şey yaparsam, seni elde etmenin vereceği zaferin tadını azaltacağını düşündüm de ondan. Jason gülerek Melaine'in ellerini itip ok şamalarına.devam etti; Dün gece, beklemeye değen bir geceydi doğrusu. 

Dün gecenin senin için taşıdığı anlam bu mu? Yalnızca bir zafer, öyle mi? Sesindeki düş kırıklığını gizleyememişti. 

Başka ne olabilirdi ki? 

Belki haklısın, ama... 

Sen çok konuşuyorsun. Jason onun dudaklarını dudaklarıyla örttü. Melaine karşı koymak istiyordu, ama bedeni ona ihanet ediyordu. 

Jason ofise gittikten sonra, Melaine şu son iki günü yeniden gözden geçirmeye başladı. 
Birden içini bir korku kapladı. Jason'ı bu kadar çok sevdiğine göre, Jason evliliklerine son verme kararını aldığı zaman ne yapacaktı? Onsuz bir hayat düşünmeye çalıştı. Gözünün önüne gölen yalnız hayat karşısında içi iirperdi. Jason Kerr'ie tanışıp ona aşık olduktan sonra hiçbir şey eskisi gibi olamayacakta. 

Kahvaltı etmek üzere hazırlanırken telefon çaldı. Arayanın Jason olduğunu düşünerek aceleyle ahizeyi kaptı. 

Seni daha önce de aramak istedim, oma kent dışındaydım, diyen Adrian'ın sesini duydu. 
Melâine, iyi misin? Adrian endişelenmişti. 

Tabii ki iyiyim. dedi Melaine adeta öfkeyle, sonra.pişman oldu. Adrian'ın onu neden merak ettiğini çok iyi biliyordu, kızmasına hiç gerek yoktu aslında. 

Jason çok kızdı mı? diye sordu Adrian. 

Kızdı, ama ona durumu açıkladım. 

Adrian buna İnanmıştı. Melaine rahatladı. 

Buna sevindim işte. Benim hareketlerim yüzünden... 

Melaine aceleyle sözünü kesti. Artık bunu unutalım, Adrian. Bu. iki dost arasındaki arkadaşça bir öpücüktü ve Jason da bunu olduğu gibi kabullendi. 

Artık bir daha görüşeceğimizi sanmıyorum. dedi Adrian kısa bir sessizlikten sonra. Ve açıklamaya başladı. Terfi ettim. Bu nedenle Cape Tovvn'a gönderiliyorum. Bu hafta sonu oraya hareket ediyorum. 

Bu haber Melaine'in üzerinde bir şok etkisi yarattı. Bir yandan da Adrian için seviniyordu. 

Orada çok mutlu olmanı dilerim, Adrian. 

Sağol. Adrian tereddüt içerisindeydi. Sanki ona bir şeyler söylemek istiyor da söyleyemiyor gibiydi. Eh. şimdilik hoşça kal. Melaine. Umarım her şey gönlünce olur. 

Melaine'in cevap vermesine zaman kalmadan telefon kapanmıştı. Adrian'ın gitmesiyle, hayatının bir bölümü daha kapanıyordu. Jason, diye fısıldadı. Onu, huzurlu yaşamından koparıp almış ve bu fırtınalı yaşamın tam göbeğine sokmuştu. İşi bitince de onu bir köşeye atı verecekti. 

Aralarında sessiz bir savaş oldu ve bunu Melaine kaybetti. Arabaya bindi, Jason da yanma bindi. Her şeye rağmen araba çok güzeldi. Melaine bu arabayı kullanmaktan büyük bir zevk aldığını hayretle fark etti. 

Nasü, rahat mı? diye sordu Jason. 

Harika. 

Şu kenara çeker misin? Melaine arabayı dur j durduktan sonra Jason ondan yana döndü. 

Hediyemi almaya seni razı edebildim mi? 


Melaine önüne baktı. Korkarım, Barnaby'n sürekli benim şoförlüğümü yapmasına olanak yoktu. Sen de otobüse binmemden hoşlanmıyordun, sonuç olarak... 

Mantıklı olmaya başlıyorsun, dedi Jason. 

Melaine kaşlarını çattı. Galiba bu hediyeyi almak için kendi kendime bir bahane uydurmaya kalkıyorum; böylece daha sonra pişmanlık da duymam. 

Jason emniyet kemerini çözüp ona doğru eğildi. Beni çok şaşırtıyorsun. 

öyle mi? 

Şimdiye kadar tanıdığım kadınlardan hiçbirisi, verdiğim hediyeyi almak için kendi kendine bir bahane uydurmaya kalkışmamıştı. Genellikle teşekkür eder; hediyeyi alırlardı. Sanki bu benim en doğal görevimmiş gibi gelirdi onlara. 

Sırf görev duygusuyla vorilen bir hediyeyi ai mak istemezdim. dedi Melaine. 

Ben de aynı kanıdayım. Fe. bana bir teşekkür öpücüğü vermeyecek misin? 

Melaine ona küçük bir öpücük vermeyi amaçlarken. Jason onu ensesinden tuttu ve'aralarda uzun, ateşli bir öpüşme oldu. Onun kolları arasında olduğu sürece dünya umurunda bile Lmuyordu. Dokunuşlarının içinde uyandırdığı pırtılardan mutlu olduğu bile söylenebilirdi. 

Artık eve dönsek iyi olur gibi geliyor bana. ason'ın sesindeki istekli hava karşısında Me ime tatlı tatlı ürperdi. Başıyla onu onayladıktan sonra arabayı hareket ettirdi. 

Bundan sonraki birkaç hafta süresince. Melaine Jason İçin ne önem taşıdığını bir türlü anla amadı. Bazı günler Jason ona çok soğuk davra myor, bazı günlerse çok sevecen oluyordu. Me iinc'in kafasının içi allak bullaktı. Kendisinden rıktığı an Jason'ın onu kapı dışarı edebileceğini ıhıyordu, ama onu çok sevdiği için kendisini biriz da olsa, ona sevdirmeyi umuyordu. 

Katıldıkları bazı toplantılarda Delia Cummings :: vardı. Jason, Delia'nm kendisine gösterdiği abartmalı ilgiye cevap vermiyordu, ama onu :endinden uzak tutmaya çalıştığı da pek söylenemezdi. Pek yakında gazetelerin bu olaya abartmalı bir biçimde yer vereceğinden hiç şüphesi oktu. Melaine için için kendini küçük düşürülmüş hissediyordu. Korkusundan, ağzını açıp da ek kelime bile söyleyemiyordu. Eğer Jâson'ona İşık olduğunu anlarsa, bu. Melaine için en yıkı rı darbe olurdu. 

Bugün babaanneni gördüm, dedi Jason yatak adasında dolanırken. 

Yeni duştan çıkmış olan genç adamın üstünle, beline sardığı bir havludan başka hiçbir şey 

oktu. Melaine içinde arzu ateşinin kıpırdandığını hissedince, kendi kendine kızdı. 

Bu öfkeyle Jason'a döndü. Benden ne zaman kurtulacağını mı kontrol ediyorsun? diye ters ters söylendi. 

Bu sözlere hiç gerek yoktu! 

Melaine onu gereksiz yere kırdığını fark ederek, özür dilerim. dedi. Babaanneni sevdiğim için onunla ilgileniyorum. Hem. damadı olarak ona ilgi göstermez sem. bu biraz garip kaçmaz mıydı sence? Jason sanki hiç kızmamış gibiydi. Ama mademki bu konuyu açtın, seninle konuşmak istediğim bir şey var Jason'in arkasında durduğunu hisseden Melaine titreyen elleriyle sabahlığının kemerini sıktı, özel harcamaların için yazdığım çeki ne yaptın? 
Melaine dondu kaldı, Bunu neden öğrenmek istiyorsun? 

Bu para'bankadan çekilmemiş de. 

Yaa! 

Jason onu kendinden yana çevirdi. Bu çeki ne yaptın, Melaine? 

Bana doğruyu söyleyecek misin, yoksa gerçeği senden zorla mı alayım? 

Melaine gözlerini kocaman kocaman açarak, Yırttım, dedi. 

Jason onu salıverdi. Neden? 

Kendime yetecek kadar param vardı. Ayrıca, bu parayı kullanmayı hak etmediğimi düşündüm. 

Sen benim karımsın. Melaine. 


Babamın borçları ödenene ya da son bönden bıkana kadar, senin karınım. diye hatırlattı Melaine ona. Jason onun kolunu tuttu. Halen benim karımsın, öyle kaldığın sürece de benden para alacaksın, anlıyor musun beni? 

Beni bu işe zorlayamazsın. Jason. Melaine mağrur bakışlarını yüzüne çevirdi. 

iddiaya girmek ister miydin? 

Canımı acıtıyorsun, Jason! 

Sana bir giizcl dayak atmam gerek! Melaine'i kollarının kıskacı içine aldı. Ceza amacını taşıyan öpüşleri altında Melaine öfkesinin geldi gi gibi çabucak kaybolduğunu fark etti. 
Dudaklarını dudaklarından ayırmadan, Jason onu kucağına aldığı gibi yatağa gotuıdu. 
Hayatta karşılaştığım en kışkırtıcı kadınsın sen. dedi Jason. aralarındaki ateşli aşk saatler", durulduğu zaman. 

Ama ha.lü beni istiyorsun Melaine kendisi ni bile şaşırtan bir rahatlıkla söylemişti bunu: Jason hafifçe güldü. Çok haklısın. dedi. Hala seni istiyorum. 

Asıl sorun, ne kadar süreyle isteyeceğin. 

Kimbilir! Jason içini çekti. Birkaç ay da olabilir, bir yıl da. ama bu işin uzaması için ba na olağanın dışında bir şeyler olması gerek. Melaine'i hafifçe dudaklarından öptükten sonra yataktan kalktı. Duygusuz sözleri Melaine'i çok derinden yaralamıştı, ağlamamak için kendini Zor tuttu. 

Jason?... 

Evet? 

Sen hiç aşık oldun mu? 

Uzun bir süre Jason bu soruyu cevaplamayınca. Melaine onun soruyu duymadığına kanaat getirmişti. Jason uzun uzun yüzüne baktı. 

Neden sordun? 

Merak işte. Cevabınıbekliyorum. 

Olmama ramak kaldı diyebiliriz, ama maalesef hayatımda aşka hiç yer yok. Melaine'in kocaman kocaman açılan gözlerine baktı. 

Alaycı bir tavırla sordu. O minicik romantik kalbini mi kırdım yoksa? 

Evet. Hayatta insanların bir kez sevmeye ve sevilmeye haklan olduğuna inanırım ben. Sen istediğin kadar romantik de, ama benim inancım bu. 

Ben gerçekçi bir insanimdir. Arzu, pek çok insanın anlayabileceği bir duygudur. Hem arzu, temel ihtiyaçlarımızdan da birisidir. 

Arzu saman alevine benzer, Melaine sevgi dolu bir sesle konuşuyordu. Ateş söndüğü zaman geride yalnız küller kalır. Arzu gelip geçicidir. 

Hiçbir şey sürekli değildir. diye öfkeyle söylendi Jason. Sonra ışığı kapayıp yatağa uzandı. 

Jason...? 

Uyu artık! Jason'ın sert tavrı üzerine Melaine hemen sustu, ama hemen uyuyamadı, yatakta öylece yattı. 

Ertesi sabah Jason ona. Capo Town'a uçacağını bildirdi. 

Yarın sabah ilk uçakla döneceğim, ama eve jelmcden doğru ofise gideceğim. Yüzüne bile bakmıyordu Jason. Kısacası, en erken yarın akşam görüşeceğiz. 

Hafifçe onu dudaklarından öpüp kapıdan çıkınca, Melaine sanki hayatından da çıkıyormuş gibi hissetti kendisini. 

Evin havası birden ona çok boğucu gelmeye başlamıştı, Greystone Manor'a gitmeye karar verdi. 

Kapıyı açan Flora'nın üzgün yüzü, onu görünce aydınlandı, hele Mclainc'in geceyi de burada geçireceğim öğrenince, neredeyse sevincinden uçacaktı. Hemşire Wilson endişeli görünüyordu. Akşamüstü doktorun uğrayacağım Öğrenen Melaine, babaannesinin sonunun umduğundan da yakın olduğunu anladı. 


Yıllardır onların doktorluğunu yapan Mr. For bes, Melaine'in sorularını omuzlarını silkmekle geçiştirdi. 

Elimden gelen her şeyi yaptım, dedi sakin bir tavırla. Senin yerinde olsaydım, geceyi burada geçirirdim, Melaine. Hemşirenin yardıma ihtiyacı olabilir. 

Ben do geceyi burada geçirmeyi düşünüyordum. Melaine küçük valizini gösterdi. 

Kendisini hiç bu kadar umutsuzluğa kapılmış görmemişti genç kadın. Yapılabilecek her şey yapılmıştı, geriye oturup beklemek kalıyordu. 

Babaannesi bir ara gözlerini açıp, başucunda oturmakta olan Melaine'e baktı, önce onu tanı mazmış gibi boş boş baktı, sonra tanıdı. Bir şeyler söylemek isler gibi dudakları kıpırdandı. 
Melaine kulağını babaannesinin dudaklarına yanaştırdı. 

Jason sana bakar, diye fısıldıyordu babaannesi. Sen de hep onu sev. 

Melaine olumlu cevabı verince, kadının yüz hatları gevşedi. Bunun üzerine Melaine endişeyle hemşirenin yüzüne baktı. Yoksa... 

Sadece dinleniyor, diye onu rahatlattı Hemşire Wilson. babaannesi bir daha gözlerini açmadı. 

Saatler geçiyordu. DJk arkalıklı koltukta otur maktan Melaine'in sırtı ağrımaya başlamıştı. 
Belli etmeden gerindi. Ama hemşire onun bu hareketini görmüştü. Nüden gidip dinlenmiyorsun. Melaine? Babaannenin durumunda bir derişiklik olursa, ben sana hemen haber veririm. 

Melaine başını salladı. Sağolun, ama ben yerimden şikayetçi değilim, yanında kalmak istiyorum, dedi 

Hemşire Wilson babaannesinin başucuna giderek nabzını saydı, sonra tekrar yerine oturdu ve uzun bekleyiş başladı. 

Melaine hayatı boyıınca bu geceyi hiç unutamayacağını biliyordu.. Yavaş yavaş akıp giden saatler ona istediği kadar düşünme i'ıraatını veriyordu. Yanakları çökmüş, gözleri çukura kaçmış yaşlı kadının yüzüne uzun uzun baktı. Hayır; bu yatakta yatan kadın, onun babası olamazdı. Gözlerine yaşlar doldu birden. 

Şafak sökerken babaannesi derin bir nefes verdi, sonra odada her şey büyük bir sessi büründü. 

Oldü. dedi hemşire onur. nab2im son'bir kı kontrol ettikten sonra. Çarşufı yaşlı kadının yü züne örttükten sonra Melains'in kolunu okşadı, Hadi birlikte aşağı inelim, Dr. Forbes'a haber vermemiz gerekiyor. 

Melaine tek kelime bile söylemeden onu izledi. Hiçbir şey hissetmiyordu, sanki bütün duyguları uyuşmuş gibiydi. Dr. Forbes sevgiyle gülümsüyordu. 

hamileliğin iik aylarında genellikle böyle olur. 

Nasıl?, diye mırıldandı Melaine. Doktoru yanlış anlamış olmaktan korkuyordu. 

Yoksa bilmiyor muydun? diye şaşkın bir tavırla sordu Dr. Forbes. 

Hiçbir şeyden haberim yoktu. Ben... Birden sustu. Aslında belirtiler vardı, ama o kendi dertlerine öyle dalmıştı ki, bunu önemsememişti bile. Ama artık gerçek tüm çıplaklığıyla karşısındaydı, kaçacak hiçbir deliği kalmadığını anlayınca, yüzünü elleriyle kapayıp inlemeye başladı. Oh. hayır, olamaz! Olamaz! 

Hemşirenin teskin edici kollarını omuzlarında hissetti. Kocana telefon edip ondan buraya gelmesini istesek nasıl olur? 

Hayır! Hemen doğruldu. Başı tekrar dönmeye başlamıştı. Jason, dün Cape İown'a gitmişti. 
Herhalde daha geri dönmemiştir. Ben iyiyim, beni merak etmeniz için hiçbir neden yok ortada. Lütfen bu konuyu kendisine açmayın. Jason'm bir çocuğu olacağını bilmesini daha istemiyorum. 

Eğer gerçekten böyle istiyorsan, ikimizin de bu konuda tek laf etmeyeceğinden emin olabilirsin. Melaine. Hemşire. Dr. Forbes'dan yana baktı. Oyle değil mi, doktor bey? 


Tabii, tabu, dedi Dr. Forbes. ama neye 'tabii' dediğinin farkında değil gibiydi. Onun için ö nemli olan şey, Melaine'in mutlu olmasıydı. 

Dr. Forbes kısa bir süre sonra evden ayrıldı. Ama ayrılmadan önce, baş dönmesi geçmeden araba kullanmamasını sıkı sıkı tembih etti Me laine'e. Flora kahvaltıyı oturma odasına getirdi. 
Ama genç kadın pek bir şeyler yiyemedi. 

Geçirdiği uykusuz gece sonucu gözlerinin al unda mor halkalar olmuştu. Ağlayamayacak kadar üzüntülü ve kesin bir karara varamayacak kadar da kafası karışıktı. Babaannesinin ölümüne çok üzülmüştü. Diğer taraftan, Jason'm baba olacağını öğrenmesini de istemiyordu, zira buna çok sinirleneceğinden emindi. 

Daha kahvaltını etmedin mi? dedi hemşire oturma odasına girince. 

Aç değilim, diye fısıldadı Melaine. Tabağını kendinden uzaklaştırdı. Her şey...? 

Gerekli olan her şeyi yaptım. dedi Hemşire Wilson. Sonra kaşlarım çattı. Kocana bu haberi ne zaman vermeyi düşünüyorsun...? Babaannenin ölümünü demek istedim. 

Melaine darmadağınık olmuş saçlarını eliyle düzeltti Düşünceli düşünceli başını salladı. 
Önce eve gidip bir duş alayım ve kendime çekidüzen vereyim, sonra ofisine kadar gider, ona bu kötü haberi veririm. 

Hemşire düşünceli düşünceli onu süzüyordu. Son birkaç hafta içinde sık sık gelip babaanneni ziyaret etti. Sana söylemedi mi? 

Hayır, söylemedi. Melaine şaşıramayacak kadar yorgundu. Siz'ne yapacaksınız? 

Kısa bir tatil yaptıktan sonra kendime yeni bir iş arayacağım: Etkilenmemiş gibi görünmesine rağmen, Melaine onun babaannesinin ölü müno çok üzüldüğünün farkındaydı. 

Ev ve hizmetçilerin durumunu yoluna koyana kadar burada kalır mısınız? 

Tabii kalırım., dedi Hemşire Wilson. Hiçbirisinin bursvdan ayrılmak isteyeceğini sanmıyorum. 

Biliyorum. 

Melaine küçük valiziyle paltosunu ve çantasını aldıktan sonra evden ayrıldı. Eve dönerken arabayı çok dikkatli kullandı. Eve gider gitmez, ilk işi bir duş almak oldu. 

Gardıroptan rahat bir gündüz kıyafeti seçip üstüne geçirdikten sonra aynanın karşısına geçip, yüzüne bir çekidüzen vermeye 'çalıştı. Saçlarım iyice parlayana kadar fırçaladı. Gözlerinin al tandaki mor halkaları gizlemek için yüzüne biraz fondöten sürdü. Aynada yansıyan hayaline bakınca, karşısında bir yabancı buldu: Yüzü solgun ve yorgun görünüyordu. Ama onu en çok şaşırtan, yüzündeki değişik ifadeydi. 

Farkında bile olmadan, ellerini dümdüz duran kamına koydu. Demek. Jason'm çocuğunu karında taşıyordu? Birden yok yere korktuğunu fark etti. Jason ondan bıktığı zaman, onun yaratacağı boşluğu çocuğu dolduracaktı. 

Çantasını koluna geçirip, son kez aynada kendisine bakarken, Jason'm bunu hiçbir zaman bilmemesi gerektiğini düşündü. Jason bu uvlili ği sürdürmek için kendini mecbur hissetmemi liydi. Bu şartlar altında onunla olan evliliğininssürmesine dayanamazdı. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Cyma Mühendislik Şirketinin yer aldığı yük >ek binaya Melaine uzun uzun baktı. İlk kez bu n;nanın önünde durduğu günü hala bugün gibi hatırlıyordu. O zamanlar kaderin ona çizmiş olduğu acı ve tatlı günlerin farkında bile değildi. Vereceği haberi Jason'm nasıl karşılayacağını bir türlü tahmin edemiyordu. 

Melaine! Omuzuna dokunan elin kime alt olduğunu merak ederek arkasına dönünce. Bar naby'yle burun buruna geldi. Patronun eşinin bizi ziyarete gelmesi ne büyük şeref. Barnaby gülümsüyordu. 

Seni yeniden görmek ne iyi, dedi Melaine. Jason yerinde mi acaba? 

Tabii. Birlikte kapıdan içeri girip asansöre bindiler. Barnaby çıkacakları katın düğmesine bastı. 


Asansör her zamanki gibi büyük bir süratle yukarı doğru tırmandı. Jason'm sekreteri yerin de yoktu. Odasının kapısı da açık duruyordu Melaine kapıyı vurup odadan içeri adımını attı 

Delia odadaydı, tnce bedeni Jason a yapışmış kollan boynuna dolanmış bir halde odanın orta smda duruyorlardı. Melaine'in kalbi 'bir an için duracak gibi oldu. Olduğu yerde dondu kaldı. 
Midesi bulanmaya başlamıştı. 

Melaine! 

Jason kaşlarını çatmıştı. Aceleyle Delia'nm kollarından sıyrıldı, ama ona doğru yaklaşmaya kalkmadı. Bakışları karşılaştı. Melaine için her şey gözünün önünden silinmişti. Şu anda onun için önemli olan tek şey, bayılmadan ayakta kalabilmeğiydi. Bayılmamalıyım... Kusmamak | yım... Burada olmaz!' diye düşünüyordu. 

Şekerim, çok yorgun gözüküyorsun! Deüa sanki hiçbir şey olmamış gibi, büyük bir rahatlıkla kürkünü omuzuna aldı. Eğer kocanın başka kadınlara bakmasını istemiyorsan, kendine : biraz bakman gerekiyor. 

Yeter artık. Delia. Bizi yalnız bırakır mısın lütfen? Jason sert bir sesle bunlarısöylerken, bakışlarını karısından ayırmamıştı. 

Birlikte yiyeceğimiz öğle yemeği ne olacak? diye sordu Delia. 

Başka bir zaman yer iz. 

Programınızı benim için değiştirmeyin, lütfen. Melaine'in sesi soğuktu. Söyleyeceklerim bekleyebilir. 

Hayır, bekleyemoz! Gitmeye hazırlanan Me laine'in yanma-gelip onu kolundan tuttu Jason. 
Lütfen kapıyı arkandan kapatır mısın. Delia? 

İyi ama, sevgilim... Delia'nm yüzü asılmıştı Jason'in yanında çaresizlik içinde duran Melal ne'e zehir saçan gözlerle baktı. 

Başka bir zaman konuşuruz, şu an karımla birlikte olmak vo onunla konuşmak istiyorum. 
Jason'ın bu ısrarı karşısında Delia kıpkırmızı kesildi. 

Pekala, pekala, gidiyorum, dedikten Aonra çantasını aldı ve kapıdan çıkıp, kapıyı arkasından hızla kapadı. 

Jason karısına döndü. Söyleyeceğin önemli olmasaydı, buralara kadar gelmezdin. Merakla yüzüne bakıyordu. Yoksa babaânnen mi? 

Melaine başını salladı. Bu sabah öldü. Sesi kendisine bile yabancı geliyordu. Hemşire mi haber verdi? Melaine. Jason'in kollarından sıyrılıp bir koltuğa çöktü. Başını 'hayır' anlamında salladı. 

Geceyi tek başıma geçirmek istememiştim. Sen havaalanına gitmek üzere evden ayrılınca, ben de Greystone Manor'a gittim. Babaannemi çok hasta buldum. Dr. Forbes çağrılmıştı. Bir gece öncenin olaylarını hatırlayınca derin derin içini çekti. Hemşireyle birlikte bütün gece baş ucunda oturduklason'm gözleri garip garip parladı. Öldüğü zaman yanında miydin? #Evet. 

Yan uykulu ve üzüntülü bir halde buraya kadar araba süreceğine, neden bana telefon etme din?'Kcşke etseydim.' diye düşündü Melaine. O za mafl, biraz önceki sahneye şahit olmayacaktı... Kendini toparlayıp omuzlarını silkti. Seni görmek... Sana bizzat haber vermek istedim;telefonla söylenecek bir şey değildi bu. 

Bakışlarını halıya çevirdi. Jason'm gözleriyle karşılaşmak istemiyordu. Onun bir bardağa bir şeyler koyduğunu duydu. 

Iç bunu! Jason elinde tuttuğu bardağı dudaklarına uzatmıştı. Şimdi olmaz... iç! 

Bu bir emirdi ve Melaine istemeye istemeye ona itaat etti. Ellerinin titremesinden içkinin bir kısmını üzerine dökmüştü. Aldığı yudumdan, içkinin konyak olduğu anlaşılıyordu. İçki boğazını yakarak midesine kadar indi. Melaine burunu kıvırıp, bardağı dudaklarından uzaklaştırdı, ama Jason bardağı tutarak onu son damlasına kadar içmeye zorladı. 

Artık yeter! dedi Melaine sonunda. Gözlerinden yaş gelmeye başlamıştı. Jason'm uzattığı mendili alarak gözlerini kuruladı. Jason bardağ. elinden alıp masanın üzerine koydu. Sonra önü ne diz çöküp ellerini avuçlarının içine aldı. 


özür dilerim. Melaine. 

Neden özür diliyorsun ki? dedi Melaine so ğuk bir sesle. Artık Greystone Manor'ı rahatça satıp sana olan borcumu alabilirsin. Bunu bekliyordun, öyle değil mi? Delia'ya dönmek için evliliğimizin son bu İmasını? 

Jason'm yüzü birden anlamsızlaşmıştı. Yavaşça ayağa kalktı. Hadi gel, seni eve götürüyorum. Dinlenmeye ihtiyacın var senin. 

Araba kullanabil ir im. 

Seni eve kadar ben götüreceğim. Şoförlerden biri ara'banı daha sonra getirir. Birlikte odadan çıkıp asansöre bindiler. Melaine, onu tuttuğu için Jason'a minnet duyuyordu, yoksa titreyen bacaklarıyla bir saniye bile ayakta durması mümkün bile değildi. Jason onu umulmadık bir yumuşaklıkla arabasına bindirdi. Tek kelime bile konuşmadan yola koyuldular. 

"Elbiselerini çıkanp hemen yatağa gir. dedi Jason, evden içeri girer girmez. Melaine hemen itiraz etti. 

Yorgun değilim. Ama Jason onu kollarına aldığı gibi doğru yatak odasına taşıdı. Beni rahat bırak! diye debelenmekte olan Melaine'i yatağın yanında yere bıraktı. Elbisesinin fermuarını açmaya başladı. Ne yaptığını sanıyorsun sen? diye öfkeyle söylendi genç kadın. 

Seni soyuyorum.. Jason sakin bir şekilde onu soymaya devam etti. 

Hayır! Rahat bırak beni! Melaine mücadele etmeye başladı, ama o kadar güçsüzdü ki. 
sonunda mücadeleden vazgeçip Jason'm onu soymasına izin verdi. Senden nefret ediyorum! 
Senden nefret ediyorum! 

Biliyorum. Jason çok sakindi. Elinde tuttuğu pembe geceliği giydirdi. Benden nefret ettiğini çok iyi biliyorum. diye tekrarladı. Ama şu anda çok yorgunsun, sinirlerin de çok bozuk. 

Bana böyle davranmaya hiç hakkın yok. Ben bir çocuk değilim. Ben... 

Birden son direnme gücünü de kaybetti. Hıçkırmaya başladı. Jason ohu yatağa soktu vo başında durup ağlamasını seyretti. Onun önünde, böyle hüngür hüngür ağlamak Melaine'in çok gücüne gidiyordu, ama elinden bir şey gelmiyordu. Artık kontrolünü kaybetmişti. 

Jason onu bir süre yalnız bıraktı. Tokrar odaya girdiğinde, Melaine biraz durulmuştu, ama Jason'm yiiziino bakmaktan kaçınıyordu. Kendini daha iyi hissediyor musun? Jason yatağa oturdu. Evet, sağol. 

Bunu iç. Elindeki hapı uzattı genç adam. Nedir bu? Sakinleştirici bir hap. Ben hap map istemi... 

Tanrı aşkına, Melaine. sana yardımcı olmama izin ver! Sesinin sertliği karşısında Melaine'in gözleri yeniden doldu, ama bu kez kendini zamanında kontrol altına almayı başardı. Bunu i iç, diye acımasızca ısrar etti Jason. 

Melaine çok yorgundu. Münakaşa edecek gücü bile yoktu. Uysalca, deneni yaptı. 

Şimdi, gözlerini kapayıp uyumayı dene. Bu kez Jason'm sesi daha yumuşak çıkmıştı. 
Ceketini çıkarıp bir sigara yaktı Melaine hayretle ona baktı. Ne yapıyorsun sen? 

Söylediklerimi yaptığını görene kadar başından ayrılmayacağım. Genç adam sigarasını yakıp yatağa oturdu. 

Melaine onun yanında kalmasına hem çok sevinmişti, hem de gitmesini istiyordu. 

Eğer acele edersen, Delia'yla yemek yiyecek vaktin kalır, diye fısıldadı, kurşun gibi ağırlaşan gözkapakları kapanırken. 

Jason kendi kendine bir şeyler mırıldandı. Sonra. Uyumana bak. Delia'yı da unut! dedi. 

Delia'yı unütmaki Onu nasıl unutabilirdi? A ma her şeye rağmen elini uzatıp, Jason'm elini tuttu. Derin bir uykuya dalarken, en son hatırladığı şey. Jason'm ellerinin sıcaklığıydı. 

Jason babaannesinin cenaze törenini en ufak ayrıntısına kadar planlamıştı. Melaine içinden j ona teşekkür ediyordu. Cenazeden hemen sonra Hemşire Wilson, Greystone Manor'dan ayrıldı, Diğer hizmetçiler kaldılar. 

Melaine, Jason'in gelecek içip planlarını hala bilmiyordu, soracak cesareti do kendinde bulamıyordu. Aralarına ince bir duvar çekilmişti, ilişkileri gün geçtikçe daha da 


gerginleşiyordu. Melaine hamile olduğunu hala ona söylememişti. Bazen ona bu sırrı açmak için içinde büyük bir istek duyuyor, ama Jason'ı istemediği bir duruma sokmaktan korktuğu için söyleyemiyordu. 

Bir gece, Mr. McAlister'm kızının on sekizinci yaş günü partisine davetliydiler. Melaine gitmek istemiyordu, ama bu daveti reddetmeleri büyük bir kabalık olacağından, mecburen Jasonla birlikte gitti. Alister'ların evine girer girmez, neden gelmek istemediğini anladı. Delia Cummings de oradaydı Melaine büyük bir üzüntüyle. Delia'yla hiçbir zaman yanşamayacağını düşündü. 

Birbirlerini soğukça bir baş hareketiyle selamladılar. Melaine kıskanç bir eş gibi, Jason'm her hareketini izlemeye kalkmadı, ama yine de onu hep yanında görmek istediğini hayretle fark etti. 

McAlister'm kızı Susan. Melaine'in ilgisini çekmişti. Çok canlı bir kızdı. Melaine, için için onda ki bu canlılığı kıskandığını hissetti. Susan'la ba kışlan karşılaşınca, Susan konuşmakta olduğu insanlardan özür dileyip homen yanma geldi. 

İsim hafızam pek iyi değildir. Siz Mrs. Kerr' siniz, değil mi? dedi gülümseyerek. Babamı çok etkilemişsiniz. 

Nedenini bir türlü anlayamadım. Melaine biraz utanmış gibiydi. Sizin doğruluğunuz, açık kalpliliğiniz ve gençliğiniz onu çok etkilemiş. Sizinle tanışınca, baba mın no demek istediğini daha iyi anlıyorum. Sizi görünce, insan. Jason Kerr gibi bir adamm neden sizi eş olarak seçtiğini daha da iyi anlıyor. öyle mi? 

Sizi utandırdım galiba.. Susan McAlister bir kahkaha attı. Kusuruma bakma. Melaine. ama biz McAlister'lar, aklımızdan geçeni olduğu gibi söyleriz. 

Melaine dayanamayıp gülümsedi. Fark ettim bunu. 

Evliliğiniz, Jason'ı tanıyanlar arasında büyük bir yankı uyandırdı. Ona göz koymuş olan hanımlar bundan hiç hoşlanmadılar. Bunların arasında ben de vardım Susan bakışlarını Jason'm konuşmakta olduğu gruba doğru çevirdi. Çok yakışıklı bir adam, öyle değil mi? 

Evet, haklısın, dedi Melaine hiç utanıp sıkılmadan. Gerçekten de Susan doğruyu söylemişti. 

Ben kaybetmekten korkmam, dedi Susan. Melaine'e garip garip bakarak. Delia gibi değilimdir, diye ekledi. Paris'teki bir modaevınderi teklif aldığını biliyor muydun? 

Melaine ümitlenmişti, ama bunu belli etmemeye çalıştı. Yaa, bunu bilmiyordum. 

Bu teklifi kabul etmesi, ilgili kişilerin tümü için daha hayırlı olacak Susan anlamlı bir ses tonuyla söylemişti bunu. Melaine'in elinde duran boşalmış kadehe bakarak. Sana biraz daha şampanya getırebüir miyim? diye sordu. 

Hayır, sağol. 

Susan uzakta duran birini görmüştü, izninle, dedi. Umarım gelecekte bol bol görüşürüz. 

Melaine düşünceli düşünceli Susan'm arkasından baktı Onun açıksözlülügü çok hoşuna gitmişti. Melaine için bir ümit kapısı açmıştı, belki de Delia gerçekten giderdi. O aradan çıktıktan sonra belki... 

Jason'm Delia'yla birlikte terasa çıktıklarını görünce hayal kurmayı kesti. Ümitlenmemesi gerekiyordu. Eğer Jason. Delia'nın Güney Afrika'da kalmasını isterse, kimse onun kalmasını önleyemezdi. 

Durumunun ümitsizliğinin farkına varmıştı artık Melaine. Eve döndüklerinde, kararını vermişti. Böyle muallakta yaşamak onu her geçen gün biraz daha öldürüyordu. Eninde sonunda bu duruma bir son vermesi gerekiyordu. Bunu ne kadar önce yaparsa, kendisi için o kadar iyi olurdu. 

Jason her zamanki gibi banyodan çıktı. Bu kez, babaannesinin ölümünden beri ilk defa. 
Melaine'in odasına geldi. Melaine onun çekiciliğine kapılmamak için büyük bir hırsla saçlarını taramaya devam etti. Jason arkasında durmuş ona bakıyordu. Melaine ısrarla bakışlarını ondan kaçırdı. Jason'ın parmakları omuzlarına dokununca iirperdi. 

Melaine... 


Bana dokunma. Melaine'in sesi soğuktu. 

Jason alayla sordu. Neden, böyle birden bana karşı soğuk davranıyorsun? Sonra onu kollarının araşma aldı. 

Hürriyetimi istiyorum. Jason. 

Jason'ın gözleri kısılmıştı, ama yüzünün ifadesinde herhangi bir değişiklik olmadı. Acelen ne? 

Senin kadar benim de bu evliliğe bir son vermeye hakkım vardır sanırım. 

Hayır, yok, sevgili Melaine. Jason ona arzuyla baktı. Bu evliliğe ancak ben son verebilirim. 
Jason'm sıcaklığı Melaine'i yumuşatmaya başlamıştı. Son bir gayretle. Seninle kalmaya zor 
137 layamazsm beni, dedi. 

Bu. anlaşmamızın bir parçasıydı, unuttun mu? Jason yine alay ediyordu. Ben senden kurtulmak isteyene kadar benim eşim olarak kalacaktın. 

Sen ne biçim erkeksin? diye öfkeyle söylendi Melaine, Jason onu kollarına alıp yatağa doğru götürürken. Seninle kalmak istemediğimi anlamıyor musun? 

Jason'in dudakları büküldü. Öyle mi? 

Beni derhal bırak! 

Jason isteğini anında yerine getirdi. Melaine yatağa pat diye düştü. Hemen yatağın öbür ucuna doğru kaçtı, ama boşunaydı, anında Jason yanma gelmişti. Onu kollarından tutup öpücüklö riyle bedenini uyarmaya başlamıştı bile. Molaine, içinde o.çok iyi bildiği arzu ateşinin yanmaya başladığını hissetti. Ondan kaçamadığı içinkendi kendine kızıyordu. Aşkın ağma yakalanmıştı bir kere, kaçamıyordu işte. Son bir gayretle ondan kurtulmak için çabaladı, ama boşunaydı 

Jason nefes nefese konuştu. Beni lıalü istediğini biliyorum, tıpkı benim seni istediğim gibi. 
Eğer bunu da inkar etmeye kalkarsan, sen küçük bir yalancısın. 

Jason, lütfen... 

Boşuna debelenme. Melaine. Canının acıyacağını"çok iyi biliyorsun, diye uyardı onu Jason. 
Melaine'in karşı koyacak gücü kalmamıştı artık. Büyük bir arzuyla kendisini Jason'a teslim etti. Melaine serbest kalma isteğini bir daha tekrarlamadı, Jason da bu konuyu bir daha açmadı. Ama aralarına, tıpkı büyük bir fırtınadan önce çöken durgunluk gibi bir durgunluk girmişti. Her gün Melaine. Jason'in eve geldiğinde, Greys tone Manor'ı sattığını söylemesini bekliyordu. Oturup, ev satıldığı zaman yanında kalmasını istediği eşyaların bir listesini çıkardı. Hiç olmazsa, teselliyi bunlarda bulacaktı. 

Hürriyetini istediği geceden beri Jason'da belirgin bir değişik olmuştu. Zaman zaman onu. 
kendisini garip bir biçimde süzerken yakalıyordu. Tedirgin olmasına tedirgindi, ama Jason'daki bu derişikliği nasıl yorumlayacağını da bilemiyordu. Delia'nm yurt dışına gitmesinin bunda bir rolü olabilirdi, ama bunu düşünmek bile istemiyordu. 

Bir gün. günün geç saatlerinde, alışveriş için kentte dolaşırken, biraz dinlenmek için küçük bir kahveye girdi. Camın yanındaki bir masaya oturup dışarısını seyretmeye başladı. Yanında birinin durduğunu fark ederek başını kaldırınca, karşısında Delia'yı buldu. En son moda mecmuasından çıkmış gibi bir hali vardı. Onun yanında kendini çok sönük hissetti Melaine. 

Seninle burada karşılaşmak ne büyük sürpriz! dedi Delia. Buraya sık sık gelir misin? 

Hayır, ilk kez geliyorum. 

Neyin var, tatlım? Delia diliyle zehir saçıyordu sanki. Yoksa evliliğin iyi gitmiyor mu? 

Melaine masanın altında duran ellerini sıktı. Evliliğimin hiçbir sorunu yok. 

Beni kandıramazsın, şekerim. Tatsız bir kahkaha attı. Bunu yüzünden okumak mümkün. 
Hayretle sordu Melaine. Nasıl yani? 

Gerginlik, tatlım. Yüz ifaden çok gergin. 

Gerçekten mi? 

Seni uyarmadığımı söyleyemezsin bana. Jason tek bir kadınla yetinecek bir erkek değildir. 
Allah tan ben onu anlıyorum. Seni bırakması için ona bir ay tanıyorum. Daha şimdiden 


sıkılma belirtileri göstermeye başladı bile. Hoş olmayan bir biçimde gülümsedi. Gitmem gerekiyor. Şimdilik hoşça kal, şekerim. 

Melaine arkasından bakakalmıştı. Delia'yı yalancı çıkaracak hiçbir koz yoktu elinde. 

Şoförün kullandığı bir araba kaldırımda durdu. Delia açılan kapıdan bindi. Arabanın içindo oturan adamın arkası dönüktü, ama araba yola koyulunca onun siyah saçlarını gördü. 'Jason!' 

diye düşündü. Hemen bu fikri kafasından uzaklaştırdı. Aceleyle yerinden kalkıp eve gitti ve ilk iş olarak Jason'm ofisini aradı. Yaptığı bu işten büyük bir tedirginlik duyuyordu, ama gerçeği öğrenmesi için başka yol da yoktu. Mr. Kerr'in ofisi? dedi Jason'm sekreteri. 
Melaine'in kalbi çarpmaya başlamıştı. Mrs. | Howard... kocam orada mı? 

Hayır, yoklar. Yemeğe çıkmışlardı, ama daha | dönmediler. 

öyle mi? Melaine yumruklarını sıkmıştı. Gelince, aradığınızı kendisino bildireyim mi? 
Hayır, buna hiç gerek yok. demeyi başardı. Pek önemli değildi zaten. 

Ahizeyi yerine koyduktan sonra gözlerini kapayıp arkasına yaslandı Gördüğü adam Jason olabilirdi. Kıskançlık kalbini kemirmeye başlamıştı. 

"Jason olabilirdi... Olmaması için hiçbir neden jJ yoktu... Tanrım... ne ölür, onu bana bağışla!” 
diye yalvardı içinden. 

Odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başlamıştı. Jason'la Delia'yı birlikte sevişirken zihninde canlandırdı. Yüreği kan ağlıyordu. 

Kendi kendimi aldatmanın hiçbir yaran yok!' dedi sonra. Böyle devam edemezdi artık! Bu evliliğe bir son vermesi gerektiğine inandırmalıydı onu! 

Hayatımda aşka yer yoktur, demişti Jason bir keresinde, Melaine şimdi, bu söylediğinin doğru olabileceğine inanmaya başlıyordu. Kimseyi sevemezdi o. Arzu? Belki, ama ya aşk? Hayır! 
Paltosuyla çantasını alıp sokağa çıktı. Nereye gittiğini bilmeden saatlerce sokaklarda yürüdü, yürüdü. Akşamüstü trafiğini fark edince, birazdan Jason'm eve döneceği geldi aklına. Ama içinden eve gitmek gelmiyordu. Onunla karşılaşmak istemiyordu. Ona ne söyleyeceğini iyice düşünmesi gerekiyordu. Yanından geçmekte olan bir taksiyi çevirdi. Arabaya binince, Greystone Manor'm adresini verdi şoföre. Arkasına yaslanıp gözlerini kapadı. Kendini çok yorgun hissediyordu. Taksi yoğun trafikte kendine bir yol açıp ağır ağır ilerlemekteydi. Jason evi satmadığına göre, tek barınağı olan Greystone Manor hala onun eviydi. 

Araba evin önünde durunca, adama patasını verip dışan çıktı. Günoş batıyordu. Hava iyice serinlemişti. Yapraklan dökülmüş ağaçlar eve daha da bakımsız bir hava veriyorlardı. Ama baharla birlikte, her yer yeşillenince, burasının manzarasına doyum olmazdı. 

Melaine'in gözleri yaşlarla doldu. Bahar geldiğinde Greystone Manor başkalannm elinde olaçaktı. Bunu önleyemezdi artık. Gözpınarlanna dolan yaşlan eliyle silerek eve doğru koşmaya başladı. Kapıya gelince birden durdu. Evin anah tannı yanma almamıştı. 

Umutsuzluk içinde kapıya yaslandı. Biraz kendini toparladıktan sonra evin çevresinde dolanmaya başladı. Belki hizmetçilerden birini bulup; evin arka kapısının anahtannı alabilirdi. 
Ama hizmetçilerden hiçbirisi yoktu. Bütün camlar ve kapılar da sıkı sıkı kapatılmıştı. 

Oturup hüngür hüngür ağlayabilirdi, ama bunu yapmakla hiçbir şeyi halledemezdi. Eve girecek bir delik aramaya başladı. Biraz daha araştırınca buldu. Kilerin penceresi epeyi yüksek ve küçük olmasına rağmon, dışarıdan kola? ca açılabilirdi. Küçükken kaç kez buradan tırmanmıştı, şimdi de aynısını yapabilirdi. 

Yakınlarda duran eski bir su varilini penc nin altına çekip üstüne çıktı. Çantasında, kilidf)| açabilecek ince uzun bir alet aramaya başla Törpüsü bu işi gayet rahatlıkla görürdü. Biri dakika uğraştıktan sonra pencerenin kilidini ad tı. Yavaşça camı yukan çekti. Bacaklannı iç soktu, arkasından da bedenini geçirdi. 

Yaşma uygun olmayan bir biçimde içeri gir) mişti. Ama hiç olmazsa eve girebilmişti ya, gerisi hiç de önemli değildi. Ev soğuktu, ama h;r şey yerli yerinde ve pırii pınldı. Doğru oturmaj odasına gitti. Şömine her an yanmaya hazır biçimdeydi. Bir kibrit çakıp odunları tutuştı 


Oda ısındıktan sonra mutfağa geçip kene sıcak bir içecek hazırlamaya başladı. Ev çok s sizdi, ama bu sessizlik onu yattştırmıştı. Sv ısınınca, bir fincana koyup otürma odasına iendü. 
Geldiğinden daha da sakindi şimdi. 

Hayallerinin onu etkilemesine izin vermişti. :gerçeklerlc hayalleri birbirine karıştırmıştı. 
Artık . ;ceği için bir karar vermesi gerekiyordu. Bir çocuğu olacaktı ve bu çocuğun geleceği de onun .ellerindeydi. Jason'ın çocuğunu almasına izin ermeyecekti. Ama çocuk yüzünden de onun karısı olarak kalamazdı. 

Karanlık çökmeye başlayınca, küçük lambayı yaktı. Şu anda Jason ne yapıyordu acaba? Eve döndüğünde onu evde bulamazsa, omuzlannı silkip boşverir miydi? Bu düşünceler onu üzmüyordu artık. Tüm ü—Tilerden arınılan bir noktaya gelmişti. Hiçbir şey umurunda değiidi. Şömineden yayılan tatlı sıcaklığın etkisiyle kendinden geçmiş olmalıydı. Gözlerini açtığında, karrşısında ona merakla bakan Jason'ı gördü. 

İşık altında Jason'ın yüzündeki ciddi ifadeyi görünce kalbi gümbürdemeye başladı. Dikkatini başka bir şey daha çekmişti. Jason'm üzerinde açık renk bir takım elbise vardı, halbuki arabada arkadan gördüğü adamın üzerinde koyu renk takım elbise vardı. Demekki. arabada gördüğü adam Jason değildi. Zaten o adamın Jason olamayacağını biliyordu, rahatladığını hissetti. Ama bunu belli etmeme çalıştı. Daha aralarında konuşmadıklan binlerce konu vardı. 
Ama Melaine bir şeyi biliyordu Bazı sorunlan halletmeden onunla birlikte yaşayamazdı. 
ONUNCU BÖLÜM 
Ünce seni burada bulacağımı tahmin ettim, ama sonra, anahtarını evde unuttuğunu fark edince, her yere telefon edip seni aramaya baş, ladım. Hiçbir yerde bulamayınca, buraya kadar , gelip, şansımı denemeye karar verdim, dedi Jı son'ciddi bir sesle. Ellerini şöminenin alevlerde ısıtmaya çalışıyordu. İçeri nasıl girdin? 

Kilerin penceresinden içeri tırmandım. 

Jason'in kaşlan hayretle kalkmıştı. Oldı tehlikoli bir işe kalkışmışsın. 

Jason'in garip bir hali vardı; Melaine otuı Su yerde'kaldı. Ben... birden buraya gelmek aklıma esti. Hizmetçilerin evde olacağını umuyordum, ama hepsi de gitmişti... içeri girmenin tsk yolu o pencereydi. 

Anlıyorum. Jason oturma odasında bir aşa; ğı bir yukan dolaşıyordu. .Bu evi çok seviyor! 
sun, doğil mi? 

Bu bir açıklamaydı, soru değil. 

Melaine. Evet. dedi. 

Biraz elden geçerse hiçde fena bir yer değil 

Biliyorum. dedi Melaine. Bir zamanlar bende aynı şeyleri düşünüyordum. 

'Bana neler oluyor böyle?' diye azarladı keı kendine. 'Neden ona söylemem gerekenleri an 
önce söyleyip kendimi rahata kavuş tu rmı rum sanki?' işi uzatmanın ne alemi vardı 144 
v..zca. kendine acı çektiriyordu. Tekrar burada yaşamak ister miydin? . jason ın sorusu onu gerçeklere döndürmeye yetmişti. Gözlerinden kıvılcımlar saçarak ona baktı Bunun olanaksız olduğunu sen de biliyorsan. 

Bunun'hiç de olanaksız bir şey olmadığını de pekala büiyorsun. Jason yerinden kalkıp. 
Melaine'e doğru ilerlemeye başladı. Melaine onu çeken bir gücün varlığını fark etti. 

Bilmece gibi konuşuyorsun, diye söylenmeme başladı. Onu Jason'a çeken bu güçle kanının son damlasına kadar mücadele etmeye kararlıydı eğer bu çekiciliğin etkisi altında kalırsa, daha acı çekeceğini biliyordu. Belki bu sana bir şeyler söyler. Jason kucağına kalınca bir zarf bıraktı. Melaine. hipnotize olmuş gibi, kucağında duran zarfa bakıyor, ama dokunmaya korkuyordu, içinde neler olabileceğini aşağı yukan tahmin edebiliyor, ama yine de açmaktan çekiniyordu. 

Ne var bunun içinde? diyo boğuk bir sesle sordu. Kendi sesi kendi kulağına yabancı gelmeye başlamıştı. Greystone Manor'ın tapusu. Siyah kirpiklerinin örttüğü mavi gözlerini inanmaz bir tavırla Jason'a kaldırdı genç kadın. Hala bir şey anlayamadım. Artık babanın bana hiçbir 


borcu yok, bu nedenle ailene ait olan bu evi sana geri veriyorum. Jason, Melaine'in çoğu kez nefret ettiği o mağrur ve küstah tavrıyla ona gülümsedi. Ama bir şartım var. Melaine kasılmıştı. Nedir o?İyisiyle ve de kötüsüyle... birlikte kalmamız.. 

Bu cümle karşısında Melaine çok şaşırmıştı. Kulaklarına inanamıyordu. Hayır. . yanlış duymuş olmalıydı! Sakinleşip, söyleneni yeniden düşünmeye başladı. Kabul etmemek için kendini zor tutuyordu. Kabul ederse, birlikte olacaklardı. Ama... işin bir de aması vardı. 
Birlikte aşka susamış kalbi için yeterli değildi. Kucağındaki zarfı eline alıp yerinden kalktı. 
Odanın içinde yürümeye başladı. 

istediklerini elde etmek için hep duygusal şantaja başvurmak zorunda mısın? dedi sakin bir sesle. Ama yüreği ve kafası, sesi kadar sakin değildi, adeta bir fırtına kopuyordu. 

istediğimi elde etmenin en iyi yolu budur, eskiden beri bu yolu denedim ve hep kazandım. 

Melaine içinde duyduğu acıyı yenmeye çalışarak ondan yana döndü. Şömineye dönük duran Jason'm siluetini uzun uzun süzdü. Her istediğini elde etmesini büen, kendinden emin bir adamın tavrı vardı üzerinde. Bir şeyi elde etmek istedi mi, bunu elde etmek için hiçbir şeyden kaçınmayan bir adam... ilk tanıştıkları andan itibaren Melâine onun bu tavrına boyun eğmekten başka çare görememişti, ama artık buna tahammül edemeyeceğini çok iyi biliyordu. Ne kendini, ne de onu incitmek istemezdi, ama başka çaresi de kalmamıştı artık. 
Derin bir nefes aldı. 

Beni çok şaşırtıyorsun, Jason,.. dedi soğuk bir sesle. Gidip, tani önünde durdu. Öfkeli bakışlarını yüzüne dikti. Hayatımda, senin gibi bir adamla hiç karşılaşmamıştım. Umarım, bundan sonra da bir daha karşılaşmam. 

Jason'm gözleri belirgin bir biçimde kısıldı. 

Ne demek istediğini anlayamadım. 

Bu evi .çok sevmeme rağmen, onu sana bırakıyorum, istediğin gibi satmakta serbestsin artık. 
Melaine çok sakindi şimdi; elinde tuttuğu zarfı Jason'a verdi. 

Ne yaptığının farkında mısın? Jason hayretler içindeydi. Yüzü sararmıştı. 

Çok iyi biliyorum. Melaine ellerini iki yanında yumruk yapmıştı. Evliliğimizin devamı için zorlanmak istemiyorum. Babaannem sağken koz iar senin elindeydi. Bunları istediğin gibi kullanmaktan da hiç çekinmedin.. Ağlamak üzere olduğunu fark edince, durup kendini toparlamaya çalıştı. Geleceğimi gönlüme göre düzenleme hakkı artık bende, bunu benden esirgemeye hiç hakkın yok. 

Karşılıklı durmuş birbirlerine bakarlarken. Melaine, Jason'ı ilk kez bu kadar tedirgin ve kendine olan güvenini kaybetmiş gördü. Çoğu kez. onun küstah ve alaycı tavrı karşısında öfkeden deliye dönmüştü, ama onun şimdiki halini görünce, o eski halini almış olmasını dilemeye başladı içinden. Jason'ın aciz bir tavırla gözlerini elinde tuttuğu zarta çevirdiğini görünce, kalbi yumuşadı, ama bir şey onu tuttu. Birkaç saniye sonra Jason başını kaldırıp gözlerinin içine baktı. Kararlı bir hali vardı. 

Pekala. dedi birden. Bir adım geri çekilip, elinde tuttuğu zarfı odanın ortasına attı. Zarf yere düştü, ama Melaine dönüp bakmadı bile Büyük bir ilgiyle, karşısında duran, şimdiye ka dar hiç görmediği, değişik bir Jason'a bakıyordu 

Sana ayni soruyu değişik bir biçimde soraca ğım. Duygusal şantaja başvurmadığım takdirde yine benimle evli kalmak ister miydin?. 

Olabilir. Melaine'in kalbi küt küt atmaktaydı. 

Melaine...? Ellerini ona doğru uzattı, ama genç kadın büyük bir çaba harcayarak bu elleri tutmadı. Evliliklerini devam ettirmeye karar vermeden önce bazı konuların aydınlığa kavuşması gerekiyordu. 

Cevabım bazı şeylere bağlı. 

Örneğin? Jason ellerini ceplerine sokmuştu, sanki onlardan utanıyormuş gibi bir hali vardı. 

Yaşamında Delia'nın yeri nedir? 


Melaine'in yüreğini acıyla buran kısa bir sessizlik oldu aralarında, sonra Jason, Benim için hiçbir önemi yok, dedi. 

Melaine kirpiklerinin altından onu süzdü. Sormak üzere olduğu soru çok zordu, ama bunu sormadan da bazı şeyler açığa çıkmayacaktı. Sırf Delia buradan gidiyor diye mi benden evliliğimizi sürdürmemi istiyorsun? 

Saçmalıyorsun! dedi Jason sertçe. McAlis ter'lara gittiğimiz gece, ona. aramızda hiçbir ilişki kalmadığını söylemiştim. Bu, onun ülkeden gideceğini öğrenmeden önceydi. 

Anlıyorum... diye fısıldadı Melaine. Jason'm söyledikleri, yaralı kalbine bir merhem gibi gelmişti 

Jason ona yaklaştı. Melaine'e dokunmak ister gibi ellerini uzattı, sonra elleri çaresizlik içinde iki yanına düştü. 

Cevabının bazı durumlara bağlı olduğunu söylemiştin, öbür sorunlar nedir? 

Melaine'in kalbi çılgınlar gibi atıyordu. Seninle birlikte kalmayı kabul etmem için bir neden gösterebilir misin bana? diye sormayı başardı. 

Uzun uzun Melaine'i süzdükten sonra ateşin çarşısında durup düşünmeye başladı Jason. 
Yüzünün haline ve duruşuna bakılırsa, kendi kanisiyle savaş içindeydi. Tekrar ona döndüğü zaman, Melaine. aradan bir ömür geçmiş gibi hissetti. Yüzündeki ifadeden, söyleyeceklerinin onun için ne kadar zor olduğunu anlamak mümkündü. Sana ihtiyacım var. 

Melaine mutluluktan uçuyordu. Tek kelime bile söyleyemeden. öylece durmuş. Jason'a bakıyordu. Jason sabırsız adımlarla yanına gelip onu omuzlarından tuttu. 

Tanrı aşkına, Melaine, öyle suskun durma, bir şeyler söyle! 

Jason'in ellerinin titrediğinin farkındaydı, ama yine de, söylediklerinin doğruluğuna b:r türlü inanamıyordu. Ondan iyice emin olması gerektiğine karar verdi. Titrek bir sesle sördu. Ne adar süreyle bana ihtiyacın olacak? Başka biri senin-ilgini çekene kadar mı? 

Galiba bunu hak ettim. İnler gibiydi Jason. Melaine'i bırakmıştı. Bir kez bana... senin ilgini çekebilmem için özel biri olmam gerektiğini söylemiştin, diye ısrarla konunun üzerine gitti Melaine. Tanrım! Jason titreyen elini yüzünde dolaştırdı. 

"Hiçbir şey ebedi değildir. unuttun mu? diye hatırlattı Melaine. Bu söz bir zamanlar ne kadar da kalbini kırmıştı. 

Eliyle susturdu Jason onu. Pekala. Geçmişimin pek de çekici bir yanı olmadığını kabullsn 149 
mek zorundayım. Madem ki yalnız gerçeği duyunca bana inanacaksın, o zaman ben de sana her şeyi olduğu gibi anlatayım. 

Melaine'in bacakları onu taşımaz olmuştu. Yakınında duran bir koltuğa çöker gibi oturdu. 

Babanın mezarının başında seni gördüğümden beri seni istiyorum. Kafese kapatılmış yaralı bir hayvan gibi odayı arşınlıyordu. Seni istiyordum, ama bu, seni yatağıma sokmaktan da öte bir durumdu. Bu.kişi sen olunca, işler değişiyordu, sen daha iyilerine layıktın. Cenazeden sonra tekra£ karşılaştığımızda, senin diğer kadınlardan ne kadar farklı olduğunu iyice gördüm. Artık seni elde etmeye kararlıydım. Bana bir çözümle geldiğin takdirde ne yapacaktım, bunu hiç bilmiyordum. Sustu, bakışlarını odada dolaştırdıktan sonra tekrar Melâine'e döndü. Bu evi ne kadar çok sevdiğini biliyordum, ama bundan da öte, babaanneni yeni bir şoktan korumak için ne kadar kararlı olduğunun da farkınday dun. Bu nedenle, benimle evlenmekten başka çaren yoktu. Aslına bakarsan, o güne kadar evli liği hiç düşünmemiştim. Boşanmanın kolay bir işlem olduğunu söyleyerek kendi kendimi teselli etmeye çalıştım. 

Gerçekten senden bıkmaya başladığım zaman her ikimiz de kendi yollarımıza gidecektik. 

Onun böyle konuştuğunu görmek Melaine'e çok dokundu. Eliyle susmasını işaret etti, ama Jason onun bu hareketini önemsemeden konuşmas ın 1 sürdiirdü. 

Olaylar değişik bir biçimde gelişti. diye devam etti Jason. Hiç ummadığım anlarda hayalin gözlerimin önüne gelmeye başladı... Ofiste...arabada... iş konuşurken. Böyle bir şey hiç babıma gelmemişti. Seni çok arzuluyordum, ama yasaların bana verdiği hakka dayanarak sana 


sahip olmak yerine, bu yeni duruma alışman için ana zaman tanımak istediğimi hayretle fark ettim. Her nedense, seni korkutmak istemiyordum. Neden böyle davrandığımı ben bile bilmiyordum. Sönmekte olan sigarasından son bir nefes daha çektikten sonra öfkeli bir hareketle izmariti şömineye attı. Asıl şok. öfkeyle evden çıkıp Delia' nın evine gittiğim gün geldi. 

Jason... 

Ona dokunamadım bile. Bu itiraf karşısında Melaine sustu. Yüzündeki acı çeken ifade karşısında neredeyse ağlayacaktı. O gün neyi anladım, biliyor musun? Sana sahip olmasam bile, yaşadığım sürece başka hiçbir kadına elimi süremeyeceğimi. Babaannenin ölümünü bildirmek üzere ofisime geldiğin gün, senin hakkında neler hissettiğimi daha da iyi anladım. 

Ama sen onunla yemeğe çıkacaktın. diye yumuşak bir sesle hatırlattı. Melaine. 

Doğru. dedi Jason. Gelip önünde durdu. Ellerini ceplerine sokmuş bir halde onu süzüyordu. 
Aramızdaki ilişkinin durumunu ona açıklamam gerekiyordu. McAlister'lara gittiğimiz gece bunun şart olduğunu fark etmiştim. 

Melaine o gece içini kemiren şüphelerin ne kadar yersiz olduğunu anlamıştı;'ama bunu Jason'a açıklamadı. Jason konuşmasına devam etti. O geceki partiden sonra sana bunu anlatmak istedim. Ama sen bir cadı kesilmiştin, tek düşüncen hürriyetine kavuşmaktı. Şimdi bunun nedenini daha iyi anlıyorum. Delia'yla birlikte dışan çıktığımızı görmüş ve bunu kendine göre yorumlamıştın. Seni bu fikrinden caydıracak bir davranışım olmadığını biliyordum, onun için bu konuyu o an için rafa kaldırıp, daha“sakin bir zamanımızda konuşmaya karar verdim. Bu akşam, eve gelip de seni evde bulamayınca, bir şeyler yapmam gerektiğini anladım. Eğer acele etmezsem, seni kaybedeceğimi biliyordum. 

Başarını simgelemek için yaptığın büyük işleri-öne sürüyorsun demek? dedi Melaine elinde olmadan. 

Jason tokat yemiş gibi irkildi, ama Melaine bakışlarını gözlerinden çekmedi. 

Melaine? 

Beni sevdiğini gösteren en ufak bir hareketinin yeterli olduğunu bilmiyor muydun? diye sordu genç kadm titrek bir sesle. 

Neler söylüyorsun sen? Sesi yumuşacıktı.Jason'm. Kendisinden her zaman için emin olan bir adamın şu andaki aciz hali gerçekten de çok dokunaklıydı. 

Melaine sesindeki titremeyi bu kez saklamaya bile gerek duymadı. Benim aşkımı Greystone Manor'la satın almaya kalkmana hiç gerek yok, Jason. Eğer benden istersen, her şeyimi bırakıp seninle birlikte seve seve kalırım. 

Jason onu kollarına alıverdi. Onu o kadar büyük sevgiyle öpüyordu ki. Melaine bütün ruhuyla ona sarılmıştı. Öpüşlerine, karşı koyamadığı bir istekle cevap veriyordu. 

Kendilerine geldiklerinde aradan uzun bir zaman geçmişti. Jason onu bir tüy gibi kollarının arasına alıp, şöminenin yanındaki koltuğa oturdu. Melaine'i sıkı sıkı kollarının arasında tutuyordu. Başını onun göğsüne gömdü genç kadın, ason onu yavaş yavaş okşuyordu. Ona bu kadar yakın olabilmek, kendinden emin ve dünyaya metelik vermeyen bu adamın kendisine ihtiyacıolduğunu bilmek... Bütün bunlar, marnlamayacak kadar giizol şeylerdi. 

Birlikte olduğumuz şu üç ay içinde sana karşı davranışlarınım ve sözlerimin affedilir bir yanı olmadığını biliyorum... Eliyle çenesinden tutup kendisine bakmaya zorladı onu Jason. Seni seviyorum, Melaine. Tann yardımcım olsun. Seni çok seviyorum, sevgilim. Hiçbir kadını sevmediğim kadar seviyorum seni. 

Melaine bu kadar mutluluğa nasıl dayanaca ğu düşünüyordu. Çok kez yapmak isteyip de yapamadığı bir hareketi yaptı. Elini kaldırıp ya vaşça onun yanağını okşadı. 

Jason. emin misin? 

Çok eminim. Jason, Melaine'in, yanağını okşayan elini tuttu, avucunu kendinden yana çevirip, içini büyük bir sevgiyle öpmeye başladı. Melaine... yaşanması kolay bir adam olmadığımı çok iyi biliyorum... Bunu fark etmiş olmalısın. Bencil bir adamım. 


Acımasız ve küstah da, diye ekledi Melaine. kollarını boynuna dolarken. Sevgilim benim! 
Seni ne kadar çok seviyorum, biliyor musun? Ama senin de beni sevebileceğini hiç düşünememiştim. 

Sana karşı çok kötü davrandım, değil mi? 

Bazen kötüydün. Melaine onu dudaklarından öptü. 

Jason ona sıkı sıkı sarılmıştı. Sevgi yavaş yavaş arzuya dönüşmeye başlamıştı. Kendini ilk toparlayan Jason oldu. 

Sana açıklasam iyi olur. dedi yüzünü Melaine'in saçlarına gömerken. Annemle babam evlüik konusunda hiç de iyi bir örnek değillerdi Arada bir kaçamaklar yaptıklarını saklamazlar dı. Sürekli kavga etmeleri beni evden çok küçük bir yaşta uzaklaşmaya itti. 
Mesleğim zamanla bütün yaşamımı doldurmaya başladı. Kadınlara karşı başarılı olduğumu biliyordum, ama hiçbirisi benim için bir önem taşımıyordu. 

Melaine bu duydukları karşısında çok şaşırmıştı, bir süre düşündükten sonra yumuşak bir sesle. Yaşamında Delia'nm belirli bir yeri olmalı. Sonunda onunla evleneceğine inanıyordu. 

Eğer seninle karşılaşmamış olsaydım, herhalde sonunda onunla evlenirdim;'dedi Jason gözlerinden öperken. Sende, tüm hayatım boyunca aradığım şeyleri bulmuştum, ama bunun farkına varmam epeyi zamanımı aldı. Beni dinliyor musun? Yarı şaka yan ciddi baktı Melaine'e. Çünkü, bu konuşmaları bir daha tekrarlayacağımı hiç sanmıyorum. 

?Seni dinliyorum, dedi Melaine mutlu mutlu. Ve bütün söylediklerini belleğime not ediyorum ki, her ne olursa olsun, tüm yaşamım boyunca bu hayatı hep hatırlayayım. 

Seni gidi küçük maskara seni. diye bir kahkaha attı Jason. Sanırım, içinde doğup büyüdüğün bu evde yeniden yaşamak' hoşuna gidecektir. 

Melainc ona iyice sokuldu. Başını göğsüne gömdü. Jason'm kalbinin atışlarını duyabiliyordu. Sen de istersen. İstediğin gibi &vi baştan aşağı dekore ettirebilirsin. dedi Jason. 
Tabii. Dudaklarında muzip bir gülümseme belirmişti. Tıpkı benim büyüdüğüm gibi, çocuklarımın da Greystone Manor'da büyümelerini isterim. 

Jason da gülümsedi. Çocuklar konusunu düşünmemiştim hiç. Sanırım bir süre sonra bu fikre de alışırım. 

Melaine'in yanakları pembeleşmişti. Yüzünü tekrar göğsüne kapadı. Artık daha fazla sakla yamayacaktı. Korkarım ki. bu fikre bir an önce alışman gerekiyor. 

Melaine? Hafif hafif sırtını okşuyordu. Ciddi olamazsın? Korkarım, çok ciddiyim. 

Ne zaman? 

Melaine onun şaşkın yüzüne bakıp gülümsedi. Yedi ay sonra. Neden bu kadar süredir benden sakladın? 

Melaine birden ciddileşti. Sırf çocuk yüzünden kendini benimle evli kalmak zorunda hissetmeni istemiyordum. 

Sen tatlı bir cadısın. diye fısıldadı Jason. Her zaman soğuk olan o gözler şimdi büyük bir sevecenlikle ona bakıyordu. Ne kadar aptalmı şız biz. Jason onu öptü. Ne kadar da aptal... 
Melaine için sanki zaman durmuştu. Ama karnının acıktığını hissedince, Jason'dan uzaklaştı. 
Yemek yedin mi? diye sordu. 

Yo. hayır. 

Aç mısın? 

Evet, ya sen? 

Açlıktan ölüyorum. Mutfağa bir baskın yapalım mı, ne dersin? 

iyi fikir. Jason'm gözlerinin içi gülüyordu. 

Aradan üç ay geçmişti. Greystone Manorin içi pırıl pırıldı. Jason çok eliaçık davranmış ve evi bugünkü haline getirmek için hiçbir masraftan kaçınmamışta. Melaine yavaşça merdivenlerden aşağı inerken, babaannesini düşünüyordu. İçi garip bir buruklukla dolmuştu. 
Jason'ı misafir odasında içki hazırlarken buldu. Onu görünce yüzü büyük bir mutlulukla aydınlandı. 


Onun varlığım hissetmiş gibi Jason arkasına döndü. Pembe hamile elbisesiyle karşısında duran karısını uzun uzun süzdü. 

Ne kadar güzel olduğunu sona söyledim mi? diye sordu yumuşak bir sesle. Cevap olarak Melaine elini büyümüş karnının ilzerino koydu. 

Bu halimle nasıl güzel olabilirim? 

Seni daha da güzelleştiriyor. Gel buraya. Jason onu belinden tutup kendine doğru çekti. Seni öpersem rujun bozulur mu? 

Bunu satan hanım hiçbir şeyden etkilenmeyeceğini söyledi bana,dedi Melaine kollarını kocasının boynuna dolarken. 

Jason onu uzun uzun öptü. Evin önünde duran arabanın sesini duyan Melaine hemen toparlandı. 

Misafirlerimiz gelmeye başladılar galiba. 

Çok yazık, diye mırıldandı Jason, Melaine in parfümünü içine çekerken. 

Yeni evimizin açılışını kutlamak için bir parti vermek senin fikrindi. diye hatırlattı Melaine. 
Bunu önerirken deli olmalıymışım. 

Tatlım, dedi Melaine. Yeni evliler gibi davranıyoruz, halbuki biz evleneli altı ay oldu.Jason başmı kaldırıp, karısının güzel yüzüne uzun uzun baktı. Her dakikamı seninle birlikte geçirmek istiyorsam, suç bende mi? dedi yarı şaka yan ciddi. 

Melaine içinin istekle dolduğunu hissetti, ama bu sırada kapının çalınmasıyla kendilerine geldiler. 

Kapıda Barnaby Finch duruyordu. Kendini, giydiği gece elbisesinin içinde çok rahatsız his1 seder gibi bir hali vardı. Melaine her iki elini de uzatıp onun ellerini tuttu. 

Geldiğine ne kadar sevindiğimi bilemezsin. Barnaby, dedi içten bir gülümsemeyle. 

Beni davet etmen büyük bir incelikti, Melaine. Melaine'in arkasında duran Jason'ı görünce dondu kaldı. İyi geceler, efendim. Kusura bakmayın. 

Eşimi ilk adıyla çağırmanda hiçbir sakınca görmüyorum. Jason kolunu kansının omuzuna doladı. Hadi salona geçelim de. sana bir içki hazırlayayım. 

Barnaby'nin yüzündeki rahatlamayı fark eden Melaine, kendisini tutmasa kahkahayı koyvere çekti. 

Barnaby'nin arkasından birer ikişer diğer misafirler de gelmeye başladılar. Jason çok iyi ev sahipliği yapıyordu. Sofrada, Melaine masanın bir ucunda, Mr. McAlister'la karısı da sağında oturuyordu. Solunda ise Susan'la Barnaby yer alıyordu, tik kez tanışmalarına rağmen Susan'la Barnaby çok İyi anlaşmıştı. 

Mr. McAlister, Melaine'in koluna dokundu.Her geçen gün daha da güzelleştiğini büiyor muydun? Kocanane yaptığını bilmiyorum, ama her geçen gün daha da yumuşak bir adam olmaya başladı: Gözlerinde muzip bir parıltı yanıp söndü. Sözlerime dikkat et. 'yumuşadı' demiyorum, yalnızca yumuşamaya başladı diyorum.. 

Tam karşısında oturmakta olan Jason'a bakan Melaine'in dudklarında mutlu bir gülümseme belirmişti-O sırada, yanında oturan Barnaby'yle koyu bir sohbete dalmış olan Jason birden başını kaldırdı. Bakışları karşılaştı. O an için sanki zaman duruverdi, odada ikisinden başka kimse kalmamıştı. 

Şüphesiz, her zaman için mağrur ve yerine göre de acımasız bir adam olacaktı, ama Melaine için bir taneydi. Yalnız ve yalnız Melaine, o kalın zırhın içinde yatan yumuşak ruhu, derin sevgiyi ve sıcaklığı biliyordu. 

Jason hafifçe ona gülümsedi. Melaine'in kalbi hızla çarpmaya başlamıştı. Yanakları pem beleşti. Sonra Jason. Barnaby'ye döndü. Yüzü her zamanki maskesinin altına gizlenmişti yeniden. 

Herkesin içinde birkaç saniyeliğine birlikte olmuşlardı. Misafirler gittikten sonra tekrar birlikte olacaklardı. Melaine kendini, hiç olamadığı kadar mutlu hissetti. Jason'm kalbinde her zaman için özel bir yeri olduğunu bilmenin mutluluğuydu. 
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Gösterinki Ben Ve Benim Gibi İnsanlar Sizlerden Aldığı Enerji İle Daha İyi İşler Yapabilsin. Herkese Saygılarımı Sunarım . 

Sizlerde Çalışmalarımın Devamını İstiyorsanız Emeğe Saygı Duyunuz Ve Paylaşımı Gerçek 
Adreslerinden Takip Ediniz. 

Not : Okurken Gözünüze Çarpan Yanlışlar Olursa Bize Öneriniz Varsa Yada Elinizdeki Kitapları Paylaşmak İçin Bizimle İletişime Geçin. 

Teşekkürler. Memnuniyetinizi Dostlarınıza Şikayetlerinizi Yönetime Bildirin Ne Mutlu Bilgi İçin Bilgece Yaşayanlara. 


Bylgleoo www.Cepsitesi.Net 
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